
Waar het in beginsel licht was en 
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zonde het kwaad en diepe duis-
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Heb God lief boven alles en 
je naaste als jezelf

“ER GAAT NIETS BOVEN 
LIEF ZIJN.

STILLETJES OVERSTIJGT 
DAT ALLES. WE ZIEN    
ALLEEN DE BUITENKANT 
MAAR ALLES GEBEURT 

VAN BINNEN”

“Mijn opa had het, mijn 
vader had het en ik heb het 
ook gekregen. Liefde en 
bewondering voor het volk 

Israël.”
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De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken bestaat en deze stukken zitten aan elkaar 
vast door middel van scharnieren.

Zo ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

Alle drie apart, maar niet los van 
elkaar te zien. 

In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte 
meer het zicht zijn op Christus, het andere ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen 
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt 
het niet van elkaar scheiden, we zitten als het 
ware vast gescharnierd.

Christus

Gemeente

Persoonlijk
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vanuit de redactie

:

Roelle de Jager

Liefde…het thema van deze Drieluik. Een vrolijk thema, want liefde maakt blij en 
gelukkig. Liefde is een belangrijk onderdeel in ons leven. Iedereen wil liefde ont-

vangen. Liefde geven is daarentegen een stuk lastiger.
 

In de Bijbel wordt veel gesproken over liefde. Het begint al met de 10 geboden: “U 
zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U 

zult uw naaste liefhebben als uzelf.”   
 

Maar hoe kunnen wij liefhebben? Van nature zit dit niet in ons. Liefhebben begint 
met God liefhebben. Hoe meer we God liefhebben, hoe meer we leren om onze 
naasten lief te hebben en/of om onszelf lief te hebben. God is Liefde en Liefde is 
God. Dit mag ook een troost zijn. Als we ons even niet geliefd voelen, dan mogen 

we weten dat God ons lief heeft! Voor altijd!

Heer kom dichterbij,
Dan kan ik uw schoonheid zien

En uw liefde voelen,
Diep in mij

---
Houd mij vast,

Laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,

Heel dicht bij uw hart

Opwekking 488 – De kracht van uw liefde
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LIEFDE
Het thema van deze Drieluik is Liefde. Wat is liefde nu eigenlijk? 
Waar associëren wij liefde mee? Verschillende echtparen schrijven 
over hun huwelijksjubileum. Aan bod komt ook online daten, iets 
wat bijna niet meer is weg te denken in deze huidige tijd.   
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IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met meester Kees en juffrouw Aagje over Zondag-
school De Liefde.
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Inhoudsopgave

MEDITATIE
Naar aanleiding van Hooglied 1: 4m: ‘De Koning heeft mij 
gebracht in Zijn binnenkameren’ schrijft Ds. L.M. Jongejan over 
‘intieme liefde‘.

NIEUW INGEKOMEN
Een tweetal nieuwe gemeenteleden stellen zich voor. Welkom! 

17



Meditatie

liefdesbrief

Je Vader,

Almachtige God

‘De Koning heeft mij gebracht 
in Zijn binnenkameren’
(Hooglied 1: 4m)

VERWONDERING
Onze tekst is genomen uit het Hooglied, 
ofwel “het lied der liederen”. Een hoog-
gestemd lied waarin de liefde centraal 
staat, met ups en downs. Het gaat om de 
liefde tussen Christus en Zijn bruid. De Za-
ligmaker heeft een bruid uitgekozen die 
van zichzelf moet zeggen dat zij zwart is. 
Zwart vanwege de zonde; zwart vanwege 
de zorgen. Een grotere tegenstelling is niet 
denkbaar: Christus en Zijn bruid. Zij passen 
niet bij elkaar. Dat geeft dan ook verwon-
dering. ‘Dat Hij mij heeft uitgekozen tot 
Zijn bruid…’ Als u tot de bruid van Christus 
hoort zult u deze verwondering herkennen.

AFZONDERING
De Koning woont in een paleis. Het beeld 
is genomen naar aanleiding van de pa-
leizen die er toen waren. Een paleis had, 
zoals nu, meerdere vertrekken. Het echte 
privévertrek was de binnenkamer. De plek 
van de vertrouwelijke omgang. Daar mocht 
niet zomaar iedereen komen. Betrad je 
de ruimte zonder dat je toestemming had 
gekregen dan was een flinke straf niet 
ondenkbaar. Koningin Esther ging onge-
vraagd de binnenkamer in. Maar koning 
Ahasveros reikte haar de gouden scepter 
toe. Alsof hij wilde zeggen: “Weet je wel-
kom, mijn liefste.”

Christus neemt de Zijnen ook mee de bin-
nenkamer in. Alles op Zijn tijd. Eerst het pa-
leis te worden binnengebracht. En vervol-
gens gaat het van kamer tot kamer. Maar 
Hij laat Zijn liefde meer en meer ervaren. 
Hij investeert in Zijn bruid.
Hoe word je de binnenkamer binnenge-
bracht? Door het Woord. De Heilige Geest 
opent je ogen meer en meer voor Wie deze 

de Bruidegom. En aan Hem verbonden, dat 
wat Hij met je deelt. Hij trouwt in gemeen-
schap van goederen.

VELE WONINGEN
De Heere Jezus drukt de binnenkamer als 
volgt uit: ‘In het huis Mijns Vaders zijn vele 
woningen’. Hij heeft een sterk verlangen 
om de eeuwigheid daar met Zijn bruid door 
te brengen. En de bruid die zo goed door 
haar Bruidegom wordt verzorgd zingt eeu-
wig: “Zulk een is mijn Liefste, zulk een is 
mijn Vriend” (Hooglied 5).

Zult u/zal jij het meezingen?

Koning is. Door het lezen in de Bijbel wor-
den de schellen voor je ogen weggehaald 
en ga je steeds meer zien hoe uitnemend 
schoon deze Koning, deze Bruidegom is. 
Wat een liefde straalt Hij uit. Het bezet je 
hart. Hij bezet je hart. Denk aan Psalm 45: 
‘Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid hoog te 
loven, gaat al het schoon der mensen ver 
te boven’. Zijn schoonheid: in Zijn lijden, 
in Zijn opstanding. Zijn liefde is zo onvoor-
waardelijk, dat Hij Zich geheel heeft gege-
ven en geeft voor Zijn bruid.

Zijn liefde, Zijn gemeenschap mag je soms 
proeven in het gebed. Als alles wat je be-
zighoudt er bij de Koning, de Bruidegom uit 
mag komen. Hij spreekt door Zijn Woord; 
Hij luistert naar je in het gebed. Hij geeft 
zelfs antwoord in het gebed, zodat een on-
beschrijfelijke rust in je hart daalt.
Kent u het? Verlangt u naar Hem en Zijn 
spreken?

SCHATKAMER
De “binnenkamer” wordt ook wel uit-
gelegd als de schatkamer. In deze kamer 
worden alle belangrijke schatten van de 
Koning bewaard. En in die kamer deelt Hij 
ook uit. Hij zegt tegen Zijn bruid: “Al het 
mijne is het uwe. Ik heb de schatten be-
taald. Je bent Mij geen cent verschuldigd. 
Het is volbracht.”
Welke schatten zou de Koning voor Zijn 
bruid hebben? Ik kan ze slechts aanstip-
pen: vergeving van zonden, het eeuwige 
leven, de rust die er over blijft voor het volk 
van God, de vrede die alle verstand te bo-
ven gaat, enzovoort, enzovoort. Hij deelt 
van Zijn rijkdommen uit. Om armen rijk te 
maken. En Hij blijft rijk.

Let u wel op de volgorde? Eerst de Koning, 

Ds. L.M. Jongejan

Mijn kind, 

Je kent mĳ misschien niet, maar Ik weet alles over je. Psalm 139:1 Ik weet het wanneer je zit en wanneer je 
weer opstaat. Psalm 139:2 Alles wat je doet is bĳ mĳ bekend. Psalm 139:3 Zelfs de haren op je hoofd zĳn geteld. 
Mattheüs 10:29-31 Want je bent gemaakt naar Mĳn evenbeeld. Genesis 1:27 In Mĳ leef je, beweeg je en is je 
bestaan. Handelingen 17:28 Je bent uit Mĳ voortgekomen. Handelingen 17:28 Voordat je verwekt werd, kende Ik 
je al. Jeremia 1:5 Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Efeziërs 1:4 Je bent geen vergissing. Psalm 

139:15 Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mĳn boek. Psalm 139:16 Ik bepaalde je geboorte en 
waar je zou leven. Handelingen 17:26 Je bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14 Ik heb je gemaakt in de buik van 
je moeder. Psalm 139:13 Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Psalm 71:6 Mensen die Mĳ niet 
kenden hebben geprobeerd Mĳ te vertegenwoordigen. Johannes 8:41-44 Ik ben niet ver weg en kwaad, want 
Ik ben de volmaakte liefde. 1 Johannes 4:16 Mĳn verlangen is om je te overladen met Mĳn liefde. 1 Johannes 3:1 
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jĳ Mĳn kind bent. 1 Johannes 3:1 Ik geef je veel meer dan een aardse vader 
zou kunnen. Mattheüs 7:11 Want Ik ben de perfecte vader. Mattheüs 5:48 Al het goede dat je ontvangt komt uit 
Mĳn hand. Jacobus 1:17 Ik geef je wat je nodig hebt. Mattheüs 6:31-33 Mĳn plan voor jouw toekomst is altĳd vol 
hoop geweest. Jeremia 29:11 Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. Jeremia 31:3 Ik denk ontelbaar 
veel aan je. Psalm 139:17-18 En Ik zing een lied van blĳdschap over je. Zefanja 3:17 Ik zal niet stoppen met het 
goede voor je te doen. Jeremia 32:40 Want je bent Mĳn kostbare bezit. Exodus 19:5 Met Mĳn hele hart en ziel 
verlang Ik ernaar om je te bevestigen. Jeremia 32:41 En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten 
zien. Jeremia 33:3 Als je Mĳ met je hele hart zoekt, zal je Mĳ vinden. Deuteronomium 4:29 Verheug je 
in Mĳ en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Psalm 37:4 Want Ik heb die verlangens 
in je gelegd. Filippenzen 2:13 Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt 
beseffen. Efeziërs 3:20 Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. 2 Thessalonicenzen 

2:16-17 En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. 2 Corinthiërs 1:3-4 Als je 
terneergeslagen bent, ben Ik dicht bĳ je. Psalm 34:19 Zoals een herder een lam 
draagt, zo heb Ik je dicht bĳ Mĳn hart gedragen. Jesaja 40:11 Op een dag zal 
Ik elke traan van je ogen afwissen. Openbaring 21:3-4 En Ik zal alle pĳn die je 
op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Openbaring 21:3-4 Ik ben je Vader 
en Ik hou net zoveel van jou als van Mĳn Zoon, Jezus. Johannes 17:23 Want in 
Jezus heb Ik Mĳn liefde voor jou laten zien. Johannes 17:26 Hĳ is het exacte 
evenbeeld van Mij. Hebreeën 1:3 Hĳ kwam om te laten zien dat Ik aan jouw 
kant, en niet tegenover je, sta. Romeinen 8:31 En je te vertellen dat Ik niet 
meer naar je zonden kĳk. 2 Corinthiërs 5:18-19 Jezus stierf zodat wĳ weer bĳ 
elkaar kunnen komen. 2 Corinthiërs 5:18-19 Zĳn dood was de ultieme uiting van 
Mĳn liefde voor jou.          1 Johannes 4:10 Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat 
Ik misschien jouw liefde zou winnen. Romeinen 8:31-32 Als je Jezus verwelkomt, 
ontvang je Mĳ ook. 1 Johannes 2:23 En niets zal je ooit nog scheiden van Mĳn liefde. 
Romeinen 8:38-39 Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Lucas 

15:7 Ik ben altĳd Vader geweest en Ik zal altĳd Vader blĳven. Efeziërs 3:14-15 

Mĳn vraag is Wil je Mĳn kind zĳn? Johannes 1:12-13 Ik wacht op je. Lucas 15:11-32

Intieme liefde

5



Liefde is...
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Liefde is

Elkaar en God beter leren kennen

Aandacht voor elkaar

Zonder oordeel klaar staan voor elkaar

Elkaar bemoedigen

De ander hoger achten dan jezelf 

Ik vind papa, mama, m’n zusje Femm en natuurlijk Seth 
heel lief!  Ook voetbal vind ik 

super leuk, op zaterdag speel ik altijd een wedstrijd. 
Linn Lakerveld

M’n papa, mama, maar ook m’n broer en zusjes vind ik 
lief. M’n grootste hobby is freerunning, maar ook knut-

selen vind ik leuk. 
Joël Kostelijk

Heel lief vind ik mama en papa, en ook mijn broertje 
Thijn! M’n hobby’s zijn zwemmen en skiën, we zijn pas 

terug van het skiën. 
Rosalie Middelkoop

Ik hou van de Here Jezus, maar ook van papa, mama en 
m’n zusjes. Maar ik hou ook van voetbal, soms ben ik 

middenvelder, en soms verdediger. 
Daan de Bruin

Ik ben gek op m’n kleine zusje Mirre en de rest van de 
familie! Gymmen vind ik ook heel erg leuk!

Febe Spruijtenburg

Bij liefde denk ik aan mensen van wie ik houd, waar ik 
mezelf kan zijn. Ik moet ook direct denken aan dingen 
voor elkaar doen. Liefde is ook: klaar staan voor een an-

der.
Noortje Geldof

Ik denk meteen aan het liedje: “Als je veel van iemand 
houdt. Geef je ‘t mooiste wat je hebt”. Bij liefde denk ik 

ook aan mijn familie en vrienden.
Daan Klok

Bij het woord ‘liefde’ denk ik ook direct aan ‘geloof’ en 
‘hoop’. Je kunt aan heel veel denken bij dit woord en 

daarom denk ik ook spontaan aan de kleur rood.
Maurits Verrips

Bij liefde denk ik aan vriendschap en het hebben en 
onderhouden van relaties. Hierbij denk ik ook aan mijn 
relatie met God. Daarnaast koppel ik aan het woordje 
liefde graag het woord: wederzijds; dat moet liefde ten-

slotte zijn.
Harm Verhoeff

Lastige vraag! Niet in 1 zin te beschrijven eigenlijk, haha. 
Maar ik denk wel direct aan ons geloof waar liefde cen-
traal staat. Daarnaast aan familie en vrienden, mensen 

bij wie je alles kunt delen.
Julia Jongeneel
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Huwelijksjubileum
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Trouwdatum: 2 maart 1983
Robijnen huwelijk: Teun en Corrie Copier

Wij zijn Teun en Corrie Copier. Volgens een dominee ken-
den wij elkaar al vanaf de kleuterschool. Dit was echter 
niet zo, maar we waren allebei wel erg jong toen we elkaar 

leerden kennen. 
We woonden allebei in het mooie dorp Vreeswijk (nu een 
wijk van Nieuwegein) en hoorden tot dezelfde kerkelijke 
gemeente. Onze beider ouders hadden ieder voor zich, zon-
der dat zij dit van elkaar wisten, voor een vakantie in 1971 
een gedeelte van een huis gehuurd op Walcheren in het 
dorpje Aagtekerke. Zelfde tijd en zelfde plaats. Zo leerde 
Teun de twee broers van Corrie kennen en Corrie de jon-
gere zus van Teun. Vanaf die tijd ging Teun eigenlijk iedere 
zondagmiddag naar de twee broers van Corrie. Andersom 
ging Corrie naar haar vriendin, de zus van Teun. De week 

daarop ging het precies andersom. 
En dan komt van het één het ander. Vanaf 1978 kregen 
we officieel verkering. Op 2 maart 1983 was “eindelijk” 
de trouwdag (we hadden het toen echt niet door dat we 
eigenlijk nog best jong waren!). Een mooie dag die we sa-
men beleefden met familie en vrienden. Het hoogtepunt 
van de dag was de kerkdienst in de Hervormde Dorpskerk 

Trouwdatum: 14 juni 2019
Zijden huwelijk:  Edward en Carola Jongeneel

De liefde is tussen ons ontstaan op het gala van de 
jeugdclub in 2013. In een rood DAFje werden we toen 

weggebracht.

Onze trouwtekst is Openbaring 22:17 ‘En de Geest en 
de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeg-
gen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat 
hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ 

Onze trouwtekst wijst heen naar de grote Bruiloft 
die eens zal komen met de nieuwe hemel en nieu-
we aarde. Het leert ons iedere keer opnieuw om in 

ons huwelijk bezig te zijn met de voorbereiding op 
die grote Bruiloft die eens zal komen. Dat ons hu-

welijk hier op aarde en de manier waarop we als man 
en vrouw met elkaar omgaan een afspiegeling zal zijn 
van de relatie tussen God en zijn gemeente, voor zover 
mogelijk in alle gebrokenheid in deze wereld en in ons-
zelf. Het leert ons ook dat, ondanks dat we het samen 
heel goed mogen hebben, we eens op die grote Bruiloft 
zullen zijn. Dat zet ons leven en ons huwelijk in het juiste 
perspectief. Daarop bereiden we ons voor door middel 

van het Woord, gebed en kerkgang. 

Edward en Carola Jongeneel

Trouwdatum: 28 februari 1960
Diamanten huwelijk: Cees en Annie Broer - Tukker

De belofte: God zorgt voor ons, heeft in het hele leven 
van Cees en Annie Broer veel betekenis voor hen 

gehad. Niet alleen nu bij het ouder worden, maar ook 
in hun jonge jaren, waarin Annie ook veel meemaakte. 

Omdat Annie op de verjaardag van Koningin Wilhelmina 
is geboren tijdens de oorlog, kregen haar ouders een 
zak kolen van de gemeente. In de oorlog kwamen er 
Duitsers in de voorkamer. Zij verloor een 8-jarig zusje 
aan difterie. Daarna bij de watersnood in 1953 is zij 

met haar ouderlijk gezin met een veevervoervrachtwa-
gen naar Nieuwpoort gebracht, daar zijn ze 3 weken bij 

groenteboer Verdoold in huis geweest. 

Cees (geboren in Groot-Ammers) en Annie (geboren in 
Brandwijk) hebben elkaar ontmoet op Vuilendam toen 
ze 15 en 17 jaar waren. Vrienden van hen kregen ook 
verkering. Ze hebben altijd veel met elkaar onderno-

men, zoals zwieren op het ijs, maar ook op de schaats 
naar Kinderdijk. Na 6 jaar zijn ze getrouwd en in 

Groot-Ammers gaan wonen. 

Carola

 Trouwdatum: 14 september 1988
Koralen huwelijk: Harry en Marleen Mons

Liefde groeit niet in stilte
Trouwtekst: Psalm 23:1. De Heere is mijn Herder, mij 

ontbreekt niets.
Voordat wij verkering hadden, konden we al uren met 
elkaar over van alles en nog wat praten. We zijn nu 
bijna 35 jaar getrouwd en het gesprek is nog steeds 
gaande.  Liefde kan niet groeien zonder praten met 

elkaar.  Dat is in onze relatie het geval maar ook in onze 
relatie met God. Wij kunnen en willen graag alles delen 
met elkaar. En dan niet alleen zaken die om ons heen 

gebeuren maar juist uitspreken wat er in ons hart leeft. 
Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs heel eng. 

Maar als de ander alles van je weet en dan nog steeds 
zegt “ ik hou van je “ versterkt dat het vertrouwen en 
groeit de liefde voor elkaar. Zo is het ook in je relatie 

met God. Hij weet alles van je en zegt ondanks dat “Ik 
hou van je”.  Praat dus met Hem, desnoods in stilte.

 
Harry en Marleen Mons

in Vreeswijk ’s avonds om 19.00 uur. Voor en na de dienst 
zong het koor waar we beiden op zaten. De organist was 

Jan van Westenbrugge. 
De dienst in een volle kerk werd geleid door ds. D. Heikoop, 

die net z’n intrede in onze gemeente had gedaan. 
Als tekst voor de preek had hij gekozen psalm 16 vers 11: 
‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijd-
schap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechter-

hand, voor altijd.’
Hij gaf aan dat ook in je huwelijksleven Christus het pad 
ten leven wil zijn. Christus zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waar-
heid en het Leven. ’Een mens kan niet zonder blijdschap. 
Wij zoeken het vaak in aardse dingen, maar echte blijd-
schap is alleen in God te vinden. God is de bron van de 
liefde. Zoals psalm 90 zegt: ‘De lieflijkheid van de Heere 

onze God zij over ons.’ Dit geeft je leven glans.  
Afgelopen 2 maart mochten we 40 jaar getrouwd zijn en 
hebben dit gevierd met kinderen, kleinkinderen en familie. 
Verwonderd waren we over het groot aantal kaarten die 
we uit onze kerkelijke gemeente kregen. We zijn dankbaar 

aan God die ons zolang voor elkaar gespaard heeft. 

Teun en Corrie Copier
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LIEFDE IS:  HOUDEN VAN ONDANKS…

Marleen vroeg mij of ik een stukje over LIEFDE wilde 
schrijven en inleveren op uiterlijk 20 april.

Die datum was voor mij niet moeilijk te onthouden. Onze 
trouwdag! Al 44 jaar hebben we liefde en trouw gedeeld 
en we vieren dit ieder jaar. We zijn twee verschillende 
mensen met verschillende karakters, eigenschappen, op-
voedingen etc. maar ondanks dat houden we van elkaar. 

Maar wat is liefde nou eigenlijk? Liefde kun je voelen. 
Het is een verlangen om aan elkaar verbonden te blijven. 
Je voelt het als iemand oprecht geïnteresseerd is. Je voelt 
het als de ander speciaal voor jou een cadeautje heeft 
gekocht of iets leuks heeft bedacht. Echte aandacht is 
goud waard. Ik hoop echt dat u/jij allemaal zo’n speciaal 

“iemand” hebt of bent!

Ik las het boek: “De jongen, de mol, de vos en het 
paard”. Echt een aanrader! In het boek vraagt de mol 

aan de jongen:
“Wat wil jij worden als je groot bent?”

“LIEF”, zei de jongen
“Mmm”, zei de mol. “Er gaat niets boven lief zijn. Stil-
letjes overstijgt dat alles. We zien alleen de buitenkant 

maar alles gebeurt van binnen”

De liefde van God uitgestort in ons “binnenste”. Kennen 
wij deze liefde? De onvoorwaardelijke liefde (Agape) van 
God? Deze liefde zoekt wat het beste voor de ander is en 
laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoor-
den of niet. Hoe dichter we bij Jezus leven, hoe meer lief-
de we kunnen uitstralen naar onze man, vrouw, (klein) 
kinderen, buurman, vriend, vriendin, collega etc. Leef uit 
Zijn liefde tot eer van de Vader met het verlangen om 
Hem eens te ontmoeten. Een toekomst vol van Hoop en 
Liefde ontvangen en uitdelen. Dat is leven van binnen-

uit!! Liefde geven ondanks...!

Aan wie deel jij liefde uit?
Arnolda Baars

Trouwdatum: 9 juni 2011
Bronzen huwelijk: Arnoud en Leonne Zwijnenburg

Hoe (waar) is jullie liefde ontstaan? 
Doordat onze ouders al van voor onze geboorte 

vrienden zijn, kennen wij elkaar al ons hele leven. 
We zijn als kleine kinderen regelmatig met elkaar op 
vakantie geweest en logeerden dan bij een broer of 
zus van elkaar. Toen wij tijdens onze tienerjaren na 

een aantal jaar weer met beide gezinnen op vakantie 
gingen is de band die we hadden veranderd en kwam 

de liefde om de hoek kijken. 

Trouwtekst: 1 Koningen 8 vers 29a: Laat uw ogen open 
zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats. 

Wat heeft jullie trouwtekst de afgelopen jaren voor 
jullie betekend? 

Als we terugkijken naar de afgelopen jaren, dan 
kunnen we alleen maar beamen dat Zijn ogen open zijn 
geweest over ons huis, over onze plaats, ons huwelijk 
en gezin. Ondanks de wat moeilijke start hebben wij 
Zijn leiding en nabijheid zeer zeker mogen ervaren en 

mogen dit als een zegen zien voor de verdere toekomst.

Arnoud en Leonne Zwijnenburg 

Trouwdatum: 10 juni 2022
Katoenen huwelijk: Maurits en Anne-Claire van Wezel. 

In 2017 haalde ik (Maurits) Anne-Claire op met de 
enorm praktische 7-zits van mijn vader. Ons eerste 

geplande avondje in Utrecht, waar de vonken nog niet 
direct over sprongen. Iets zei ons dat het toch goed 

was. We spraken vaker af; gingen naar de dierentuin, 
leerden elkaars familie kennen en uiteindelijk heeft 

het ons nu 5 jaar verkering en bijna een jaar gelukkig 
getrouwd zijn gebracht. 

 
Tijdens onze relatie hebben we samen belijdenis mogen 
doen en is Claire gedoopt. We hebben in deze tijd veel 
waardevolle gesprekken mogen hebben met dominee 

Verboom. Na de belijdenis/ doop heeft hij ons ook 
mogen trouwen.

 
Onze trouwtekst was een verrassing, vooral voor Claire; 

de tekst die haar altijd al aansprak werd uiteindelijk 
ook onze trouwtekst.  

 
“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw 

verlangens in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; en de vrede 

van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten bewaken in Christus 

Jezus.”  Filippenzen 4 :6-7. 
 

Hoe geweldig is dat, dankbaar zijn wij!

Maurits en Anne-Claire van Wezel

Naastenliefde

Waar denk ik aan bij naastenliefde? Allereerst natuurlijk 
de opdracht die God ons in de Bijbel geeft: Heb God lief 
boven alles en je naaste als jezelf. Een opdracht, maar 
tegelijk denk ik ook aan een verlangen. Een verlangen, 
om letterlijk naast iemand te mogen staan. Persoonlijk 
denk ik vooral aan mijn werk met jongeren op het MBO 
en aan het werk met jongeren op de JEC. Twee plekken 
waar ik regelmatig een tijdje met een jongere op mag 
lopen, soms heel gewoon en niets bijzonders. Maar ook 
de momenten waarop je mag luisteren naar iemand zijn 
verhaal, uit te spreken dat je gelooft in iemand zijn vaar-
digheden. Of soms heel klein, even de knipoog waarmee 
je laat merken dat je iemand ziet of de succeswens waar-
mee je laat blijken dat je aan iemand denkt. Ik geniet er-
van om zo met jongeren op te trekken en in elke persoon 
een uniek stukje te ontdekken. Bij de één zijn humor, bij 
de ander zijn wil om alles goed te doen en bij weer een 
ander zijn harde buitenkant, waar als je goed kijkt, ook 

een zachte binnenkant zichtbaar is. 

Anderzijds is er soms ook de keerzijde. Soms is het in-
gewikkeld om lief te hebben, bijvoorbeeld als er dingen 
zijn voorgevallen die moeilijk zijn. Of als er momenten 
zijn dat het voelt als tekortschieten, bijvoorbeeld wan-
neer tijd en energie beperkt is. Of als het leed dichtbij en 
ver weg zo overweldigend is, dat het erop lijkt dat onze 
armen nooit lang genoeg zullen zijn. Persoonlijk helpt 
het mij dan om voor ogen te houden, dat de armen van 
God áltijd lang genoeg en troostend zullen zijn. Dit is de 
liefde, die elke liefde van ons te boven gaat en we da-
gelijks voor onszelf én voor de ander om mogen bidden. 

Hartelijke groet,
Cora Bin

Naastenliefde



Mijn opa had het, mijn vader had het en ik heb het ook gekregen.
Liefde en bewondering voor het volk Israël.

Mijn opa begon zijn onvergetelijke reis op 13 juli 1963 naar het Heilige Land, 
hetwelk verkoren is door God - vereerd door de engelen - bemind door de mensen, 
zoals eens de kerkvader Hieronymus sprak. Dit schreef hij aan het begin van zijn 
reisverslag (49 bladzijden) waarin elke dag door hem met een geopende bijbel is beschreven. Het verslag van elke dag 

werd afgesloten met de tekst van de avondsluiting en welke psalm(en) er waren gezongen.

Mijn vader heeft ooit aan een bijbelquiz meegedaan waar de hoofdprijs een reis naar Israël was. Deze reis heeft hij 
samen met mijn opa gemaakt en daar hebben ze volgens mij alle dia’s die er te koop waren gekocht. Er zijn wat 
avonden geweest dat de diaprojector met scherm in de huiskamer werd opgesteld en er dia’s werden vertoond met 

bijhorend commentaar van mijn vader. Ik heb daar als tiener van genoten en doe dat in herinnering nog steeds. 
 

In mijn jeugd werden de zesdaagse oorlog van 1967 (deze benaming heeft Moshe Dayan kort erna er aan gegeven 
doelend op de 6 scheppingsdagen) en Jom Kipoer oorlog van 1973 (Grote Verzoendag) waar mogelijk was op de 
radio gevolgd. Ik weet nog dat we op de boerderij van mijn opa in Bergambacht, met vele Kluijvers, aan de radio 
zaten om de verslagen van één van deze oorlogen te volgen. Tussen de verslagen door werd door mijn opa gebeden, 
werden er psalmen en het Israëlische volkslied (Hatikvah) gezongen. Deze gebeurtenis blijft mij mijn hele leven bij en 

maakt nog steeds emoties bij mij los.

Mijn liefde was geboren en resulteerde in lezen over het ontstaan van de staat Israël en de personen die aan de wieg 
daarvan stonden. Wij (Corrie en ik) hebben samen en met ons gezin tijdens uitjes in Nederland en vakanties in Oost 
Europa regelmatig plaatsen bezocht die betrekking hadden op het daar in het verleden aanwezig zijn van Joden. 
Toen Corrie en ik 25 jaar getrouwd waren (2009) zijn we met de kinderen naar Israël geweest. Bij het voet zetten op 
Israëlische bodem werd ik intens bewust van dat hetgeen in de bijbel staat zich hier had afgespeeld. Alle door ons 
bezochte plaatsen en streken kregen bij hetgeen wat daarvan in de bijbel staat vermeld een plaatje en ging leven.

We hebben ook de levenswijze en gewoontes van de Israëlische bevolking en orthodoxe joden meegemaakt waaron-
der een Bar Mitswa bij de Klaagmuur.

Het jongetje die Bar Mitswa was geworden werd al dansend en zingend, gevolgd door de Thorarollen, langs de 
Klaagmuur gedragen.

Indrukwekkend was het toen ik, met het keppeltje van mijn vader op mijn hoofd, werd meegesleept in het gebeuren 
omdat ik ook de liederen meezong (met dank aan mijn onderwijzeressen op de basisschool).

Voordat we hier vertrokken heb ik tussen orthodoxe Joden aan de Klaagmuur gestaan om te bidden. Ik had geen re-
den tot klagen en heb God gedankt en gebeden dat de Joden eens de Messias als hun enige Redder zullen erkennen.
En die tijd zal komen. Een bijzondere reis wat ik jaren later met Corrie nog een keer heb mogen ervaren. Een bezoek 

aan Het Beloofde Land kan ik ieder aanbevelen.

 P.S. Ik ben in mijn liefde voor Israël niet blind voor hetgeen wat er in en om Israël gebeurt. Het waren en zijn geen 
lieverdjes. Maar daar hebben ze vanwege het verleden, haat vanuit omliggende landen en het weer opstekend an-
ti-semitisme alle reden toe. Laten we naar hen omzien en samenleven daar wij mogen leven in het Verbond waarin 

door Jezus komst wij ook mogen delen.

Albert de Kluijver

Het is natuurlijk prachtig als de spreekwoordelijke vonk overslaat tijdens die ene avond op de jeugdvereniging. Of dat 
je steeds weer warme gevoelens krijgt bij het staren naar die jongen of dat meisje tijdens het normaal gesproken o zo 
saaie uurtje college. Of misschien ontmoet je hem of haar gewoon tijdens een gezellige avond uit met vrienden. Welke 
variant het ook is: vlinders in je buik zijn het gevolg. De verliefdheid zet je aan om diegene mee uit te vragen. Samen 
op date, bij een restaurantje verderop, met een fijne wandeling als afsluiting. Gewoon even polsen of het wederzijds 
is. En als het dan echt klikt van beide kanten: dan kan daar zomaar verkering uit voort komen. Zo kan het gaan, toch? 

Zelfs je vader en/of moeder kunnen zich het misschien nog haarfijn herinneren: die eerste ontmoeting of dat eerste 
afspraakje. Tegelijk hoor je je ouders waarschijnlijk niet zeggen: ‘we hebben elkaar online gevonden’. Toch is deze 
moderne manier van de liefde najagen al enige tijd in trek. In 1995 werd ‘s werelds eerste online datingwebsite ge-
lanceerd. En in 1965 was er in de VS al sprake van een computergebaseerde matchmaking-service. Kortom; je kunt 

de liefde van je leven ook online treffen.

Taboe en Gods leiding

“Internetdaten: het taboe is eraf!” Zo kopte in 2018 al eens een krantenbericht. “Een zoektocht naar de ware die 
op het internet begint, is niets bijzonders meer: 13 procent van de samenwonende stellen heeft elkaar via deze weg 
leren kennen.” meldt hetzelfde bericht. Maar hoewel er misschien geen sprake meer is van een taboe, zie jij online 
daten niet als iets positiefs. Online daten is tenslotte niet zonder gevaren. Mensen kunnen zich totaal anders voor 
doen of accounts zijn niet echt. Daarnaast kun je je afvragen wat er nog overblijft van Gods leiding in je leven als je 
via het internet gekoppeld wordt aan een mogelijke partner. Aukelien van Abbema, schrijfster van het boek ‘Zinvol 
daten’ zegt hier het volgende over: “God leidt ons leven en zorgt voor ons, maar heeft ons ook een vrije wil en een 
stukje verantwoordelijkheid gegeven. Als je een baan wilt, zoek je een baan en als je een huis wilt, zoek je een huis. 

Waarom zou je dan geen partner zoeken?”.

En óf je de liefde online kunt vinden! 

Toen we als redactie de nieuwe Drieluik met het mooie thema ‘Liefde’ gingen vormgeven, kreeg ik het spontane 
idee om iets te schrijven over online daten. Waarom? Omdat ik dit stukje zonder ‘online daten’ wellicht nooit had 
geschreven. Marit en ik troffen elkaar namelijk op de datingsite ‘Funky Fish’. Wat volgde was een gezellige date in 
Dordrecht en de rest is geschiedenis. Uiteraard zijn wij niet de enige ‘ervaringsdeskundige’. Inmiddels is wel duidelijk 
dat online daten ook in de christelijke gezindte ingezet wordt. Er zijn verschillende christelijke datingsites en/of apps 
die jou kunnen helpen aan de liefde van je leven. Het is heel eenvoudig: je maakt een account of profiel aan, je schrijft 
een gezellig verhaaltje over jezelf en je plaatst uiteraard je mooiste foto. Op sommige sites moet je betalen om een 
account aan te maken, maar de meeste sites bieden je in eerste instantie een gratis account. Na het treffen van de 
perfecte ‘match’, het leggen van contact én het gezellig keuvelen via de chat is een afspraakje in real-life natuurlijk 
niet uit te sluiten. Ben jij ook op zoek naar de liefde en maak je gebruik van een datingsite of wil je dit gaan doen? 

Hopelijk heb jij er dan net zo’n leuke en waardevolle ervaring mee als ik!

Herbert Dijkhuizen

Liefde voor Israël

De liefde online zoeken, 
kan dat?
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We heten Kees en Aagje (te zien op de cover) hartelijk 
welkom; komende Drieluik gaat over de Liefde!
Ze vertellen dat de zondagsschool De Liefde is opgericht 
op 3 mei 1889, door diverse heren Borsje, heer Den Oud-
sten, heer Van Willigen en Joh. Van der Werken was de 
secretaris.
Op onze vraag voor wie de zondagsschool is opgericht 
komen de tongen los. Om de kinderen uit Groot-Ammers 
goed bijbelles te geven omdat er toen nog geen Christe-
lijke school (opgericht in 1913) was.

WAT IS HET BELANG VAN DE ZONDAGSCHOOL?
Bijbels onderwijs voor de kinderen!  Bijna alle kinderen zit-
ten op de Christelijke school. Eigenlijk wel jammer maar 
ieder jaar wordt er wel uit de kaartenbak van de kerk een 
uitnodiging verstuurd.

Een goed idee is om na de vakantiebijbelweek een uitnodi-
ging voor de zondagsschool mee te geven aan de kinderen, 
zo bereik je er nog meer.
Er zijn 7 klassen, Aagje doet klas 1 en Kees doet klas 7, er 
zijn 21 vrijwilligers dus 3 per klas.

We beginnen met het zingen van de geleerde psalm, bij 
goed resultaat krijgen de kinderen een papieren goedkeu-
ring, zo kunnen ze sparen voor een boek. De oudste kinde-
ren leren naast de psalm een bijbeltekst en de kinderen uit 
klas 1 krijgen de tekst op een briefje mee zodat de ouders 
ook weten welke tekst er aangeleerd wordt. De kinderen 
hebben een speciaal doosje gekregen waar ze al de teksten 
in kunnen bewaren.
Nadat er gebeden is wordt het verhaal verteld, vanuit de 
landelijke zondagsscholenbond wordt een cursus aangebo-
den om dit te leren, fijn voor nieuwe leiding.
Daarna wordt de verwerking in het boekje gemaakt wat 
ook weer mee naar huis genomen wordt.

Aagje heeft niet op de zondagsschool gezeten maar Kees 
wel. Kees z’n herinnering gaat terug naar juffrouw Bob Mo-
lenaar, Adrie van Holten en meneer De Ridder. 
Vroeger moest er altijd een ruimte tussen de zalen vrij zijn 
i.v.m. het geluid en de klas van juffrouw Bob zat op het 
podium. Nu zijn er geluiddichte deuren.

Door de kerkverbouwing werd er in het Hervormd Centrum 
gedoopt met de oude doopvont. Aagje heeft toen haar 
doopjurk en doopkaart meegenomen naar de zondags-
school en bij de doopvont uitleg gegeven.
Het leerlingen bestand is iets meer terug gegaan, dat is 

best bijzonder als je kijkt hoe het landelijk terug gaat. Ongeveer 90 
leerlingen zijn er, dat zijn er best veel.
In Coronatijd werd ook de zondagsschool stop gezet, later gingen we 
om de week met kleine klasjes verder en brachten we goodie bags bij 
de kinderen of bij de oudsten een brief met opdrachten. Het Kerstfeest 
is een keer digitaal gedaan.

WAT DRIJFT JULLIE OM ZO LANG (KEES 47 JAAR EN AAGJE 46 JAAR) 
LEIDING TE GEVEN AAN DE ZONDAGSCHOOL?
De jeugd van de gemeente onderwijzen en het Woord doorgeven. 
(Kees)
Als je weet dat je alleen door het geloof in Christus echt gelukkig kan 
worden en dat je dat iedereen gunt dan wil je het zo graag vertellen. 
(Aagje)Aagje voelt zich soms wel oud, soms heeft ze een nieuw kindje 
waarvan ze de vader en ook de opa in de klas gehad… (Maarten, Dan, 
Louise…)

Ook van de vieringen wordt genoten! Kerst en later ook Pasen en 
Pinksteren in de kerk, wat een mooi feest! Marianne herinnert zich het 
boek, de mandarijn en het zakje chips nog goed…

WIE IS JEZUS VOOR JULLIE?
De Redder, de Zaligmaker (Kees)
Degene Die voor alles wat ik (Aagje) fout heb gedaan gestorven is en 
ook is opgestaan, dat is wel het allerbelangrijkste!
De zondagsschool is verweven met jullie leven, voor meester Kees is 
het echt belangrijk!

Het was een gezellige ochtend, we bedanken Aagje en Kees voor hun 
enthousiaste verhaal. De meeste van deze is de Liefde…(1 Kor. 13)

Marianne en Marleen
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Uit de kerkenraad

Nieuw
IN DE GEMEENTE

De kerkenraad is afgelopen periode druk 
geweest met het beroepingswerk.
Ds. Langeweg is door ons beroepen, maar 
had ook een aantal andere beroepen van 
andere gemeenten. Nadat hij voor Ba-
rendrecht had bedankt moest hij hierop 
terugkomen waardoor hij het beroep naar 
Barendrecht toch aannam. Hij deelde hier-
van ook het een en ander met de gemeente 
in de kerkdienst van 16 april. Deze dienst 
stond gepland omdat hij als beroepen 
predikant bij ons voorging. Het was goed 
dat hij toch bij ons is voorgegaan zodat 
de gemeente vanaf de kansel kennis met 
hem kon maken. Als kerkenraad gaan we 
na deze teleurstelling het beroepingswerp 
weer oppakken.

Enige tijd geleden hebben we een enquête 
gehouden om te peilen welke onderwer-
pen u op de gemeenteavonden behandeld 
zou willen zien. Het onderwerp LHBTI werd 
meerdere keren genoemd. Eind februari is 
dit onderwerp behandeld door Drs. Tineke 
van der Waal. Het was een goede avond 
waarop we geïnformeerd werden over de 
achtergronden van LHBTI. Bijbelse handva-
ten werden die avond ook aangereikt.

We kregen als kerkenraad regelmatig de 
vraag waarom we niet gaan staan bij het 
zingen van de laatste Psalm. Binnen de ker-
kenraad had niemand hier bezwaar tegen, 
dus dit is in het voorjaar ingevoerd.

Eeuwigheidszondag is in de kerkenraad 
al eerder besproken. Argumenten om de 
overledenen te herdenken op de oude-
jaarsavond of op Eeuwigheidszondag zijn 
al eerder in de Drieluik genoemd. Afgelo-
pen periode kwam dit onderwerp weer op 
de agenda naar aanleiding van een inge-
zonden brief. We hebben nu besloten om 
op Eeuwigheidszondag de overledenen te 
herdenken. Vaak is het onrustig op oude-
jaarsavond en dat geeft afbreuk op het 
herdenken. 
Voor de nabestaanden uit anderen ge-
meenten is het toegankelijker om op 
Eeuwigheidszondag naar Groot-Ammers 
te komen dan op een beladen oudejaars-
avond. Deze keuze sluit ook meer aan bij 
de PKN-gemeenten in “Zaaier” regio.

Br. Aryan Jongeneel is gekozen in het breed 
moderamen van de classis Zuid Holland 
Zuid.
Misschien is de classis voor ons een beet-
je ‘ver van mijn bed’ maar de classis heeft 
wel degelijk een functie. Al vanaf de 16e 
eeuw vormt de classis een ruimte waarin 
gemeenten elkaar ontmoeten en ook zorg 
dragen voor elkaar. Denk bijvoorbeeld aan 
de consulent die vanuit de regio beschik-
baar is. Of aan samenwerkingsverbanden 
van diaconieën, of de uitwisseling van 
ideeën vanuit het jeugdwerk. Daar zit ten 
diepste het geloof achter dat we in de kerk 

Ais Brokking (scriba)

aan elkaar zijn gegeven, in alle verschei-
denheid. Paulus gebruikt in zijn brieven het 
beeld van de gemeente als lichaam van 
Christus, waarin de verschillende ledema-
ten niet zonder elkaar kunnen functione-
ren. Dat is een dwars geluid in onze tijd 
waarin grotere verbanden niet populair 
zijn en er bezorgdheid is over de ‘bubbels’ 
waarin mensen leven. Via sociale media 
word je vooral bevestigd in je eigen stand-
punt of visie omdat andere geluiden een-
voudigweg niet meer gekend worden. We 
zijn blij dat Aryan onze visie van kerkzijn in 
de classis mag vertegenwoordigen. 

Het thema van de Drieluik is Liefde. We 
mogen ons vasthouden aan Jezus Christus, 
die ons gegeven is door God de Vader tot 
vergeving van onze zonden. Uit Liefde!

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden, 
Wij prijzen U als onze Heer
Kom met Uw kracht o Heer en vul ons tot 
Uw eer,
kom tot Uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal 
zijn.

(Jezus vol liefde - Toonhoogte 282)
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Hallo allemaal,

Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn Gerbert en Sanne Romeijn en wonen 
aan de Grote Donk op nummer 23.

Wij zijn 8 juli 2022 getrouwd en vanaf dat moment wonen wij in het gezellige 
Groot-Ammers. Vanaf de eerste dagen voelden wij ons hier al welkom.

Ik (Gerbert Romeijn) kom oorspronkelijk uit Goudriaan. In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam als trekker chauffeur bij de Kuiper Groep in Noordeloos. 
Hierbij ben ik veel te vinden bij de boeren in het land of kun je me tegenkomen 
langst de wegen in het berm onderhoud.  Daarnaast hobby ik nog graag bij 

mijn ouders op de boerderij.

Ik (Sanne Romeijn – de Leeuw) kom oorspronkelijk uit Hei-en Boeicop. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam als assistent manager bij de Makro in 
Nieuwegein. In mijn vrijetijd ben ik graag bij mijn ouderlijk huis te vinden. 
Gezellig even bij kletsen met mijn ouders en broertje maar ook om mijn 

hobby met het paard uit te oefenen. 

Beide vinden wij het erg gezellig om in het weekend met onze vrienden af 
te spreken. 

Wij hopen op een mooie tijd hier in de gemeente.

Gerbert en Sanne Romeijn
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Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst?
Mail dan naar drieluikredactie@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

Dhr. van der Hek
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM  Sliedrecht

Marjolein Karens 
Thomashuis Almkerk
Kruisstraat 1
4286 AM  Almkerk

Carol Korevaar 
Kooningsweg 8-9 
Hartenkoning 24 
6816 TB Arnhem

Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht 

Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spijkenisse

Mevrouw A. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove
Afdeling De Giessen, Kerkbuurt 200, 
3361 BM  Sliedrecht

Dhr. Pieter van der Graaf
Angelinapolder 35
3825 LX  Amersfoort
 
De heer J. de Vos
Zorgcentrum ‘De Wieken’
Den Briel 25D, kamer 8
3351 HB  Papendrecht.
 
Mevrouw J. van der Graaf-van Holten
Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
4233 HM Ameide.

Mevrouw A. Bosma-Booi
Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

Mevrouw G.C.W. Polak
Het Gasthuis
kamer 54
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

BUITENLANDGANGERS:
Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com

Gefeliciteerd!
verjaardagen

20 juni
Annie de Bruin  59 jaar

Met wie we verbonden blijven

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, 
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te 
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God, 

het gebed en het gesprek.

Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles 
wat we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbon-
denheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning 

aan te bieden.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Laura Bikker 06-20 63 04 08, of uw vraag 
mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail: vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl 19

Family C. van der Knijff 
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 
Metn Lebanon



4 juni 
11 juni 
18 juni
25 juni 

2 juli 
9 juli

16 juli
23 juli
30 juli

6 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus 

3 september
10 september 

Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek Voorber. H.A.
Ds. J.W. Verboom, Apeldoorn Heilig Avondmaal
Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers
Ds. G. van Zanden, Katwijk

Ds. K. Hak, Lienden Heilige Doop
Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
Ds. G.M. van Meijeren, Zeist
Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Ds. P. Molenaar, Lunteren

Ds. J.C. de Groot, Dordrecht
ds. M.J. van der Poel, Utrecht
Ds. H. Westerhout, Nunspeet Afsluiting VBW
Ds. B. Jongeneel, Lunteren Voorber. H.A.

Ds. A. Bloemendal, Barneveld Heilig Avondmaal
 Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk Opening w.w.

Ds. D. Breure, Kockengen
Ds. J. van Dijk, Ridderkerk Dankz HA
Ds. J.B. ten Hove, Nijkerk
Ds. A. Bloemendal, Barneveld

Ds. A.L. van Zwet, Putten
Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk
Ds. L.M. Jongejan, Ede
Ds. F. van Roest, Zeist
Ds. C. van der Knijff, Beiroet, Libanon

Dhr. M. van Werkhoven
Ds. H. Liefting, Gouda
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. B.J. van Assen, Moerkapelle

Ds. J. Hoek, Veenendaal Dankz. H.A.
Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

07 juni
08 juni
11 juni
14 juni
21 juni

02 juli

10 augustus
30 augustus

10 september 
13 september
14 september
27 september

Moderamenvergadering
Ophalen oud papier
Ammerse Ontmoetings Brunche (AOB)
Voorbereidingsweek HA
Kerkenraadsvergadering

Ammerse Ontmoetings Brunche (AOB)

Zomervakantie 8 juli - 20 aug.

Ophalen oud papier
Moderamenvergadering

Ammerse Ontmoetings Brunche (AOB)
Kerkenraadsvergadering
Ophalen oud papier
Consistorievergadering

Agenda Kerkdiensten


