
Verslag van de gemeenteavond van 15 november 2022. 
 

● Opening: Jonathan Erkelens heet iedereen, namens de evangelisatiecommissie, 
welkom. De opzet van de avond wordt gepresenteerd en door middel van een 
interview samen met Piet Spruijtenburg wordt de bedoeling van de avond duidelijk 
gemaakt. 

● Ds. Bloemendal: In de tijd dat Ds. Bloemendal verbonden was als predikant aan 
onze gemeente kwam de evangelisatiecommissie met de volgende vraag bij de 
kerkenraad: ‘Hoe kunnen we nog meer gemeenteleden betrekken bij het 
evangelisatiewerk in onze gemeente?’ Alle gemeenteleden zijn tenslotte geroepen 
om een licht te zijn in deze donkere wereld en niet alleen de leden van de 
evangelisatiecommissie. Men besloot toen actief op zoek te gaan naar 
contactpersonen in de straat die nieuwe bewoners verwelkomen en in de gaten 
proberen te houden hoe het gaat bij de mensen in de straat. Tegelijkertijd werd het 
Pastoraal gebedsteam gevormd. Ds. Bloemendal had een pastorale cursus gevolgd 
bij het CPC en was erg enthousiast om ook gemeenteleden deze cursus te laten 
volgen en zo een breed inzetbaar pastoraal team op te richten. Het team werkt 
volgens de methode om zoveel mogelijk de Bijbel te laten leiden en spreken. Niet 
alle problematiek is op te lossen, maar we kunnen wel de mensen bij Jezus voeten 
brengen, zoals eens de vier vrienden deden bij hun zieke vriend. 

● Diaconie aan het woord: Dick van den Berg sprak namens de diaconie over het 
thema: dienen, delen en doen. Het blijft soms lastig om op tijd hulp te vragen bij de 
diaconie, de drempel is hoog. Voor alle gemeenteleden gaf hij de tip om eens op de 
website: www.signalenkaartarmoede.nl te kijken voor praktische tips. Daarnaast wil 
de diaconie graag meedenken en helpen in het vinden van oplossingen bij 
problemen. 

● Vrijwillige hulpdienst: Het doel van de vrijwillige hulpdienst is om iedereen in Groot 
Ammers (kerkelijk- en niet kerkelijk meelevend) te ondersteunen wanneer het even 
niet zelf lukt. Met de inzet van vrijwilligers wil men gemeenteleden de helpende hand 
toereiken. De vrijwillige hulpdienst is te bereiken via de website van de kerk, 
hulpdienstgrootammers@gmail.com en via de website kun je je ook opgeven als 
vrijwilliger! 

● Kerkenraad: Laurens Mourik sprak  namens de ouderlingen en gaf mee dat het als 
wijkouderlingen van 10 pastorale eenheden de bedoeling is om eens in de twee jaar 
bij mensen uit de wijk op huisbezoek te gaan. Mochten er zorgen zijn in een gezin, 
dan is er natuurlijk meer bezoek mogelijk. Over het algemeen praten mensen niet 
snel over de zorgen die er zijn in hun thuissituatie. Daarom blijft het belangrijk dat we 
als gemeenteleden tijdig signalen opvangen en doorgeven indien noodzakelijk. 

● Pastoraal gebedsteam: Piet Spruijtenburg vertelde over de functie van het PGT in de 
gemeente. Vaak werkt het PGT achter de schermen en blijven de dingen in 
vertrouwen bij het PGT. Meestal weet de wijkouderling en de dominee van dit bezoek 
af en is er soms ook afstemming met hen over de bezoeken. We merken als PGT dat 
de problematiek steeds complexer wordt en er vaak wordt doorverwezen naar 
professionele hulpverlening. De maatschappelijke druk om succesvol te zijn, heeft 
ook zijn weerslag op onze gemeente.  

● Toerusting Ds. Bloemendal: Na de pauze gaf Ds. Bloemendal ons het volgende mee: 
We zijn als gemeente geroepen om discipel (volgeling) van Jezus te zijn. In het kort 
zijn er drie principes die met discipelschap te maken hebben: 



1. Bij Hem zijn. 
2. Door Hem gevormd worden. 
3. Erop Uitgaan.  

Als gemeente zijn we geroepen om discipel te zijn van Jezus. ( Mark. 3: 13 - 15) In Hand. 4: 
13 gaat het ook over de vrijmoedigheid van de discipelen. Vrijmoedig zijn is een aspect van 
discipelschap. In de tijd van Jezus was een Rabbi met volgelingen een bekend verschijnsel. 
De Rabbi doet voor hoe het moet. Dus hoeveel zijn wij als gemeentelid in contact met onze 
Rabbi? Zitten wij aan de voeten van Jezus en zijn we zo Beelddragers van God? Nemen we 
anderen mee aan Zijn voeten? Ziekte en zorgen worden niet altijd opgelost, we kunnen 
soms het gevoel hebben met lege handen te staan, wat is het dan mooi om toch door te 
gaan om onze medemens aan de voeten van Jezus te brengen. Dat kan altijd! Trek er 
daarom als gemeentelid op uit. Bid samen met andere Christenen voor de mensen in jouw 
omgeving, houd het eenvoudig en wees zichtbaar als Christen in de wereld om je heen! 


