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De Dricluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken bestaat en deze stukken zitten aan elkaar
vast door middel van scharnieren.

70 ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

Alle drie apart, maar niet los van
elkaar te zien.

In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte
meer het zicht zijn op Christus, het andere ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt
het niet van elkaar scheiden, we zitten als het
ware vast gescharnierd.

(absgon

Drieluik:

Uitgave van de Hervormde Gemeente

te Groot-Ammers.

Verschijnt 4x per jaar (mrt/juni/sept/dec).

Online te lezen op:
www.hervormdegemeentegrootammers.nl

Redactie:

Kees Boer

Roélle de Jager
Marianne den Hartog
Elsbeth van Voorthuijsen
Carola de Vries

Marleen Mons

Herbert Dijkhuizen

Ali Rijkse

Bezorging:

Arie de Leeuw
Lijsterstraat 69
Tel. 06-46130349
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Vormgeving en druk:
Deborah van den Broek-Boer, Bijdehand Ont-
werp

Giften:
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t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente te
Groot-Ammers.

De redactie heeft het recht om ingezonden ar-
tikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst
aan te passen.

foelle de Jager

vanuit de redactie

Dit jaar is de 25e jaargang van de Drieluik. En daar zijn we trots op! Elk jaar ver-

schijnen er 4 edities. Dat betekent dat er bijna 100 Drieluiken zijn gemaakt. Een

hele prestatie. Daarom staan we deze editie stil bij het ontstaan van de Drieluik.

Wat begon als een liggend boekwerk in zwart-wit, is uitgegroeid tot een waar
‘magazine’ in kleur.

Lees het verhaal achter het ontstaan van de Drieluik. Kom erachter hoe een Drieluik

ontstaat. Wie zijn de redactieleden en wat zijn hun taken? Daarnaast hebben we

een aantal leuke feitjes op een rij gezet. Vergeet niet te genieten van de foto's van
de Drieluiken door de jaren heen.

We willen Jacoline bedanken voor haar inzet voor de Drieluik. Voor de rubriek Ge-
loofsopvoeding schreef ze altijd mooie, leerzame verhalen. Dankjewel! We zijn blij
een vervangster gevonden te hebben. De voornaam blijft hetzelfde ;-) We willen
Jacoline Geldof heel veel succes wensen, maar ook veel plezier!

@ cChistus
’ Gemeente
@ rersoonlijk
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MEDITATIE

Naar aanleiding van Lukas 10: 42a schrijft Ds. L.M. Jongejan
over één ding dat we nodig hebben.

25° JAARGANG DRIELUIK

Lees alles over de Drieluik. Wie zijn de redactieleden en wat zijn
hun taken. Hoe zag de Drieluik er eerst uit en wat is er door de
jaren heen veranderd? Ontdek leuke feitjes over de Drieluik.

IN DE SCHIJNWERPER

Een interview met de oprichters van de Drieluik. Lees het verhaal
achter het ontstaan van de Drieluik.

CLUBS, VERENIGINGEN EN COM-
MISSIES

Zo vlak voor het winterwerk stellen alle clubs, verenigingen en
commissies zich aan u/jou voor.




Het ene nodige

‘Maar één ding is nodig..."
(Lukas 10: 42a)

GESCHIEDENIS

En het geschiedde... Dat is meer dan een
gebeurtenis. Het gaat 60k dieper dan een
verhaal. God schrijft geschiedenis. Met
kerst... Bekende woorden: ‘En het ge-
schiedde...” Dichterbij: iedereen heeft zijn/
haar eigen geschiedenis. De “Drieluik” kent
ook een eigen geschiedenis. Het is 25 jaar
geleden dat het eerste nummer verscheen.
Bedoeld als magazine voor de gemeente,
maar niet minder voor individuen. Met als
grote doel dat het gebruikt mocht en mag
worden om te brengen bij de Heere Jezus.

BETHANIE

Wij lezen in Lukas 10 van een geschiedenis
van drie mensen in Bethanié. Zij vormen
een gemeenschap. Twee zussen en een
broer. Tegelijk bestaat deze gemeenschap
uit individuen. En zij hebben allen iets
gemeenschappelijks. Ondanks hun karak-
terverschillen en hun levensgang horen zij
allen bij de Heere Jezus. Hij komt geregeld
bij hen op bezoek. Zij achten dat een ont-
zettend groot voorrecht. Dat de Heere Je-
zus bij hen wil komen... Vindt u dat niet
bijzonder? Heeft u wel eens bezoek van
Hem gehad? En dan niet één persoon die
daar verwonderd over is... Nee, alle drie!
De Heere heeft hen lief. Daarom hebben ze
Hem lief. En van daaruit is er in dat gezin
een bijzondere liefdesband onder elkaar.
Wat een voorrecht als er zulke individuen
in Groot-Ammers mogen wonen. Als zulke
gezinnen Groot-Ammers mogen bevolken.
Dat de liefde van Hem en tét Hem en van
daaruit tot elkdar een aangename geur
door het dorp mogen verspreiden. Niet al-
leen een liefde die uitgesproken wordt via
de mond, maar beleefd en geuit wordt met
het hart.

DRUKTE - STILTE

Die zussen en broer heten Martha, Maria
en Lazarus. Veel informatie hebben we niet
van hen. Slechts een paar dingen. Ik noem
er één. Martha is een bezige vrouw. Altijd
dienen. Zelfs als de Heere Jezus op bezoek
komt wil zij nog bezig zijn. Voorbereidin-
gen treffen. Het de Heere Jezus naar de zin
willen maken. Mooi... als je door het ge-
loof zo bezig begeert te zijn...! Toch? Ja!
Maar... Maria had een diepere begeerte.
Zij is geen luie vrouw. Zij kan echter ook
stil zitten. Het liefst als de Heere Jezus op
bezoek is. Wat heeft Hij te vertellen? Welk
onderwijs geeft Hij vandaag? Zij heeft dat
onderwijs zo nodig... Maria hangt aan de
lippen van de Heere Jezus. Tot irritatie van
Martha. Zij is maar bezig en haar zus doet
niets. Daar moet de Heere Jezus toch eens
iets van zeggen?!

ONDERWIJS

Dat doet de Heere ook. Echter anders
dan Martha verwacht. Niet Maria wordt
door Hem op haar plaats gezet, maar zij
zélf. “Martha, jij verwijt het je zus dat zj
niets doet. Dat jij alles zelf meent te moe-
ten doen. Maar... één ding is nodig.” Wat
is dat dan? Momenten van stilte en rust.
Zitten aan Mijn voeten. Onderwijs te krij-
gen van Mij. Ga eens naast je zus zitten,
Martha. Kom eens tot bezinning. Er is geen
betere Onderwijzer dan lk. Voor de tijde-
lijke dingen en voor je eeuwige belangen.
D4t heb je echt nodig. Niet zelf slaven en
draven. Zonder lui te zijn, zitten, luisteren,
naar Mij horen.

DRIELUIK

Ik hoop dat dit de uitwerking van de bood-
schap van Gods Woord, o.a. middels de
“Drieluik”, mocht en mag zijn. Zonder da-

gelijkse luiheid aan te bevelen. Alles te mo-
gen neerleggen. Ook je eigen zogenaamde
geestelijke of kerkelijke activiteiten. Om te
luisteren naar Hem. Dat werkt de Heilige
Geest. Alles wat uit Zijn mond komt is van
belang. Voor de tijd en voor de eeuwigheid.
Uit de mond van Christus, gericht op het
individu, gedeeld met de gemeenschap. Tot
Gods eer. Tot zaligheid. Ook in het nieuwe
winterseizoen dat D.v. voor de deur staat.

PARELS

‘Wat willen jullie leren in deze opleiding?’ Het is een zonnige donderdagmiddag, maar wij zitten
binnen. We zijn net begonnen aan onze theologie-studie en dit is ons eerste college. Om mij heen
gaan de eerste handen de lucht in. ‘lk wil meer kennis opdoen van de bijbel." ‘lets betekenen voor
mensen.” ‘De bijbel verbinden met de leefwereld van de mensen nu.’ "Hoe ik anderen kan vertellen
over God." En zo gaan we door. Het bord wordt steeds voller. ‘Oké, het is duidelijk’ zegt de docent.
‘Allemaal fout." Demonstratief veegt hij al onze antwoorden van het bord. Verbaasd kijken wij hem
aan. Wat is dit? ‘Drie dingen moeten jullie leren’ zegt hij beslist. ‘Het eerste is luisteren. Het tweede
is luisteren en het derde is..." ‘Luisteren” vullen wij aan. We hebben het begrepen.

lk voel me aangesproken. Want echt luisteren is niet makkelijk. Ik denk voor bijna niemand. En als
onderwijsmens is mij vooral geleerd om zelf aan het woord te zijn. Te vertellen, uit te leggen, nog
eens stap voor stap te herhalen. Steeds maar weer kennis overdragen. ‘Theologen praten vaak te
veel” gaat mijn docent verder. "We moeten leren luisteren.’

Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Op de openbare basisscholen waar ik godsdienstlessen geef, weten
de kinderen meestal niets van de bijbel. En ik wil ze zoveel vertellen. Maar het is ook een valkuil om
te veel aan het woord te willen zijn. Want juist als je luistert, leer je die ander beter begrijpen. En
het is verrijkend, je ontdekt zoveel moois als je de juiste vragen stelt. Dat merk ik de laatste jaren
steeds vaker. Niet dat ik het luisteren al onder de knie heb hoor, ik oefen ermee. Ik probeer wat vaker
mijn mond te houden. Ik stel mijn leerlingen vaker vragen en luister. Soms krijg ik dan hele mooie
reacties. Gouden momenten zijn dat. Pareltjes.

Deze week nog vroeg ik aan mijn leerlingen wat het mooiste bijbelverhaal van het afgelopen jaar
was en waarom. Een meisje met lange blonde haren antwoordde meteen: ‘van die jongen juf, die
wegliep. En toen dacht ik echt dat die vader hem ging wegsturen, maar die vader vergaf hem. Dat
vond ik zo mooi." Daarna vroeg ik hen wat het mooiste woord was van hun mooiste verhaal. Dat
mochten ze op een creatieve manier uitbeelden. Met volle overgave zag ik haar even later haar
woord in een hartje van klei schrijven: Vergeving.

Volgende week, als de klei gedroogd is, mag ze het woord meenemen. |k had geen beter woord
kunnen kiezen. Vergeving. Een woord om te onthouden, om nooit meer te vergeten.

In de komende columns hoop ik nog meer pareltjes met jullie te delen. Ik hoop dat jullie ervan gaan
genieten!

ucsbine. Geldef




het eerste nummer 12 bladzijden had.

de eerste jaargang van de Drieluik uit slechts 1 nummer bestond?

de agenda vaak uit 2 activiteiten bestond, nu soms wel 25!

er vaak boekrecensies in stonden...lazen we toen meer?

er heel vaak een kinderrubriek in stond, je daar zelfs een prijs mee kon winnen!

in mei 2000 9000 euro is opgehaald met een 24-uurs fietssponsortocht!

de ouderen in 2004 op reis gingen naar een mosterdfabriek.

er in de eerste jaren ook een stukje “vertrokken” in stond.

er 51 mannen, 42 vrouwen, 16 echtparen, 3 koren en 4 commissies geinterviewd zijn?
Erin de eerste 10 jaar Drieluik veel verhalen stonden van gemeenteleden die voor langere tijd naar buitenland gingen
om te werken en/of studie.

er in totaal 31 gemeenteleden in de redactie hebben gezeten of nu nog zitten.

Kees Boer het langste in de commissie zit!

er een column van HaDu was.

column met HaDu door Anko Duizer was geschreven.

column met HaDu door Miranda van Dasselaar- Hakkesteegt was geschreven.

erin juni 2007 de voorkant een kleine upgrade kreeg. Nog steeds liggend en in Drieluik-vorm, maar met meer oneliners.

er ook vaak een briefwisseling in stond, tussen oudere en jongere gemeenteleden.
er met de Drieluik in 2015 en 2016 ook gewandeld is!

er zelfs een fietstocht is georganiseerd.

er twee redactieleden bij Familie de Groot uit Giessenburg zijn mee blijven eten.
in juni 2018 de eerste staande uitgave in kleur bij u in de brievenbus viel.

er hier 4 dominees hebben gestaan tijdens deze 25 jaar!

er regelmatig getuigenissen zijn geschreven door nieuwe belijdende leden?

lk weet nog dat ik als scriba destijds betrokken was bij de
totstandkoming van Drieluik. Heel scherp zijn de mees-
te herinneringen daarover niet meer. Het begint als een
vraag, of herhaalde vragen in de kerkenraad. Zou een
eigen kerkblad wat zijn voor de gemeente? Is de Zaai-
er niet genoeg? Wat zou er in moeten komen, en hoe
vaak zou een eigen kerkblad dan moeten verschijnen?
Kortom, meer vragen dan antwoorden. Een commissie
om één en ander in kaart te brengen is dan een gebrui-
kelijke route. Wat ik me nog wel duidelijk herinner is het
enthousiasme van Cor Hoogendoorn. Na de benoeming
van een kleine commissie zaten we al snel bij hem thuis
aan het Eiberplantsoen te bedenken hoe een kerkblad
zou moeten functioneren. Meditatie, verdieping, achter-
gronden... Voor de gemeente, of door de gemeente? In
hoeverre moet de kerkenraad zelf betrokken zijn? Welke
rubrieken zijn er nodig? Hoe moet de redactie eruit zien?
Alleen voor de eigen leden of breder? Gratis of abonne-
ment? Geleidelijk werden de contouren duidelijker. Een
werktitel was ‘Drieluik’. Ik was die naam tegengekomen
in Amersfoort. De naam Drieluik biedt diverse invalshoe-
ken en heeft vanuit de kunst ook een kerkelijke klank. De
huidige invulling van “Christus; Gemeente; Persoonlijk”
was er in het begin nog niet. Na presentatie van de uit-
komsten van de commissie in de kerkenraad, en het sa-
menstellen van een eerste nummer, is het eigen kerkblad
een feit. Een informatieve uitgave met een verschijnings-
frequentie van vier keer per jaar. In september is de editie
voor huis aan huis in het dorp; de andere keren voor de
pastorale eenheden van de gemeente.

Het opstarten van een kerkblad kost wat energie, maar
het is een veel grotere prestatie om het blad fris en rele-
vant te houden door de jaren heen. Je moet toch voort-
durend nadenken over de vormgeving en over een aan-
gepaste inhoud. Het werken met thema’s is een sterke
inhoudelijke verbetering. Wat mij betreft heeft de Drie-
luik zich bewezen en blijft interessant met een diverse
inhoud. Ga zo door!

Voor mij begon de betrokkenheid bij Drieluik met een
oproep in de kerkbode. Wat ik me hiervan herinner is
dat men voornemens had om, naast de kerkbode, een
gemeentelijk blad uit te gaan brengen. Men zocht de
nodige mensen om hier uitvoering aan te kunnen gaan
geven. Je kon ook aangeven welke rol/taak tot je voor-
keur(en) behoorde. Zo heb ik me destijds aangemeld om
de niet-digitaal aangeleverde copy te digitaliseren. De
hoeveelheid werk die je hieraan had kon per uitgave be-
hoorlijk verschillen.

Na de aanmelding ben ik deel uit gaan maken van de
eerste redactie. Dit was een fijn en geméleerd gezel-
schap bestaande uit, voor zover ik nog herinner, onge-
veer 5 personen. In het begin was het met elkaar best
wel even zoeken naar en nadenken over vorm, lay-out,
inhoud, manier van werken, wijze van verspreiding/
bezorging etc. De eerste uitgave van Drieluik was dan
ook een spannend moment. Gelukkig waren de reacties
overwegend positief en bemoedigend.

Gedurende mijn tijd in de redactie heb ik ervaren/geleerd
dat er behoorlijk veel verschillende aspecten bij komen
kijken om structureel een opbouwende en zinvolle uitga-
ve te kunnen verzorgen. Gelukkig heeft onze Schepper
eenieder met verschillende gaven en talenten bedeeld
zodat we deze gezamenlijk, ook bij het maken van een
gemeenteblad, kunnen inzetten. Dat dit nu reeds 25 jaar
gebeurt, is iets om dankbaar voor te zijn.

Met vriendelijke groet,



De redactievergaderingen van de Drieluik zijn één van de

gezelligste vergaderingen. We komen vier keer per jaar

bijeen. Na een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij,
opent Kees de vergadering met ons.

Roélle heeft ons eerder al een agenda gestuurd. Het the-
ma voor de nieuwe Drieluik hebben we op een vorige
vergadering al vastgesteld. ledereen heeft hier zijn/ haar
gedachten al over kunnen laten gaan. Vanaf verschil-
lende kanten belichten we het thema en proberen we
mensen te koppelen aan het thema. We spreken af wie
wie gaat vragen. Het grote interview wordt altijd door
een vast tweetal afgenomen; de ene keer zijn Marleen
en Marianne aan de beurt, de andere keer zijn Carola en
Elsbeth hiervoor verantwoordelijk.
Ook worden de vaste rubrieken doorgenomen. Zo geeft
Janny de Zeeuw ons een lijstje met de mensen die ‘nieuw
ingekomen' zijn in onze gemeente en zorgt de scriba
voor een overzicht van de preekbeurten.

Aan het einde van de vergadering wordt het thema voor
de nieuwe Drieluik alvast vastgesteld.
Dan begint het uitdagende gedeelte van de redactiele-
den. We benaderen verschillende gemeenteleden om te
vragen of zij een stukje in de Drieluik willen schrijven.
De reacties zijn altijd heel verschillend. Waar de één heel
enthousiast is en bereid is een stukje te schrijven, wil een
ander er nog even over nadenken. Helaas horen we ook
regelmatig ‘nee’. Dan gaan we op zoek naar iemand an-
ders, we willen immers dat er een goed gevulde Drieluik
bij u in de brievenbus ligt.

Zodra wij de stukjes binnenkrijgen, lezen we ze nog
eens door. Vervolgens verzamelt Roélle alle stukjes en
stuurt die door naar Deborah, die er een mooi geheel van
maakt. Zodra de proefdruk er is, lezen wij dit allemaal
nauwkeurig door. Vaak worden er nog kleine wijzigingen
aangebracht en dan kan de Drieluik gedrukt worden. Wij
zijn dan alweer druk bezig met de volgende Drieluik.

Beste Lezers,

Mijn functie binnen de Drieluikredactie is corrector. Wat
houdt dit precies in? Voordat de Drieluik naar de drukker
gaat, lees ik alle artikelen door om de fouten er uit te ha-

len. Dit doe ik al sinds 2014.

Wat mij opvalt is dat er in het begin veel meer fouten in
stonden dan tegenwoordig, waarschijnlijk komt dit door

het gebruik van de computer.

Waarschijnlijk komt u/jij wel eens een fout tegen die ik
over het hoofd heb gezien, ik ben dan ook geen taalkundige.

Groeten,

Arie de Leeuw verzorgt sinds 2019 de verspreiding van
de Drieluiken. De Drieluiken worden rechtstreeks bij hem
thuis geleverd. Vooraf heeft Arie al het één en ander ge-
daan.
Zo liggen alle enveloppen al klaar met adres en postze-
gel van de mensen die verder weg wonen en met ons
verbonden zijn. Er hoeft alleen nog een Drieluik in. Van
Janny de Zeeuw ontvangt hij een lijst met alle gemeen-
teleden die een Drieluik krijgen. Aan de hand van dat
overzicht gaat hij de Drieluiken uittellen.

Wanneer dit gedaan is, gaat Arie de Drieluiken distribue-

ren. Alle bezorgers ontvangen hun deel om de Drieluiken

te bezorgen. Zonder hen, ontvangen wij geen Drieluik op

de deurmat. Daarom willen wij alle bezorgers bedanken
die door weer en wind de Drieluik bezorgen.

Hallo lezers,

Sinds 2017 ben ik eindredacteur van de Drieluik. Mooi en
dankbaar werk om te doen!
Maar wat doet een eindredacteur nu precies?

Elk jaar maak ik een planning van de 4 uitgaves (maart,

juni, september en december). Hierin staat wanneer

teksten ingeleverd moeten worden, wanneer de eerste

proefdruk klaar moet zijn, wanneer de Drieluiken ver-
spreid worden etc.

Om een Drieluik te realiseren hebben we vooraf een ver-
gadering om de inhoud te bespreken. Ik verzorg de agen-
da en notuleer de vergadering. Na afloop ontvangt ieder
redactielid de notulen, zodat ze weten wat hun taken zijn.

Verder ben ik verantwoordelijk voor alle vaste rubrieken.

Denk aan de meditatie, geloofsopvoeding, clubs en ver-

enigingen die zich voorstellen en het stukje vanuit de ker-
kenraad.

Alle teksten voor de Drieluik worden opgeslagen in een
Dropbox voor Deborah, onze vormgeefster. Vooraf print
ik alle teksten uit voor de corrector (Ali). Zij leest de tek-
sten door en verbetert met de pen wat fout is. Wanneer ik
alle foutjes heb aangepast in de Dropbox, krijg Deborah
een seintje zodat zij de eerste proefdruk kan maken. Elk
redactielid ziet de proefdruk zodat we deze kunnen be-
oordelen en zo nodig kunnen aanpassen.

lk heb contact met Arie over de bezorging. Ik laat hem

weten wanneer de Drieluiken (ongeveer) komen en hij

houdt mij op de hoogte over de bezorging en eventuele
bijzonderheden.

Bij mooie interviews horen natuurlijk ook bijpassende
foto's! Als fotograaf van de Drieluik vind ik het een eer
dat ik dit onderdeel voor mijn rekening mag nemen. Het
is leuk om op deze manier actief te zijn en bij mensen
over de vloer te komen die iets laten zien of vertellen over
hun hobby, werk of taak binnen de gemeente. In een
ontspannen setting maak je de leukste foto’s. Dit sfeertje
probeer ik te creéren door eerst aandachtig te luisteren en
een gezellig praatje te houden. Vervolgens is het tijd om
wat sfeervolle plaatjes te schieten die te maken hebben
met het stukje of het afgenomen interview. Het maken
van een foto varieert van een plekje aan de keukentafel
of een actiefoto in de natuur, dit maakt mijn taak als
fotograaf leuk en uitdagend. Tijdens het maken van de
foto probeer ik rekening te houden met het licht, let ik
op de juiste instellingen en focus ik me op een vrolijke
gezichtsuitdrukking of typische handeling die past bij het
geschreven stukje. Nog een leuke bijkomstigheid aan
deze functie bij de Drieluik is dat je eenvoudig nieuwe
mensen leert kennen in het fijne dorp Groot-Ammers.
Wie weet tot ziens!

Kees Boer is de voorzitter van de commissie Drieluik en
leidt dus vier keer per jaar de vergadering.

We vergaderen steeds als de Drieluik is verschenen en

gaan weer brainstormen over de nieuwe Drieluik. Mijn

taak is niet zo groot, maar het is mooi om te zien dat

een groep enthousiaste mensen steeds weer aan de slag
gaat om er iets moois van te maken.



DE ZONDAGSCHOOL

‘Wat is een zondagsschool?

Lois Bikker: "Een school, waar alles over God gaat".

Anna v.d. Vlist: "Daar kun je heel veel van de Bijbel leren".

Levi Kats: Een plek waar je van de Heere kan horen en een bijbelwerkje kan r
Wesly Zonneveld: "Een school die je leert om blij te zijn met wat je hebt, zoda
blij wordt".

Een kind uit klas 3: "Een kerk voor kinderen".
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Heeft u dat nu ook?

Je leest iets, zomaar een versje, een spreuk, en het is
raak!

Het blijft haken, je denkt er over na.

Soms schrijf je het op om te bewaren of om nog eens
door te geven op een kaart of in een brief.

Nu wil ik u in "Drieluik" zoiets doorgeven, iets om over
na te denken.

lets wat mij ook raakte, wat ik bewaarde, om zoals nu
het aan u door te geven.

Deze keer: "Al voordat de nacht voorbij is, zingt de
vogel zijn Schepper al het hoogste lied."

En nu wij, mensen, u die in het donker zit, het donker
van uw geloofsleven of in het donker van ziekte of
rouw.

Zingt u nu al uw Schepper het hoogste lied?

Zingt u al voordat de nacht voorbij is?

Of wacht u tot het licht geworden is?

Als u nu al gaat zingen, zingen in de nacht van uw

Baat Loevestein

om ons mee te kunnen nemen naar het vaderhuis.

De bezinningsuren in de week van voorbe-
reiding worden op donderdagavond gehou-
den. De eerstvolgende data zijn: 11 septem-
ber, 27 november, 5 maart en 4 juni.

ONGE VROUWEN
IJBELKRING “RUTH”
Wij zijn een vrouwen-
bijbelkring die zich richt
op jonge vrouwen tus-
sen de 20 en 45 jaar.
Eén keer per 2 4 3 weken
komen we bij elkaar
op woensdagmorgen in het Hervormd
Centrum. We behandelen dan een gedeelte
uit de Bijbel aan de hand van ‘de Hervormde
Vrouw’. Dit jaar uit het Bijbelboek Exodus.
- De ochtenden beginnen om 9.30 uur en ein-
- digen rond 11.15 uur. Voor de kinderen is er
[ oppas aanwezig. Kom gerust eens een keer
| kijken! Je bent van harte welkom!
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De kinderen die in groep 3 en 4 zitten, worden dan verwacht. De kinderen zin
lerg enthousiast. We lieten de kinderen op 17 november een stukje schrijven
over: “Hoe vind j het op de club?” Leest u zell maar mee! wan
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Zojuist (21 juni jl..) hebben we het bericht ge-
had dat ds. Hak zijn beroep naar Groot-Am-
mers heeft aangenomen. We zijn hier blij en
dankbaar voor, maar eerlijk gezegd het moet
nog even landen. Als beroepen predikant is
ds. K. Hak zondagavond 11 juni jl. bij ons
voorgegaan.

De dag daarop hadden we de kennisma-
kingsavond samen met zijn vrouw. Het was
een goede ontmoeting en we waren blij dat
zijn vrouw, na een operatie aan haar voeten,
er ook bij kon zijn. De kerkrentmeesters heb-
ben de gebouwen laten zien en daarna heeft
de kerkenraad met hun partners een ontmoe-
ting met het predikantsechtpaar gehad in de
Achterzaal onder het genot van een brood-
maaltijd. De ontmoeting met de gemeente
heeft plaats gevonden met een Bijbelstudie
naar aanleiding van zijn laatst gehouden
preek.

Onze pastoraal medewerker ds. Jongejan is
helaas voor een aantal weken uitgeschakeld
vanwege een kwetsuur aan zijn been. Geluk-
kig hebben we goede achterwacht met onze
consulent ds. Hoek en oud-predikant ds. M.A.
van den Berg. Tevens is onze oud-pastoraal
medewerker dhr. v. Werkhoven bereid om ons
zo nodig te ondersteunen.

In de vacature tijd zijn we dankbaar dat we
elke zondag een gastpredikant mogen ver-
welkomen. Dit geeft ook wel meer werk voor
onze preekregelaars, br. Boer en br. van Koo-
ten. Gods werk gaat door, elke week mogen
we samenkomen in de kerk om Hem te eren
en woorden te horen uit de Bijbel. Bent u/ en
jij er ook bij?

“Laten wij op elkaar letten door elkaar aan
te vuren tot liefde en goede werken. Laten
wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten,
zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar
elkaar aansporen en dat zoveel te meer als
u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10 vers
24 en 25

Het was nuttig om het onderwerp LHBTI te

1
fig Brokking (sctifa)

bespreken op de gemeenteavond omdat er
veel onbekendheid is over dit onderwerp.
Op een consistorievergadering hebben we
binnen de kerkenraad hier nog verder over
doorgesproken. Inmiddels staat er op de
website van de kerk een info brochure over
het onderwerp. Zeker de moeite waard om
eens naar te kijken!

Het volgende onderwerp wat we willen gaan
bespreken is homoseksualiteit. Herman v.
Wijngaarden (van de HGJB) zal hiervoor wor-
den benaderd. Dus houdt de berichtgeving
hierover in de gaten!

We hebben een terugkoppeling gehad van
de bijbelstudiegroep “Emmalis”. Dit is een
laagdrempelige bijbelstudiegroep die de ba-
sis van de Bijbel behandelt. Deze groep heeft
het Bijbelboek Efeze bestudeerd. Eén van
de besproken onderwerpen was ‘gemeente
zijn". Paulus roept de gemeente van Efeze op
om eensgezind te zijn en 0og te hebben voor
elkaar.

De terugkoppeling ging over vragen en op-
merkingen van de deelnemers over onze ge-
meente en kerkdiensten. Een vraag ging bij-
voorbeeld over de zegenbede: “aan het eind
van de dienst wordt de zegen meegegeven.
Nu staat de ene dominee met zijn ogen dicht
en de ander met ogen open, waarom is dat
z0? ". Het heeft te maken met het feit of je
de zegen ziet als een gebed om zegen of om
het uitspreken en ontvangen van de zegen.
In het eerste geval houdt de voorganger en
de gemeente de ogen gesloten, in het laat-
ste geval hoeven de ogen van dominee en
gemeente niet persé gesloten te zijn. Je kunt
ook aan een ‘tussenvariant’ denken name-
lijk het ‘biddend ontvangen’ dan worden de
ogen gesloten voor een betere concentratie.
Wij als kerkenraad zijn hier niet sturend in,
dus de voorganger mag zelf bepalen hoe hij
de zegen ziet.

We hebben al 25 jaar de Drieluik in onze
gemeente. Een initiatief waar we heel dank-

baar voor zijn. Mooie thema's, verhalen van
gemeenteleden, overdenkingen, een blad
dat verbondenheid geeft in de gemeente. We
willen ook iedereen bedanken die hier een
bijdrage aan heeft geleverd. Zeker ook de
redactie van Drieluik voor hun werk om elke
keer weer een prachtig blad te maken.

Op de laatste kerkenraadsvergadering heb-
ben wij met elkaar gesproken over alle zege-
ningen in onze gemeente. We willen die meer
gaan benoemen. We vinden het soms zo van-
zelfsprekend dat er allerlei activiteiten zijn in
de gemeente. Of dat nu het tienerkamp of de
VBW is, of bijeenkomsten in De Stille week
of een rommelmarkt. Wat zijn we dankbaar
dat we gezegend zijn met alles wat in onze
gemeente gebeurt.

Mooi was het om te zien dat de pastorie de
afgelopen maanden was bewoond. Jaap en
Mieke de With met hun kinderen mochten
hun verlof op Groot Ammers doorbrengen.
De kleine Naomi is in de pastorie geboren.
Als gemeente leefden we mee rondom de
geboorte en hun verblijf. Inmiddels is het ge-
zin weer vertrokken naar Zuid Soedan en ho-
pen we dat de pastorie snel vaste bewoners
zal krijgen.

Bij het verschijnen van deze Drieluik staan
we aan het begin van het kerkelijk winter-
seizoen. De periode waarin alle activiteiten
weer gaan beginnen. We bidden u en jou een
gezegende tijd toe. Als gemeente van Jezus
Christus zijn we samen op weg om God te
eren door Zijn naam bekend te maken in
woord en daad!

Neem mijn leven, laat het Heer,
Toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
Tot uw lof en dienst bereid.
(Weerklank 267 vers 1)

(1T rﬁp, stgmxﬁnnrp,

HET HUISBEZOEK

Na de opening van het winterwerk begint ook het huisbezoek weer. Hieronder vindt u een artikel
over dit belangrijke werk. Het is overgenomen uit het Gereformeerd Weekblad.

‘Jongens, volgende week dinsdag huisbezoek, hou je er rekening mee?’ zegt moeder onder het
eten. 'Oei, spannend!” vindt kleine Sjoerd. ‘Mag ik er ook bij zijn?" Maar Herman kreunt: ‘Nee
toch! Repetitie bio." ‘Probeer maar wat vooruit te werken’, adviseert moeder. Maar nu breken de
protesten los. Zomaar midden in de week een avond kwijt, dat kan helemaal niet. En waar is het
goed voor? Vader laat hen even uitrazen en dan zegt hij nuchter: ‘Goed jongens, jullie hebben
gelijk. Praten over het geloof is voor jullie ook helemaal nog niet belangrijk. Blijven jullie maar de
hele avond boven." ‘Natuurlijk is het wel belangrijk, roept Janneke. Maar ...". "Ja?" moedigt vader
aan. 'Zo jongeman’, galmt Erik. ‘Hoe gaat het op school? En hoe vind je het op de vereniging?
—Ze luisteren niet eens naar het antwoord'. Vader knikt bedachtzaam, ‘Dus dat vind je niet de
vragen waar het om draait." Janneke zegt: ‘Als hij nou tussendoor ook eens aan me vroeg hoe het
ging op school, dan geloofde ik het wel dat hij het meende." 'Dus de vraag kan wel, maar je hebt
het gevoel dat hij het niet meent. " ‘Nee, het is een verplichte standaardvraag. En als ik zeg dat
het wel goed gaat, dan vraag hij niet door." 'En waarop zou hij dan door moeten vragen?’ Daar
moeten ze over nadenken. ‘Of je weleens praat over het geloof met je vrienden’, peinst Herman.
'Ja, en hoe je het zelf beleeft..." Janneke aarzelt, ze heeft ineens een kleur. ‘Misschien of je wel-
eens moeite hebt met bidden’, komt moeder er voorzichtig tussen. Nu knikken ze allemaal. ‘En
je twijfelt wel eens..." zegt Erik. Maar ja, dan krijg je meteen te horen dat dat verkeerd is." ‘Ja’,
zegt vader. ‘Ouderlingen reageren weleens verkeerd. Maar of je daarom nu het huisbezoek moet
afschaffen...” ; Het help toch niet echt’, vindt Herman. ‘Waarbij zou het dan moeten helpen?’
‘Nou, dat je ... tja... dat je beter gaat geloven of zo." " Hij komt namens Christus, he. Dat weet
je toch?’ Ja, dat weten ze. ‘Stel nou eens dat Christus Zelf daar op de hoek van de bank zat? En
dat Hij graag wilde weten hoe het met je geloof en vertrouwen ging?’ Dat zou heel wat anders
zijn. 'Dan zou je weten dat Hij het meent. En je zou zelf ook heel eerlijk moeten zijn." 'Ja’, zegt
vader, ‘'En nu weten we dat Christus Zelf niet komen zal. Maar we weten dat Hij zijn mannetjes
stuurt: ga jij dat nou eens voor Mij vragen. En ga jij nou eens bemoedigen. En helpen als je
merkt dat dat nodig is. En dan zegt zo'n mannetje: ja maar dat kan ik lang zo goed niet als U.’
‘Weet Ik', zegt Christus, ‘maar ga toch maar." Aan hun gezichten ziet vader dat ze daar echt eens
over na moeten denken. En zachtjes zegt hij: "Weet je jongens, dinsdagavond komt mij ook niet
best uit. Maar toch probeer ik dan maar aan Christus te denken. Hij wil graag weten hoe het
met mij is. Met ons. En daarom neem ik mij voor om eerlijk te zijn. En openhartig te praten over
dingen waar ik eigenlijk liever mijn mond over houd.’ ‘Moet je dan alles zeggen?” vraagt Janneke
verschrikt. Ze heeft alweer een kleur. Wat zou ze toch hebben? gaat er door vader heen. ‘Soms
ligt iets heel persoonlijk, dan wil dat niet goed in de hele kring. Misschien kun je dan beter een
keertje onder vier ogen met de ouderling praten. Daar kun je best om vragen.” En moeder vult
aan: 'Je hoeft ook niet alles aan hen voor te leggen. Als je er samen met je beste vriendin uit
kunt komen, dan is dat ook goed. Maar soms is het wel fijn om een probleem te bepraten met
iemand die er niet direct bij betrokken is. en dat kan een ouderling zijn." "Hm', zegt Janneke. En
verder laat ze niets los.

Het bovenstaande gesprek is gefingeerd. Belangrijk is het om samen door te spreken over het
belang van het huisbezoek.




In de

25e jaargang van de Drieluik...dat kan natuur-
lik niet ongemerkt voorbij gaan. En wie kan

je beter vragen voor een interview dan de ge-
meenteleden die aan de wieg van de Drieluik
stonden. Hiervoor zijn wij het archief ingedo-
ken en zijn we in Ermelo en Leerdam terechtge-
komen. Vandaag in de schijnwerpers... Greet
Bikker en Cor Hoogendoorn!

Als we de vraag stellen hoe Drieluik is ontstaan,
moeten beiden in hun geheugen graven. ‘Greet
kwam met het idee,” vertelt Cor, ‘lk zat in de ker-
kenraad en zij kwam een keer bij mij en deelde
het idee met mij. Ik heb het idee ingebracht bij
de kerkenraad. Daar is met elkaar over vergaderd
en uiteindelijk hebben we groen licht gekregen
voor het maken van de Drieluik.” Greet weet het
nog aan te vullen: ‘Het idee is niet zomaar bij
mij vandaan gekomen. Volgens mij was het een
vraag vanuit de Bijbelkringen. Er was behoefte
om meer dingen vanuit de gemeente met elkaar
te delen. In de Zaaier gebeurde dit al wel, maar
dat was vaak kort. Men wilde meer verbinding
met elkaar leggen. Omdat ik de codrdinator van
de Bijbelkringen was, is het waarschijnlijk via mij
gelopen. Ik ben inderdaad met het idee naar Cor
Hoogendoorn gestapt en hij heeft het bij de ker-
kenraad ingebracht.’

In het proefnummer dat uitkwam, was een prijs-
vraag uitgeschreven. Wie wist er een mooie, bij-
passende naam bij dit gemeenteblad? Trots ver-
telt Cor over zijn Rieteke die de definitieve naam
heeft verzonnen: Drieluik; Christus, Gemeente,
Persoonlijk! Het was ook zijn vrouw die bedacht
had om het blad overdwars te maken en in drie
kolommen te verdelen. ‘Deze liggende variant
werd niet bij iedereen in dank afgenomen,’ glim-
lachen ze beiden.

Cor en Greet vertellen allebei dat ze de Drieluik
nog wel eens lezen. ‘lk lees hem wel eens als ik
bij mijn dochter op visite ben," zegt Cor, ‘en an-
ders weet ik hem wel op de website te vinden.’
Greet kreeg de Drieluik na de verhuizing nog ge-

maild, maar dat gebeurt nu niet meer. Zij
leest hem nog weleens als ze bij een zus
is. 'lk wist wel dat de Drieluik nog springle-
vend was! Ik vind het altijd wel leuk om
hem door te bladeren en stukjes te lezen.
M'n zwager Ais schrijft er natuurlijk ook al-
tijd een stukje in.’

Dat de Drieluik dit jaar zijn 25e jaargang
zou bereiken, hadden ze beiden niet ver-
wacht. 'Je weet natuurlijk niet hoe het zich
allemaal ontwikkelt maar je hoopt het na-
tuurlijk wel," zegt Greet "Het is bijzonder
om te merken dat zo'n blad voorziet in
bepaalde behoeften. Door zoveel mogelijk
de gemeenteleden aan het woord te laten,
krijg je ook draagvlak." ‘ledereen las het
blad inderdaad graag,” vult Cor aan. ‘Dit
kwam waarschijnlijk door het persoonlijk
deel. Daar hebben we bij de oprichting heel
goed over nagedacht. De thema's die we
behandelden, waren niet altijd eenvoudig;
alleen zijn, scheiden, kinderloosheid... we
wilden iets met inhoud maken." ‘Lies Brok-
king zat ook in de redactie. Zij nam vaak de
interviews af. Lies had bijvoorbeeld zelf met
een miskraam te maken gehad. Omdat zij
zelf ervaring had met dat onderwerp, wil-
den mensen soms meer met haar delen,’
aldus Greet. ‘Het is natuurlijk altijd moeilijk
om in te schatten hoe mensen hierop rea-
geren. Regelmatig gingen we met schroom
iets aan iemand vragen. De één wilde im-
mers wel iets delen, terwijl een ander het
liever voor zichzelf hield.’

Er werd geprobeerd om zo breed mogelijk
over een onderwerp te schrijven. Bijvoor-
beeld over kinderloosheid; hoe kunnen
mensen hierop reageren, hoe was dat 50
jaar geleden, hoe is het nu, hoe maak je
iets bespreekbaar met anderen? Als je
daarin de verschillen kan laten zien, kun-
nen anderen alerter zijn. Het is mooi als
zulke dingen ook breed gedragen worden
in de gemeente. Naast de inbreng van
gemeenteleden, werd er ook regelmatig
aangeklopt bij verenigingen of stichtingen.
‘We haalden wat deskundigheid in huis,
door bijvoorbeeld informatie in te winnen
bij instellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld
de NPV wel eens benaderd,’ vertelt Greet.'-
De expertise kwam dan van buitenaf. Vaak
moest dit nog wel afgestemd worden met
onze doelgroep, de gemeente. Het was
dus echt maatwerk wat we dan leverden.
Tegenwoordig kun je veel meer vinden op

internet. Nu is het de uitdaging om een
juiste combi te maken, gemeenteleden aan
het woord laten en de juiste informatie van
internet halen. Zo zie je... er is veel ver-
anderd in 25 jaar tijd!" Cor geeft aan dat
ze voor inhoudelijke kwaliteit wilden gaan.
Het moest gewoon goed zijn. ‘De Drieluik
ziet er trouwens nog altijd goed uit, het is
een stuk professioneler geworden.’ Dat het
niet meer onderscheidend is in de vorm-
geving kan Cor wel plaatsen. ‘Al die jaren
hebben we commentaar gehad over de
dwarse ligging van de Drieluik. We hebben
het aangehoord, maar toch zo gehouden,’
zegt hij glimlachend.

Het bijzondere van de Drieluik is dat het
écht iets van Ammers is, niet alleen van de
kerk. Mensen wilden hun verhaal delen in
de Drieluik, het bleef immers in het dorp.
Dat is misschien wel de kracht van het
blad. ‘lk ken geen andere gemeente waar
zoiets moois is,” zegt Cor, ‘hiermee maak
je onderscheid met andere gemeenten. Op
informele wijze zorgt dit voor verbinding.’

Dat het vaak zoeken was naar mensen die
iets wilden schrijven, is nog steeds niet ver-
anderd. 'Het was wel eens trekken, maar
uiteindelijk kregen we het toch voor elkaar.
Je moest er altijd wel achteraan, soms wel
vier of vijf keer mensen bellen,” vertelt
Greet. Zij vertelt ook dat, om de drempel
voor het schrijven van een stukje te ver-
lagen, de stukjes soms handgeschreven
aangeleverd werden. Greet bracht deze
dan naar Kees de Waal. Hij ontcijferde de
handschriften en verwerkte de teksten di-
gitaal. Zo had ieder zijn/haar eigen taak!
70 was Greet, naast redactielid, ook de fo-
tograaf van de Drieluik. ‘Ik had zelfs een
donkere kamer, waar ik mijn eigen foto’s
ontwikkelde. Langzamerhand gingen we
over op de digitale fotografie.” aldus Greet.
‘Later heb ik bij Judith Wolst geleerd hoe je
moest photoshoppen. Zij deed een aantal
jaren de opmaak van de Drieluik.’

Greet weet ons te vertellen dat er in de
beginjaren beleidsafspraken opgesteld wa-
ren; doel, hoe vaak, wat mag de redactie
wel of niet. leder jaar werden deze geé-
valueerd. Wij moeten eerlijk bekennen dat
dat niet meer jaarlijks gebeurt.

Aan het einde van het interview vragen
wij of Greet en Cor nog tips voor ons als

redactie hebben. Hard klinkt de lach van
Cor. 'Tips kunnen zo belerend zijn," lacht
hij. Dan klinkt hij serieuzer 'Heb het lef
om tere onderwerpen aan te scherpen.
Eenvoudige verhalen kan je overal lezen.
Tere onderwerpen (bijv alleen zijn, diversi-
teit, 0.i.d.) hoe gevoelig het ook ligt, dat
was wel één van de sterke punten van die
tijd. Misschien kan dat wel weer meer naar
voren komen. De kracht van het blad was
het persoonlijke... probeer dat vast te hou-
den!” Greet vult het aan ‘Het is belangrijk
om het laagdrempelig te houden en dat
mensen erkenning vinden bij het lezen van
de artikelen. Dat zorgt voor de verbindende
factor. Zorg voor balans tussen inhoudelij-
ke artikelen en ontspanning.’

Wij kijken terug op een fijn gesprek met
twee oud gemeenteleden, grondleggers
van de Drieluik. Wie weet worden wij over
25 jaar wel geinterviewd over onze tijd als
redactielid.

Carola en Elsbeth
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Beste allemaal,

IN DE GEMEENTE

Ons is gevraagd om ons voor stellen, wat we graag
doen! Wij zijn Joran en Enna Sterrenburg. Wij zijn bei-
de na onze belijdenis (Joran 2021; Enna 2022) overge-
schreven van de GK Langerak, waar onze ouders naar
de kerk gaan, naar de gemeente hier in het dorp. Daar-
voor kwamen wij al een geruime tijd in Groot-Ammers
naar de kerk, vooral om onze vrienden. Van jongs af aan
hebben we in het dorp de tiener- en jeugdclub bezocht.
Wij zijn blij en dankbaar voor deze grote vriendengroep.
Wij hebben ons altijd al thuis gevoeld in de gemeente
en hopen nog vele jaren in Groot-Ammers ons geloof te
belijden en ons in te zetten op verschillende manieren.

Joran:
Op dit moment studeer ik Geschiedenis aan de Universi-
teit Utrecht en heb net mijn tweede jaar afgerond. Naast
een voorliefde voor geschiedenis ben ik geinteresseerd
in politiek, waarin ik ook actief ben voor de jongeren-
partij van de ChristenUnie (Perspectief). Hiernaast vind
ik het gezellig om met vrienden of familie af te spreken.
lk woon bij mijn ouders in de Irenestraat 84,
Groot-Ammers.

Lieve gemeente, Enna:

Nadat ik vorig jaar geslaagd was voor de Havo, heb ik dit
jaar een tussenjaar gehad. Ik heb voornamelijk gewerkt
bij de supermarkt en mijn rijbewijs gehaald. Afgelopen
juni ben ik een maand naar Oeganda gegaan om vrijwil-
ligerswerk te doen. Ik werkte met jonge kinderen op een
Primary school; helpen met hun lessen en ontspannende
activiteiten organiseren. Het was een hele ervaring! Aan-
komend collegejaar hoop ik te starten met de opleiding
Facility Management in Rotterdam. Ik vind het erg leuk
dat ik daar een kamer heb gevonden en ga wonen aan
de Luzacstraat 23a.

In april zijn wij; Geert (32), Sifra (27) en David (2) in
Groot- Ammers komen wonen op Wilhelminastraat 6. Nu
eerst nog in onze nieuw gebouwde schuur in de tuin,
waar we nu al erg genieten, vooral ook van de tuin.

Wij hebben hiervoor 5 jaar gewoond in het mooi
“Wingerde” met heel veel plezier! Ook hier in Groot-
Ammers voelen wij ons al erg thuis. Winkels op loop
afstand is ook een ontzettende luxe wat we inmiddels al
niet meer kunnen missen :)

Geert is geboren in Bleskensgraaf en is werkend in de
bouw. “Als ik niet werk ben ik graag op en rondom het
water met een koud biertje”.

Sifrais geboren in Oud-Alblas en werkt in de ouderenzorg
en ontvangt zo nu en dan “krullenklanten”. “Naast
het moeder zijn ben ik graag in de natuur, suppend of
wandelend”.

David is graag buiten en de hort op en zit 1 dag in de
week op de opvang in Wijngaarden. Als alles goed mag
blijven gaan zal David in december grote broer worden,
waar we enorm naar uitkijken!

Ook kijken wij ernaar uit jullie te leren kennen en hopen
we hier tot zegen te zijn.

Veel liefs Geert, Sifra, David + ?

Hé jij daar!
Zit je in groep 3-4-5-6-7 en heb je zin in wat leuks na schooltijd? Kom dan naar de kinderclub in ‘het Stoplicht’ bij het For-
tuijnplein. Luisteren naar verhalen uit de Bijbel, spelletjes spelen of met je handen bezig zijn. Het kan allemaal!

i&‘%é’mw:-

We starten in de week van 27 September na de opening Winterwerk.

e Groep 3 en 4: woensdagmiddag 13.45-14.45 uur
e Groep 5: maandagavond 18.45-19.45 uur

e Groep 6: dinsdagavond 18.45-19.45 uur

e Groep 7: donderdagavond 18.45-19.45 uur

De clubs starten in de week van 24 september! WELKOM!

(onlacl
Janneke vd Berg | 06 55554761
Hermien Rietveld | 06 12941797

Na een schoolweek is het super gezellig om op vrijdagavond je vrienden en vriendinnen te zien! Dat kan op de JEC! Als JEC
organiseren we één keer in de twee weken op vrijdagavond een leuke avond. We doen elke avond iets leuks zoals een spel,
iets creatiefs of sportiefs. Ook praten we over allerlei onderwerpen en denken we na over het geloof. Als dit je leuk lijkt, van
harte welkom om eens te komen kijken of bel/app gerust eens voor meer informatie! We vinden het leuk als je komt!

Voor wie: jongeren vanaf 12 jaar
Waar: land van Remus, Wilgenweg 1b

Wanneer: één keer in de twee weken op vrijdagavond
Tijd: vanaf 19.30 uur

(onlacl

Cora Bin | 06-55810779 of zoek ons op Instagram: jec_grootammers_

Heb je zin om op zaterdagavond met andere jongeren een gezellige avond te hebben? Dat kan op de jeugdclub! Elke zater-
dagavond is het Stoplicht vanaf 20.15 uur open en alle jongeren (vanaf de oudste groep van de Tienerclub/15+) zijn welkom!
In het Stoplicht kun je poolen, darten, bijkletsen. Daarnaast organiseren we activiteiten zoals strandwandelen, klimmen,
bowlen, een kookavond, escaperoom, leuke spelavonden etc. Eén keer per maand is er een thema-avond, waar een spreker
samen met ons nadenkt over uiteenlopende thema's die ons inspireren en bemoedigen in het wandelen met God. Het seizoen
start in oktober met het jeugdclubweekend.
Via de jeugdclub wordt er één keer in de drie weken op zondagavond Bijbelstudie georganiseerd bij gastgezinnen thuis. Je
kunt je hiervoor opgeven bij Jacobi de Jong. Volg ons op Instagram voor de uitnodigingen.

Cenlach
De avonden worden mede georganiseerd door ons bestuur: Enna Sterrenburg, Eva Kranenburg, Gerto Prins, Julia Jongeneel
en Nathan de Groot.
Leiding: Gerjan en Manon Bloemendal | 0621850744, Joél en Sanne Bikker | 0620620088, Herbert en Marit Dijkhuizen |
0618322352 en Dirk en Jacobi de Jong | 0640481624.
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De Tienerclub is voor tieners in de leeftijd van 12 (groep 8) tot en met 15 jaar. Om de week worden er avonden georganiseerd

met workshops, spelletjes, sport en activiteiten. De reguliere clubavonden zijn in 't Stoplicht. De ene week voor de 2 jongste

jaargroepen (12 en 13 jaar) van 19.15 tot 21.00 uur en de andere week voor de oudste (14 en 15 jarigen) van 19.30 tot

21.30 uur. Voor de jongste start het seizoen op 29 september, voor de oudste op 6 oktober. Ben je 12, 13, 14 of jaar, dan
heten we je van harte welkom!

De eerste week van de zomervakantie gaan we met z'n allen op kamp. Deze week staat in het teken van workshops, spellen,
zwemmen, zeskamp en de komst van een spreker.

Om een deel van de kosten te dekken vragen wij contributie en organiseren we ieder jaar een verkoopactie. Daarnaast vragen
we voor sommige activiteiten een kleine bijdrage.

Conlacl

Jacco Oosterlee | 0611720839, voorzitter
Wilbert de Kluijver | 06-46462743, secretaris
Ties Mons, tel: 06-13531845, penningmeester

lienetcf

De clubmiddagen zijn bedoeld voor anders begaafde kinderen, jongeren en ouderen.
Naast eigen clubleden zijn ook gasten vanuit logeerhuizen uit de omgeving welkom.

De clubmiddagen zijn 1x per maand op zaterdagmiddag van 14.00 t/m 16.00 uur en worden gehouden in 't Stoplicht.
De clubmiddagen beginnen met een kringgesprek, zingen en een Bijbelverhaal en na de pauze met elkaar een leuk werkje
maken.

De eerste clubmiddag is op 30 september 2023.

Cenlacl
Ria van Herk | 0184 661688

Ul

Wat? Zondagsschool “De Liefde”

Voor wie?  Alle kinderen van de basisschool

Wanneer?  Zondagmiddag 14.00-15.00 uur, zondag na VBW t/m pinksterfeest
Waar? Klas 1-4 Hervormd Centrum, klas 5-7 Stoplicht

Uitleg Op de zondagsschool vertellen we op eenvoudige wijze het evangelie van Christus. We zingen, bidden en
danken. Met elkaar zijn we bezig rondom het Woord van God.
Psalm leren en voor een boek sparen, puzzel, kleurplaat, rebus of spel, 1 keer in 2 jaar een uitje, kerstfeest,
paasfeest, pinksterfeest.

(enlacl
Kees Boer | 0184-661207, voorzitter
Theodora Hakkesteegt | 0184-600498 / 06-41050070, secr./penn.

In Psalm 78 zegt God zelf: Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil

mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten

en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen, maar aan de volgende generatie de
loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht die Hij gedaan heeft.

&

lheuwenbsing Kulh

Nannenveteniding

Vind jij het waardevol om samen met andere vrouwen bezig te zijn met de bijbel? Dan ben je hartelijk welkom bij vrouwen-
bijbelkring “Lydia”.

We komen om de twee weken op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur bij elkaar.
De Bijbelstudies gaan dit seizoen over “De Openbaring van Johannes”, ingeleid door ds. K.M. de Wilde.
Ter voorbereiding lezen we de Bijbelstudie uit het katern, waarna we de vragen in groepjes bespreken

Op D.V. woensdag 27 september 2023 hebben we samen met vrouwenbijbelkring Ruth onze startavond.

(onlacl
Informatie: Ankie Mandemakers | 0184-661766; Annie de With | 0184-601965
E-mail: vbklydia@hervormdgrootammers.nl

Bijbelkring Ruth, een vrouwenkring voor jonge vrouwen in onze gemeente. Vrouwen tussen de 20-45
jaar zijn van harte welkom op onze Bijbelkring. De vrouwenkring heeft nu rond de 35 leden.

We komen bij elkaar op de woensdagmorgen elke 2 & 3 weken van 9.30-11.15 uur in het
Hervormd Centrum. We beginnen met een kop koffie of thee. Daarna zingen en bidden we
met elkaar. Er wordt een inleiding gedaan aan de hand van het tijdschrift "Vrouw'. In kleine
groepjes denken we na over het Bijbelgedeelte en behandelen we de vragen. Daarna sluiten

we de morgen met elkaar af.

Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas, dit doen we als leden zelf om de beurt.

We starten op woensdagavond 27 september gezamenlijk met de vrouwenvereniging Lydia. De
eerste bijbelstudiemorgen is op woensdagmorgen 4 oktober.

Conlacl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Baggerman | 06-30807770
of mailen naar ruth@hervormdegemeentegrootammers.nl

“Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen” Joh. 5:39

Op D.V. woensdag 21 september hoopt de mannenvereniging te beginnen om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Het

jaarthema van de Mannenbond is “wandelen met God”, waar we om de 14 dagen met een 10-tal studies over het leven

van Abraham uit ons vernieuwde bondsblad “MANkracht” bij stil willen staan. Een proefnummer kunt u meenemen uit het
documentenrek onder de toren.

Voelt u/jij zich ook geroepen om je in Gods Woord te verdiepen?
Het geeft verbinding en bemoediging naar elkaar toe!

De avonden worden vooraf in “de Zaaier” vermeld. We hopen dat we zowel oudere als jonge nieuwe leden kunnen verwel-
komen, zo de Heere het ons geeft en wij mogen leven.

(onlacl

Kom een avond bijwonen of neem contact op met:
Martin de With (vz.) | 0184-663283
Kees de Vries (secr.) | 06-23797184
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De ouderenmiddagen zijn bedoeld voor personen van 70 jaar of ouder. Alleenstaanden, mensen die zich eenzaam
voelen of er gezellig bij willen zijn, zijn ook welkom.

De ouderenmiddagen zijn op dinsdagmiddag van 14.30 — 16.30 uur en worden in de Zaaier vermeld en afgekon-
digd tijdens de kerkdienst op de zondag voorafgaand aan deze ouderenmiddag.

Op deze middag wordt door een predikant of pastoraal medewerker een meditatie gehouden waarna een pauze

is met koffie thee en iets extra's en men ontspannen met elkaar kan samenzijn. Na de pauze is er een lezing of

presentatie over een interessant onderwerp of thema. De ouderenmiddagen worden gehouden in het Hervormd
Centrum, Wilhelminastraat 6A te Groot-Ammers.

Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.
Ankie Mandemakers, Fieke Donker, Willy Lekkerkerker, Janine de Lange, Liza de Otter.

Namens de diaconie is Albert de Kluijver bereikbaar | 0184-662354 / 06-23604149

Eind september start het tweede seizoen van onze wandelkring. We kijken dankbaar terug op een zinvol, verdiepend en ver-
bindend eerste wandelseizoen, samen met onze zusters van Baptisten gemeente de Levensboom.

Hou je van Rust, Ruimte, Verbinding, Ontspanning, Beweging en Bezinning dan is dit misschien iets voor jou.

Ken je het gevoel dat je altijd bezig bent? Drukke agenda, je gezin, familie, vrienden en kerk. Soms is het goed om tijd voor
jezelf vrij te maken. Uit je hoofd, naar je hart. Waar ligt jouw hart eigenlijk? Je focus? Wat vind jij belangrijk en doe je dat ook?
Met de wandelingen willen we tijd en ruimte creéren om even uit het dagelijks leven te stappen.

Zoek je naar verdieping in je geloof, in je relatie met God? Aan de hand van een vooraf gedeeld thema gaan we al wandelend
in gesprek. We doen dit met behulp van gespreksvragen.

We wandelen bij voorkeur ‘s morgens, en als het seizoen het toelaat, 's avonds, op wisselende dagen.

Start woensdagavond 27 september 19.00 uur op het Fortuijnplein.
Opgeven voor 20 september bij Dikkie Hoogendijk | 0655576554

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Wij als evangelisatiecommissie proberen doormiddel van diverse acties mensen te bereiken met het Evangelie.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
o Straten voorzien van contactpersonen. Een contactpersoon zoekt in zijn of haar straat (praktische) mogelijkhe
den om hulp te bieden en het geloof door te geven. Nieuwe bewoners krijgen een informatieboekje over de kerk
en een presentje.
Het mede organiseren van het kerstevent op het Oranjeplein.
Spandoeken met Boodschap bij de kerk rondom de christelijke feestdagen.
Het organiseren van een Kerstwandeling met kerstboodschap in 2021.
Evangelisatie met koffie kar op het Oranjeplein tijdens de lente fair, mei 2022.
De kerk openstellen op de open monumenten dag in samenwerking met de kerkrentmeesters

Dit is een kleine impressie van wat wij doen, wilt u meer informatie stuurt u gerust een mailtje naar
evangelievoorjou@gmail.com

Deze catechisatie is bedoeld voor degenen die de ‘gewone” catechisatie te moeilijk vinden. De lessen worden gegeven door
Dhr. A. de Bruin. Op de donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur. De catechisatie begint half september en duurt tot en
met half maart in het Hervormd Centrum. We behandelen iedere week een stukje uit de catechismus. De stof is eenvoudig en
verdeeld in stukjes. Elke week wordt er een verhaal verteld, dat bij de stof past en visueel gemaakt met behulp van platen.
Het verhaal wordt op een eenvoudige en duidelijke manier verteld. Daarnaast leren we elke week vragen en een aantal regels
van een psalm. Er wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden van elke catechisant. De leden van de catechisatie
komen uit de regio Alblasserwaard-Oost, maar kom je iets verder weg, dan ben je ook van harte welkom! Aan het einde van
de les drinken we gezellig met elkaar nog een kopje kolZle of thee.

Heb je vragen, bel gerust. Je mag natuurlijk ook altijd een keertje komen kijken.
Adrie Hakkesteegt | 0184-663301

De brunch is een laagdrempelige manier om iets over het christelijk geloof te horen. Tijdens de brunch wordt er een Bijbel-
verhaal verteld. We zingen liederen en eten heerlijke soep met broodjes. Tijdens het eten is er volop ruimte om met elkaar te
praten.

We laten eens een trouwe bezoekster aan het woord...
“ Ik ben veel alleen en hou juist van contacten. Naar de kerk ga ik niet. Dit hou ik niet vol. Daarom luister ik naar de kerkte-
lefoon. Op de brunch kun je je meer uiten dan in een kerkdienst. De verhalen uit de Bijbel vind ik erg mooi. Ook zingen we
altijd drie liederen, daar hou ik erg veel van. Juist de mix van serieus en gezellig met elkaar zijn is heel fijn. Er zijn mensen van
verschillende achtergronden die iets van God willen horen. Door de brunch voel je je meer verbonden met God en met elkaar.
We bidden met elkaar en denken daarbij aan de medemensen. ledereen mag wat aandragen voor het gebed. Ik zou anderen
zeker aanraden om ook eens te komen”.

De AOB wordt gehouden in de Eben-Haézerschool, Irenestraat 140. Het is eens in de maand op een zondag van 12:30 uur
tot 14:00 uur.

De VBW is eigenlijk geen week, maar drie gezellige en actieve ochtenden voor alle basisschoolkinderen. Tijdens deze dagen
kun je ontdekken en zelf op zoek gaan naar wie God is en wie Hij voor jou wil zijn. Er wordt gezongen, gekletst, geknutseld
en gespeeld. Op woensdag is er altijd een leuke activiteit, daarna mogen de kinderen blijven eten.

Elk jaar is er een thema, dit jaar was dat ‘Tel maar mee!’. We hebben gehoord over verschillende mensen uit de Bijbel en wie
God voor hen en ons is, en hebben daar een leuk werkje bij gemaakt. Ook hebben we een vrolijk lied geleerd over Gods liefde.

De VBW wordt gehouden in Sporthal De Reiger in Groot-Ammers, altijd op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Op
donderdagavond is de slotavond, waarbij ouders ook welkom zijn. We kijken dan terug op de week en de kinderen laten zien
en horen wat ze hebben gedaan.

Kom jij volgend jaar ook?
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Gemeenteavonden/Bijbelavonden

Ook dit seizoen zullen er weer Bijbelavonden voor de gemeente gehouden worden. Voor wie? ledereen, jong en oud.
De data van de Bijbelavonden zijn:
D.V.5 oktober, 9 november en 7 december. De data voor 2024 zijn nog niet bekend. Die zullen via de Zaaier bekend gemaakt wor-
den. Ds. L.M. Jongejan zal de avonden leiden. Het is van 20.00 tot 21.30 uur in het Hervormd Centrum.

Gemeenteavonden Heilig Avondmaal

De bezinningsuren in de week van voorbereiding worden donderdagavond gehouden. Voor wie? Voor een ieder die zich bezint op het
Heilig Avondmaal, avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Het is van 20.00 tot 21.00 uur in het Hervormd Centrum.
De data zijn:
D.V. 31 augustus, 30 november, 7 maart en 6 juni.

Jongerenkring

De jongerenkring is vooral bedoeld voor mensen onder de 35 die al belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Je zou het kunnen zien

als een vervolg op belijdeniscatechisatie. We doen verdiepende Bijbelstudies aan de hand van een thema of Bijbelboek. De avonden

duren van 19:30 — 21:00 uur en worden in het Hervormd Centrum of de Achterzaal gehouden. De eerste avond is op 5 oktober 2023.

Dit seizoen gaan we verder met de kleine profeten en hopen we met elkaar ons te verdiepen de profeten Obadja, Micha en Haggai en
in het eerste gedeelte van de Romeinenbrief (H1-8).

Heb je een vraag over de jongerenkring? Mail: leendertvanwezel@solconmail.nl

Catechisatie

Het komende winterseizoen zal er op maandagavond (vanaf maandag 25-09) en dinsdagavond (vanaf dinsdag 26-09) catechisatie

worden gegeven. Eind augustus zijn de jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar persoonlijk uitgenodigd middels een brief. In deze brief is

ook de tijdsindeling van de verschillende groepen bekend gemaakt. Daarnaast zal er ook weer een aantal avonden voortgezette kring
zijn voor jongeren van 20+, die nog geen belijdenis doen. De voortgezette kring is eens in de twee a drie weken.

Belijdeniscatechisatie

Ter voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis wordt de belijdeniscatechisatie gehouden. Het is bij het leveren van de kopij voor de

Drieluik nog niet bekend wanneer dat gegeven wordt. Houdt de berichtgeving in de Zaaier in de gaten. Tijdens het belijdenistraject lezen

we een boek, zijn we met elkaar in gesprek over het geloof en graven we in de inhoud van ons actuele, gereformeerde belijden. Daarbij
zullen er een aantal opdrachten zijn. De belijdeniskring kun je zien als een kring ter verdieping van je geloofsleven.

Bijbelkringen

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van onze Bijbelkringen. Juist als u nieuw bent in onze gemeente, van harte welkom!
Dit is een mooie manier om elkaar te leren kennen. Uiteraard ook ‘oud’ deelnemers, van harte welkom! Opgeven kan via een link op de
website, deze link zal in september op de website te vinden zijn.

Tijdens de kringavonden staat ontmoeting rondom de Bijbel centraal. Een kring bestaat uit ongeveer tien deelnemers die met elkaar
nadenken over een thema of Bijbelgedeelte, waarbij we een Bijbelstudieboekje gebruiken. In de periode van oktober tot april worden
ongeveer 9 kringavonden gehouden. Indien mogelijk, wisselend bij de kringleden thuis. Vaste kringleiders zullen de avonden leiden, of
in overleg leiden deelnemers een avond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Kranenburg | 06-3050 6876 of Jan Dirk Baggerman | 06-5029 7135.

Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@
gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Kerkbuurt 200,
3361 BM Sliedrecht

Annie de Bruin
Dalemstraat 24,
4201 BP Gorinchem

Dhr. Pieter van der Graaf
Angelinapolder 35
3825 LX Amersfoort

Gefellicitectd!

Verjaardagen Dhr. van der Hek

Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM Sliedrecht

De heer J. de Vos
Zorgcentrum ‘De Wieken'
Den Briel 25D, kamer 8
3351 HB Papendrecht.

11 oktober Marjolein Karens
Arie Zwanenburg SYAEES Thomashuis Almkerk
Kruisstraat 1

4286 AM Almkerk

Mevrouw J. van der Graaf-van Holten
Open Vensters

Pr. Marijkeweg 34

4233 HM Ameide.

26 december

Marjolein Karens 37 jaar Carol Korevaar

Kooningsweg 8-9
Hartenkoning 24
6816 TB Arnhem

Mevrouw A. Bosma-Booi

Open Vensters
Leo Prins Pr. Marijkeweg 34
De Fontein 4233 HM Ameide

Gildeweg 76P

4204 GJ Gorinchem Mevrouw G.C.W. Polak

Het Gasthuis
Arie Zwanenburg kamer 54
De Blauwe Lis Banneweg 61
Vivaldilaan 94 A 4204 AA Gorinchem
3363 KG Sliedrecht

BUITENLANDGANGERS:
Thabiso en Eline Ditsele Familie De With

Jacob van Lennepstraat 5 C/o MAF
3202 AN Spijkenisse P.0.Box 21123

00505 Nairobi
Mevrouw A. Zwijnenburg-Mourik Kenya
Open Vensters flyingwith@outlook.com
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

Family C. van der Knijff
c/o ABTS

Nico Stuijt P.0. Box 60
Waerthove Mansourieh,

Afdeling De Giessen, Metn Lebanon

Paslotaal, Gebeds Team

PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten,
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God,
het gebed en het gesprek.

Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles
wat we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbon-
denheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning
aan te bieden.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Maarten Bikker 06-53 63 13 66, of uw
vraag mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum
tel: 06-15225505(A) en 06-18118240())
mail: vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl
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30-aug-23

10-sep-23
13-sep-23
14-sep-23
27-sep-23

08-okt-23
11-okt-23
12-okt-23
25-okt-23

01-nov-23
08-nov-23
09-nov-23
12-nov-23
22-nov-23
26-nov-23
29-nov-23

13-dec-23
14 dec-23
17-dec-23

Moderamenvergadering

Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Kerkenraadsvergadering

Ophalen oud papier
Consistorievergadering

Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Overleg met predikant

Ophalen oud papier
Moderamenvergadering

Dankdag

Kerkenraadsvergadering

Ophalen oud papier

Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Consistorievergadering
Eeuwigheidszondag
Moderamenvergadering

Kerkenraadsvergadering
Ophalen oud papier
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)

Ketkdiensten

Morgendienst: aanvang 09.30 uur

10 september
17 september
24 september

1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

1 november
5 november
12 november
19 november
26 november

3 december

Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk Heilige Doop
Prop. FA. Visser, Nieuwerkerk

Ds . D. Boers, Goudswaard Bevestigingsdienst

Ds. K. Hak, Israélzondag
Ds. K. Hak

Ds. K. Hak

Ds. G. van Wijk, Hedel
Ds. K. Hak

14.00 uur Ds. J.C. de Groot, Dordrecht Dankdag

Ds. M. Goudriaan, Ede

Ds. M.J. van der Poel, Utrecht
Ds. K. Hak

Ds. K. Hak, voorber. H.A.

Ds. K. Hak, Te advent Heilig Avondmaal

Avonddienst: aanvang 18.30 uur

Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Ds T.L.J. Bos, Den Haag
Ds. K. Hak, intrede 14.30 uur

Ds. . Hoek, Schoonhoven
Ds. J.W. Verboom, Apeldoorn
Ds. J.J. Mulder, Dordrecht
Ds. W.J. Westland, Katwijk
Ds. D. Jongeneel, Katwijk

19.30 uur Ds. K. Hak

Ds. G. Herwig, Nunspeet

Ds. K. Hak

Ds. E. v.d. Poel, Meerkerk

Ds. M. Messemaker, Cillaarshoek

Ds. K. Hak, Dankz. H.A.



