
Beste gemeenteleden, familie, vrienden en Zendingsmaatjes, 

 

Deze nieuwsbrief komt wat later dan we van plan waren en ook onder andere omstandigheden dan we gedacht had-

den. Op dit moment zijn we namelijk tijdelijk in Nederland.  

In de weken na het uitbreken van de oorlog in Israël/Gaza verslechterde de veiligheidssituatie in Libanon ook. In het 

zuiden van Libanon, aan de grens met Israël, vonden dagelijks over en weer beschietingen en raketaanvallen 

plaats. Er waren en zijn grote zorgen dat Libanon via Hezbollah betrokken raakt in deze oorlog.  

Wij hebben daarom op 20 oktober met pijn in ons hart moeten besluiten om tijdelijk Libanon te verlaten. We hebben 

hierover uitgebreid overleg gehad met de GZB in de dagen ervoor en we hebben ons laten adviseren door onze lo-

kale partnerorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de geïsoleerde positie van Libanon tussen 

Syrië en Israël zijn er op dit moment geen veilige routes om Libanon over land te verlaten in geval van plotselinge 

uitbreiding van de gevechten. De enige luchthaven van Libanon ligt in het gebied dat dan mogelijk ook onder vuur 

komt te liggen en het kan enige tijd duren voor er dan evacuaties over zee mogelijk zijn. We merkten dat we eigenlijk 

helemaal niet weg wilden en het heel moeilijk vonden om deze beslissing te nemen. Ons hart, ons leven en ons 

thuis is in Libanon! Tegelijkertijd voelden we ook sterk de verantwoordelijkheid voor ons gezin en de impact die het 

zou kunnen hebben op de kinderen als de gevechten opeens zouden uitbreiden en we niet weg zouden kunnen. We 

hebben hier over gepraat, gebeden en gezocht naar wijsheid en uiteindelijk gezamenlijk met de GZB besloten om op 

21 oktober tijdelijk naar Nederland te gaan om vanuit hier de situatie af te wachten.  

 

Het voelt heel onwerkelijk en dubbel om weer in Nederland te zijn. We waren hier deze zomer hier met verlof en dat 

was goed. We kijken terug op bemoedigende ontmoetingen met velen van u en het maakte ons dankbaar om terug 

te kijken op onze eerste periode van ruim 2 jaar in Libanon. Hoe God voorzien heeft in een fijne werkplek voor ons 

beiden, een netwerk van vrienden, een goede school voor de kinderen, een lokale kerkelijke gemeente waar we er-

bij horen en hoe Hij ons geholpen heeft met de taalstudie. Het was niet altijd makkelijk maar we hebben de afgelo-

pen tweeënhalf jaar duidelijk gemerkt dat God ons hier wil gebruiken en Hij ons daar ook voor toerust!  
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En toen waren we opeens weer in Nederland. 

Het was misschien wel het moeilijkst om onze 

lokale collega’s en vrienden daar achter te la-

ten. Zij hadden geen keus om te vertrekken. 

Om dan te vertellen dat je tijdelijk weg gaat, 

dat voelt heel naar. Ze begrijpen het en ze zien 

ook dat we het niet lichtvaardig besloten heb-

ben, maar toch voelt het of we de mensen daar 

in de steek laten. Juist omdat we ervaren dat 

God ons roept in Libanon en we daar onze 

plek gevonden hebben, was het heel moeilijk 

om dan weg te gaan. Tegelijkertijd zijn we heel 

dankbaar dat we tijdelijk hier zijn, op een veili-

ge plek, en dat God ook hier weer voorziet. We 

werden verrast door al het meeleven, meeden-

ken en alle praktische hulp. We zijn heel dank-

baar dat we al snel een fijn huis vonden waar 

we een aantal weken kunnen verblijven. Er werd een auto geregeld die we mogen lenen. We kregen heel veel 

kaartjes, appjes en mailtjes (die we misschien niet eens allemaal hebben kunnen beantwoorden, maar dank daar-

voor!) en we weten dat er veel mensen voor Libanon en voor ons als gezin bidden. Zo laat God ons merken dat Hij 

van ons af weet en we op Hem mogen vertrouwen. 

De eerste zondag werd ik (Esther) geraakt door de bekende woorden van het votum. In onze gemeente in Libanon 

wordt dit niet zo gebruikt. En misschien daardoor, omdat ik het nu weer met nieuwe oren hoorde, sprak het tot mijn 

hart. “Hij die niet loslaat wat Zijn hand is begonnen.” Het is Zijn werk, Zijn hand, en niet ons werk. En Hij laat niet 

los. Daar vertrouwen we op, te midden van alle onzekerheid. 

De kinderen gaan tijdelijk hier in Nederland naar school. In alle veranderingen en onzekerheid is het goed voor hen 

en ons om de structuur van de schooldag te hebben en de afleiding die het hen ook geeft. We zijn dankbaar dat de 

kinderen het fijn vinden op school.   

 

Nu we in Nederland zijn, kan Kees gelukkig een groot deel van zijn werk wel doen. Bij ABTS, het seminarie waar hij 

werkt, wordt het meeste van het onderwijs online gegeven en ook bij de overleggen met collega ’s schuift hij digitaal 

aan. Bij het andere seminarie, NEST, waar hij op het moment ook een vak geeft, is zijn vak nu tijdelijk ook online. 

Een deel van de studenten is namelijk ook niet in Libanon aanwezig.  

 

Esther’s werk in de kliniek ligt wel echt stil en ook het zondagsschool werk wordt nu door anderen overgenomen. 

Dat is moeilijk en pijnlijk. Esther probeert op afstand de vrouwen van de Bijbelstudiegroep te bemoedigen en met 

hen mee te leven. De taallessen gaan wel gewoon door, dat kan prima online gelukkig. Heel fijn om zo toch voort-

gang te blijven maken met het Arabisch. 

 

Hiernaast schrijft Kees een terugblik op de maanden die achter ons liggen, om een inkijkje te geven in het werk op 

het seminarie.  
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We hebben met de GZB afgesproken dat we met elkaar de komende weken de situatie goed volgen. We hopen dat 

het in Libanon niet verder escaleert en dat we over een aantal weken kunnen besluiten om terug te gaan. Daar zien 

we erg naar uit. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook omdat we hopen en bidden dat Libanon gespaard blijft 

voor verdere oorlog. Het land is al in zo’n zware economische crisis en mensen zijn wanhopig. 

 

Het is vreselijk om te zien hoe de mensen in Israël en Gaza lijden onder al het geweld en haat en we kunnen alleen 

maar bidden om vrede en gerechtigheid en om de kracht om onze naasten lief te hebben, ook als dat vijanden zijn. 

Mocht de situatie toch verder verslechteren, dan moeten we verder nadenken over hoe de komende maanden eruit-

zien. Daar kunnen we nu nog niets over zeggen.  



 

Na terugkomst van het verlof was het meteen weer stevig aanpakken. Op het seminarie begint het nieuwe jaar in de 

tweede helft van september, maar dat betekent dat er voor die tijd veel voorbereid moet worden. Ik geef deze maan-

den onder andere twee nieuwe cursussen, en die kosten altijd een stuk meer tijd om voor te bereiden. 

 

Daarnaast is het een periode met veel extra activiteiten. Zo hebben we in augustus de nodige toelatingsgesprekken 

gevoerd met en over nieuwe studenten. Als coördinator van de master-opleidingen ben ik onderdeel van het team 

wat hiervoor verantwoordelijk is. Aangezien er veel tijd en geld in de studenten wordt geïnvesteerd, voelen we de 

verantwoordelijkheid om vooraf een goede keuze te maken wie er wel en wie niet toegelaten kunnen worden. Tege-

lijk zijn het vaak mooie gesprekken, met name als we studenten vragen naar hun motivatie en ze iets delen over het 

werk van God in hun leven. Het resultaat is dat we dit jaar in alle programma’s weer een aantal studenten toe kon-

den laten waar we als opleiding echt vertrouwen in hebben. 

 

Eind september was een heel drukke periode. We organiseerden een driedaagse conferentie voor kerken uit de 

regio over ‘vrede’ en de rol van de kerk als ‘vredestichters’. Heel bemoedigend om in een paar dagen een overzicht 

te krijgen van allerlei creatieve manieren waarop mensen in het Midden-Oosten vrede proberen te bevorderen tus-

sen bevolkingsgroepen en religies, maar ook binnen kerken en families. Het mooie is dat je na een bijdrage van een 

Soedanese spreker ook zomaar spontaan met z’n allen kunt bidden voor Soedan.  

 

Na afloop van de conferentie werden de stu-

denten in het zonnetje gezet die hun studie 

hadden afgerond. De jaarlijkse 

‘graduation’ (afstudeerceremonie) is een 

hoogtepunt en verloopt erg officieel. Als do-

centen gaan we daarbij gekleed in een prach-

tige toga.  

 

De volgende twee weken ontvingen we een 

flinke groep studenten in Libanon. Veel van 

het onderwijs gebeurt op afstand, maar met 

enige regelmaat komt er een groep hier. Dat 

zijn de momenten om stevig te investeren in 

de relaties met studenten. Dit keer was er 

een groep nieuwe studenten en een groep 

gevorderde studenten. Onderdeel van het 

programma was dat ze allemaal iets van hun levensverhaal vertelden. Dat waren voor mij de hoogtepunten: het is 

en blijft moeilijk voorstelbaar in wat voor omstandigheden een groot deel van de studenten geleefd heeft of nog 

steeds leeft. Maar juist door alle pijn en lijden heen heeft God in hun levens gewerkt. Tijdens zo ’n week wordt het 

duidelijk dat er in deze regio van alles gebeurt, en dat er veel openingen zijn voor het evangelie. Juist in de gebie-

den die het hardst zijn getroffen lijkt de kerk enorm te groeien. Het zijn bemoedigende verhalen, maar soms ook wel 

een beetje beschamend. Ons leven in het westen is zo ontzettend rijk en makkelijk vergeleken met deze mensen, 

maar toch lijken zij een veel robuuster vertrouwen op God te hebben. Dat zet aan het denken. 

 

Intussen ben ik ook weer volop aan het doceren. Met de studenten in het nieuwe masterprogramma denk ik na over 

hun onderzoeksproject. We hopen dat een aantal van hen zich door zullen ontwikkelen tot nieuwe docenten, maar 

dan moeten ze wel zelf gedegen onderzoek kunnen doen. In deze cursus denken we na over hun passie en interes-

se, maar oefenen we ook met onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Inhoudelijk geen bijzondere cursus, maar voor 

de studenten wel heel belangrijk. En toch ook mooi om te zien hoe ze zoeken naar thema’s waarmee ze de kerk in 

hun eigen context verder kunnen helpen. Op het andere seminarie, de Near East School of Theology (NEST), geef 

ik deze maanden een cursus over de leer van de Heilige Geest. Van september tot december kijken we naar allerlei 

aspecten van de persoon en het werk van de Geest. Een boeiende ‘reis’, die ook voor mijzelf heel leerzaam is. 
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Colofon 

Kees en Esther van der Knijff zijn uitgezonden naar Libanon ,vanuit de 

Maranathakerk in Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB). 

Contact: keesvanderknijff@gmail.com / esthervanderknijff@gmail.com 

TFT Kees & Esther van der Knijff 

p/a Hordijk 172 

3079 DK Rotterdam 

Email: tft.vanderknijff@gmail.com 

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

Voor financiële ondersteuning 

Kees & Esther vd Knijff: 

 

Zendingscommissie GZB Herv. 

Wijkgemeente Maranathakerk  

NL77 INGB 0002 6912 57 

o.v.v. 

Fam. Van der Knijff. 

 

 

GZB 

Een hartelijke groet uit Libanon Alblasserdam, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 

We hebben een Whatsapp-groep waarin we regelmatig punten de-

len om met ons mee te bidden en te danken. Zo kunt u/jij heel con-

creet betrokken zijn bij het werk in Libanon, door niet alleen mee te 

leven maar ook mee te bidden! Wilt u/jij zich aanmelden voor deze 

Whatsapp-groep? Stuur dan een mailtje naar 

tft.vanderknijff@gmail.com en ons TFT (Thuisfrontteam) zorgt dat 

u/jij wordt toegevoegd.  

• Bid mee voor Libanon, dat God het land beschermt. Bid dat christenen in Libanon juist in deze moeilijke tijden 
een getuige mogen zijn van de Hoop die in hen is. Bid om vrede in de harten van mensen, dat de spanningen in 
de regio niet zullen leiden tot meer haat en geweld. God kan harten veranderen, Hij is de Vredevorst! Bid dat 
christenen mogen uitdragen dat ze hun naasten liefhebben, vriend en vijand. 

• Dank dat we veilig zijn aangekomen in Nederland en hier van allerlei voorzien worden.  

• Bid voor ons om rust en wijsheid in deze onzekere weken. Bid voor de kinderen, dat ze zullen ervaren dat God 
voor hen zorgt, dat Hij trouw is en dat hun gedachten beschermd worden tegen angst.  

mailto:tft.vanderknijff@gmail.com

