
Waar het in beginsel licht was en 
zeer goed, hebben we door de 
zonde het kwaad en diepe duis-

ternis over ons heen gehaald.
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Jonge kinderen leren enorm 
veel van voorlezen.

DOOR VEEL TE LEZEN KUN JE 
VANUIT HET VERLEDEN HET 
HEDEN VERSTAAN EN LIJNEN 
TREKKEN NAAR DE TOEKOMST.

“De eerste woordjes die we 
leerden waren aap, noot, mies 

en boom.”
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De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken bestaat en deze stukken zitten aan elkaar 
vast door middel van scharnieren.

Zo ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

Alle drie apart, maar niet los van 
elkaar te zien. 

In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte 
meer het zicht zijn op Christus, het andere ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen 
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt 
het niet van elkaar scheiden, we zitten als het 
ware vast gescharnierd.

Christus

Gemeente

Persoonlijk
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vanuit de redactie

:

Roelle de Jager

De winter is in aantocht. Het is vroeg donker. Er is niets lekkerder dan even op de 
bank zitten met een leesboek. Plaid om je heen of lekker bij de haard. Een dampen-
de kop koffie of thee erbij met wat lekkers. Even helemaal wegkruipen in je boek. 
Even tijd voor jezelf. Hier schets ik mijn ideale leesmoment, maar de praktijk leert 
me anders. Weinig tijd om te lezen. En toch lezen we de hele dag door. Boeken, 
kranten, tijdschriften, artikelen op het internet en laten we vooral de social media 

posts niet vergeten. En lezen begint al op jonge leeftijd.
 

Laatst las ik een artikel op het internet “Lees je rijk en word een Leesmiljonair!”.
Groepen 3 t/m 8 konden een poster en boekenlegger ophalen bij de bibliotheek. 
Op de poster konden ze hun leesminuten bijhouden. Elke week kon je je leesmi-
nuten inruilen bij de bibliotheek voor leuke diploma’s en te gekke cadeautjes. Een 
leuke stimulans voor kinderen, want het leesniveau daalt in Nederland zeggen ze. 

Terwijl lezen zo belangrijk is voor je ontwikkeling. 

Nog belangrijker is het lezen in de Bijbel. Door het lezen van de Bijbel of een chris-
telijk boek (in welke vorm dan ook) word je rijk. Rijk in je geestelijke leven. Rijk in 

je relatie met God. Rijk in liefde. Liefde voor jezelf, maar ook voor je naasten. 
Lees je RIJK.

Veel leesplezier toegewenst! En via deze weg willen we iedereen ook gezegende 
feestdagen wensen en een gezond nieuw jaar.
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MADE BY
Het thema van deze Drieluik is Lees je rijk. Lees waarom het be-
langrijk is om voor te lezen. Hoe leerde men vroeger lezen en hoe 
gaat dit nu? En we hebben een aantal boekentips voor u/jou.  
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IN DE SCHIJNWERPER
Sinds een aantal maanden hebben wij binnen de gemeente 
Groot-Ammers een andere dominee. Tijd voor een interview met 
ds. Hak en zijn vrouw.

14

Inhoudsopgave

MEDITATIE
Ds. L.M. Jongejan schrijft over een betrouwbaar woord naar 
aanleiding van 1 Timotheüs 1: 15.



Meditatie

Parels
‘Dit is een getrouw woord, en 
alle aanneming waardig, dat 
Christus Jezus in de wereld 
gekomen is, om de zondaren 
zalig te maken, van welke ik 
de voornaamste ben’
(1 Timotheüs 1: 15).

LEZEN
Voor deze Drieluik is het thema “Lezen”. 
De één doet het graag, de ander minder, 
de derde heeft er niets mee. Of: de één is 
in het lezen breed geïnteresseerd, de an-
der leest alleen vakliteratuur. Jaargetijden 
spelen soms ook mee. Er zijn in de zomer 
mensen die zich geen tijd gunnen om te 
lezen. Daarentegen geeft de donkere de-
cembermaand een goede mogelijkheid om 
bijvoorbeeld een boek te pakken.

WOORDEN
Timotheüs krijgt iets te lezen. Namelijk 
een brief van Paulus. Hij heeft gehoord dat 
Timotheüs in problemen zit. De jongeman 
werkt als dienstknecht van God in Efeze. 
Maar hij vraagt zich af of hij daar nog wel 
moet blijven. Er zijn namelijk dwaalleraars 
in gekomen die onbijbelse waarheden ver-
kondigen. Er worden heel wat woorden ge-
sproken. Onbetrouwbare woorden. Paulus 
schrijft echter aan Timotheüs: ‘Op je post 
blijven’. Waarom? ‘Jij hebt een boodschap 
die alle andere boodschappen te boven 
gaat. ‘Dit is een getrouw woord…’ Je kunt 
je wel eens afvragen of iets wat je leest wel 
of niet op waarheid gegrond is. Je twijfelt 
eraan. Dat kan ook m.b.t. stichtelijke lite-
ratuur zo zijn. ‘Hier hoef je echter niet aan 
te twijfelen, Timotheüs. Dit is een getrouw 
woord’.
Nadruk op “dit”. In tegenstelling tot al het 
andere wat niet betrouwbaar is.
Van Wie komt dat woord? Van God! Dan 
is het toch betrouwbaar?! Het is toch erg 

hebt gedaan. Hoedanig je leven ook is. Hij 
maakt zondaren zalig. Door hun zonden te 
dragen, door hun schuld te betalen; door 
Zijn onschuld aan hen te geven, zodat de 
Vader de geredde zondaren aanziet als 
hadden ze nooit zonden gedaan.

REIKWIJDTE
Niemand wordt uitgesloten. Paulus eindigt 
met: ‘…van welke ik de voornaamste ben’. 
Met andere woorden: als er zo’n zondaar 
kan zalig worden als ik, dan kan het voor 
iedereen. Christus Jezus is geboren. Hij is 
ook ter helle gevaren om de zwartste van 
de zondaren op te halen, zodat ze met de 
schuld van hun leven zouden schuilen bij 
Hem. Zo heeft u veel te lezen in de decem-
bermaand… Wat zeg ik? …de rest van 
uw leven. Ik wens u gezegende kerstdagen 
toe. In verwondering: ‘Des Heeren werken 
zijn zeer groot; wie ooit daarin zijn lust ge-
noot, doorzoekt die ijverig en bestendig’.

als je Gods Woord in diskrediet brengt, 
onbetrouwbaar acht. Wat een wijsheid 
ligt daarin opgesloten! Leest u/lees jij die 
betrouwbare woorden van God? Neemt u/
neem jij die ter harte?

INHOUD
Wat is dan de inhoud van die betrouwbare 
woorden? Paulus houdt het Kerstevangelie 
voor. ‘Dat Christus Jezus in de wereld ge-
komen is om de zondaren zalig te maken’. 
Wat een boodschap! Zondaren, die geen 
band met God hebben… Zondaren, die 
God niet zoeken… Zondaren, die zonder 
God op reis zijn naar de eeuwigheid… 
Paulus spreekt van een omgekeerde reis. 
Gods Zoon heeft het Vaderhuis verlaten en 
is naar de wereld gekomen. Sterker nog: 
“in” de wereld gekomen. Dáár is Hij gebo-
ren, dáár heeft Hij gepreekt, dáár heeft Hij 
Zijn leven gegeven. In de wereld. Hij heeft 
een enorme verhuizing meegemaakt. Van-
uit de smetteloze hemel naar de stikdonke-
re aarde. Hij geeft in de wereld hoop.

DOEL
Zijn doel is namelijk ‘om de zondaren zalig 
te maken’. Daarvoor is Hij gekomen. Men-
sen die niet bij God kunnen komen vanwe-
ge de onmetelijke afstand. Hij komt naar 
de mensen, de zondaren. U kent wellicht 
heel wat zondaren. Criminelen, mensen 
in uw omgeving waar het nodige over te 
zeggen valt, kerkmensen… Staat uw/jouw 
naam er ook tussen? Want Jezus en zon-
daren, die passen bij elkaar. Wat je ook 

Ds. L.M. Jongejan

Jacoline Geldof

LICHT DER WERELD

Op een winterse, koude morgen rij ik door flarden mist over de polderwegen. De zon doet zijn best, 
maar heeft nog niet genoeg kracht. In mijn tas zit de les die ik straks ga geven. Over de herders, die 
als eerste op kraamvisite kwamen bij het Kind in de kribbe. We zullen het verhaal niet alleen lezen, 
maar ook een schilderij bekijken. Het zou mooi zijn, mijmer ik, als die twee samenkomen: woorden 
en beelden. Als het schilderij straks helpt om het verhaal te begrijpen.

Even later is het heel stil in de klas. De vijfde groepers turen naar het schilderij ‘De aanbidding der 
herders’ van Rembrandt. Ik hoor gefluister links vooraan. “O, er zijn nog meer mensen bij, daar in 
het donker.” Hoe langer ze kijken hoe meer ze zien. 

Ik ruik de kaarsen die branden, want het is advent. Ik denk terug aan hoe ze net binnenkwamen, 
met die verwachtingsvolle blik in hun ogen. “Juf, vandaag gaat de derde kaars aan hè!”

Ze turen zo ingespannen naar het schilderij, omdat ze op zoek zijn naar het antwoord op mijn vraag: 
“Waar komt het licht vandaan?” Eén van hen merkte net al op dat het lantaarntje van de herder 
maar weinig licht geeft. Dat klopt. Maar waar laat Rembrandt dan wel het licht vandaan komen? 

Een leerling steekt zijn vinger op en daar zie ik nog een vinger. Ik wacht nog even, tot er meer leer-
lingen zijn die het zien. Ik sta net op het punt om één van de leerlingen een beurt te geven als Jim 
overeind schiet. Hij vergeet zijn vinger op te steken, zijn ogen zijn gericht op het schilderij. “Juf, ik 
zie het! Het licht komt van Jezus! Hij is een glow-in-the-dark-baby!”

Jezus, de schijnt-in-het-donker-baby. Het Licht in de duisternis. Dat is precies wie Hij is.  

Thuis realiseer ik me, dat ik wil lijken op de herder. Met mijn kleine lantaarntje wil ik hen de weg 
wijzen, de weg naar de kribbe. Want als ze meegaan, zullen ze Hem vinden, het Licht der wereld. 

Een betrouwbaar
                       woord
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By Ann in Noordeloos
Ouderenreisje 6 juni
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HET BELANG VAN VOORLEZEN

Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk… zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn veel ouders 
het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind. 

Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. 
Hieronder noemen we een aantal redenen waarom voorlezen zo belangrijk is:

BAND TUSSEN OUDER EN KIND VERSTERKEN
Voorlezen helpt bij het versterken van de band tussen ouder en kind. Door elke dag eventjes tijd te maken om 
voor te lezen, kan je een fijn, ontspannen moment met een kind doorbrengen, waarbij alle aandacht naar hem 

of haar uitgaat.

OEFENEN MET CONCENTRATIE
Door leuke en spannende verhalen voorgelezen te krijgen en door naar plaatjes te kijken, leert een kind om 
goed te luisteren en zich te concentreren. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Voor 
baby’s werkt het om een paar minuten naar eenvoudige plaatjesboeken te kijken. Voor kinderen van bijna een 
jaar kun je korte, eenvoudige verhaaltjes voorlezen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe langer ze zich op het 

verhaal zullen concentreren. 

TAALINZICHT ONTWIKKELEN
Het voorlezen aan een kind zorgt ervoor dat hun taalinzicht groter wordt. In verhalen worden andere woorden 
en (complexere) zinnen gebruikt dan in spreektaal, zo vergroten kinderen hun woordenschat. Ook het gevoel 
voor zinsopbouw en grammatica ontwikkelt zich doordat ze in aanraking komen met boekentaal. Door met een 

kind over de boeken te praten, leert het ook om zich beter uit te drukken.

LEKKER SLAPEN
Dat kinderen baat hebben bij rust en regelmaat is duidelijk. Door een voorleesmoment te creëren vlak voor 
het slapengaan biedt je kinderen structuur. Ze weten dat er een verhaaltje volgt als ze in bed liggen. En omdat 

voorlezen helpt bij het rustig en ontspannen worden, kan een kind daarna sneller in slaap vallen.

HERSENEN STIMULEREN
Als je een kind vanaf een jonge leeftijd vaak voorleest, ontwikkelen zijn of haar taalvaardigheden zich sneller. 
Het kind zal minder moeite hebben met spellen of begrijpend lezen. Maar ook de sociale en emotionele vaar-
digheden van een kind kunnen gestimuleerd worden door het voorlezen. Kinderen leren bijvoorbeeld om zich 
in te leven in de personages in de verhalen en om emoties die erin voorkomen te herkennen. Daarnaast leren 

ze ook oorzaken, gevolgen en verbanden herkennen.

AANLEIDING TOT EEN GESPREK
Je kunt verhalen met een specifiek onderwerp of thema voorlezen om tot een gesprek met een kind te komen. 
Emoties zoals angst en verdriet kunnen besproken worden na het voorlezen van een boek, waarin die emoties 

spelen en ook lastige thema’s kunnen begrijpelijker gemaakt worden door erover te lezen. 

FANTASIE ONTWIKKELEN
Verhalen over verschillende onderwerpen kunnen het wereldbeeld van een kind verbreden en hem of haar 
kennis laten maken met verschillende gebeurtenissen, mensen en culturen. Hierdoor zet je een kind aan het 
denken over dingen die hij of zij zelf nog nooit meegemaakt heeft en stimuleer je fantasie. Ook de illustraties 

en de beschrijvingen in de tekst kunnen ervoor zorgen dat kinderen gaan fantaseren.

JONG GELEERD, OUD GEDAAN
Kinderen die veel voorgelezen worden, zullen later waarschijnlijk meer lezen dan kinderen die niet voorgelezen 
worden. Als je een kind op jonge leeftijd laat zien hoeveel plezier er uit lezen gehaald kan worden, dan zal hij 
of zij sneller een positief gevoel krijgen van het lezen. Je kunt daarom ook als een kind zelf kan lezen, blijven 

voorlezen om te laten zien dat (samen) lezen leuk is.

LEZEN IS LEUK EN MAAKT NIEUWSGIERIG
Tijdens een fijn voorleesmoment maken je hersenen dopamine aan. Dat stofje zorgt er niet alleen voor dat 
een kind (en jij waarschijnlijk ook) een goed gevoel krijgt. Het helpt ook om beter te leren en maakt je kind 
aandachtiger voor wat hij hoort en ziet. Daarnaast maakt dopamine nieuwsgieriger en nieuwsgierige kinderen 

willen het liefst meer leren!
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Een stukje schrijven over lezen dat is voor mij niet zo 
moeilijk. Ik lees graag en best wel veel. Zo begint de 
dag met een dagboekgedeelte en na het eten de Bijbel. 
Ook tijdschriften zoals Terdege, Margriet en Libelle vind 

ik wel leuk.

En dan natuurlijk boeken. Ik ben lid van de bibliotheek, 
dat is makkelijk; vind je het niets dan breng je het ge-

woon terug.

Boeken over de Amish-gemeenschap zijn erg mooi. Als 
je leest wat die mensen allemaal voor elkaar doen daar 
kijk je van op. Ze helpen elkaar met huizen en schuren 
bouwen en wat ik zo mooi vind dat ze altijd met die 

kerkbanken in de weer zijn.

Ook boeken over de oorlog en het verzet zijn mooi om te 
lezen. Het boek; ‘Haar naam was Sarah’ in het bijzonder. 
Je zal je broertje maar in een kast verstoppen voor de 
vijand en zelf met je familie opgepakt worden en nooit 

meer terug komen…. Dat is hartverscheurend.

Streekromans zijn altijd leuk om te lezen als ze niet te 
zoetsappig zijn. Tenslotte zijn de boeken van Baantjer al-
tijd spannend. Helaas ben ik niet zo’n goede speurder en 

verdenk ik altijd de verkeerde persoon.

Dit is een inkijkje in mijn leesvoer, lees je ook; veel        
plezier! Lees je niet; ga het eens doen!

Corrie Prins

Lezen… het is heerlijk ontspannend, goed voor je hoofd 
en je vergeet even alles wat nog op de to-do list staat. 
Ik moet er zelf wel altijd even rustig voor gaan zitten en 
mijn telefoon bewust aan de kant leggen. Voor mijn laat-
ste verjaardag kreeg ik een e-reader en sindsdien ben 
ik meer gaan lezen. Via een abonnement kun je voor 
een klein bedrag per maand onbeperkt lezen in wel tien-
duizenden e-books. Je zoekt op titel, schrijver of genre 
en krijgt een hele ris aan boeken om uit te kiezen. Het 
lezen op een e-reader was even wennen maar ik zou 
nu niet meer zonder willen. Ik lees vaak twee boeken 
tegelijk. Een (christelijke) roman, afgelopen zomer las ik 
bijvoorbeeld veel van Tessa Afshar. Zij schrijft mooie Bij-
bels historische romans. Daarnaast lees ik meestal een 
geestelijk boek. Het laatste jaar heb ik veel van Elisabeth 
Elliot gelezen, wat ze schrijft heeft mij erg bemoedigd. 
Zij deelt in haar boeken diepe geestelijke lessen die ze 
geleerd heeft in de moeilijke periodes in haar leven. Echt 
een aanrader voor iedereen, het laat zien dat God hoe 

dan ook altijd Dezelfde blijft!

Manon Bloemendal

Vrijdagmiddag, vierde klas op de lagere school in 
Sprang-Capelle. Vol spanning zit ik te wachten op het 
mooiste moment van de week. Als iedereen maar gauw 
stil wordt, anders gaat het misschien niet door. ‘Sst, 
sst…’ Het lukt, eindelijk is het stil. De meester gaat ver-
tellen, wat een prachtige plaat van Isings hangt er voor 
het bord. Geboeid zit ik te luisteren, te genieten. Ik ben 
op reis in het verleden. Ik vecht mee met de Geuzen te-
gen de Spanjaarden. Jammer, het verhaal is uit! Maar 
hierna, voor we naar huis gaan, mag ik twee boeken uit 
de schoolbibliotheek meenemen. Natuurlijk kies ik voor 

de geschiedenisboeken.
Jammer dat ze op zaterdagavond alweer uit zijn!

Hier is mijn liefde voor lezen ontstaan. In mijn beroep 
van onderwijzer en historicus is lezen niet weg te den-
ken. Ik las op school ook graag voor, evenals thuis voor 

onze kinderen en kleinkinderen.
 

Het is voor mij niet mogelijk om mijn favoriete boek 
te noemen. Ik kan geen top 10 samenstellen, daar-
voor heb ik te veel mooie boeken gelezen. Mijn voor-
keur ligt toch altijd bij historische werken, cultuur- en                              

kunstgeschiedenis en jeugdliteratuur.
 

Waarom lezen? Door veel te lezen kun je vanuit het 
verleden het heden verstaan en lijnen trekken naar de 
toekomst. Lezen houd je scherp en ook kritisch naar ont-

wikkelingen in de samenleving.
 

Nog een aantal leestips: 
- Pontius Pilatus (Paul Maier)

- De wind kent mijn naam (Isabel Allende)
- De Kremlinfluisteraar (Giuliano Da Empoli)

- Ik was een christen (Maria Rosseels)

Fijne leesuren toegewenst!

 Ad Mandemakers

Hallo, ik ben Boaz Kostelijk en ik ben 11 jaar. 
Ik hou van lezen en vooral van spannende boeken en 
speurboeken. De meeste boeken die ik lees komen van 
de bieb waar ik een abonnement van heb, maar ik lees 

ook jeugdboeken van mijn vader. 
Ik lees graag voordat ik ga slapen en op zondag ga ik 
ook vaak lezen. Een leuke serie die ik heb gelezen is Life-
liner 2. Dat gaat over een helikopterpiloot die spannende 
dingen meemaakt. Als ik uit de bijbel lees houd ik van 
verhalen die over een persoon gaan zoals Ester of Daniël.

Groetjes Boaz

Hallo, ik ben Thirza Kostelijk en ik ben 11 jaar oud. Ik hou 
van lezen. Ik doe het iedere dag en dan het liefst op mijn 
kamer. Ik krijg soms boeken van mijn opa. Hij werkt in 

een christelijke boekenwinkel.
Leuke series vind ik de Kameleon, Bardo en

de Olijke tweeling. Er zit actie in en daar hou ik van.
In de Bijbel vind ik Psalm 33 een bijpassende psalm in 
deze tijd.  Het gaat erover dat de HEER nakomt wat Hij 
zegt, dat Hij eerlijkheid en recht wil en dat Hij slechte 

plannen laat mislukken.

Groetjes Thirza 

Ik lees graag!
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Aan het einde van het jaar, rond deze tijd, kopen we vaak een nieuw 
dagboek. Een goed dagboek helpt je om dagelijks een moment te 
hebben voor het overdenken van Gods Woord, gericht om te groeien 
in het geloof en verdieping van het begrip van de Bijbel en de Bijbelse 
thema’s. Welke betekenis heeft hetgeen je gelezen hebt voor die dag 
en word je erdoor bemoedigd? Veel Bijbelse dagboeken houden reke-

ning met het kerkelijk jaar met alle christelijke hoogtijdagen. 

Vaak is een dagboek ingedeeld in de volgende gedeeltes: 
• een Bijbelgedeelte

• een korte overdenking bij de Bijbeltekst
• een lied of een gebed

• een vraag om over na te denken of over na te praten. 

Je hebt dagboeken voor veel verschillende doelgroepen (in alle          
leeftijdsgroepen)

Ruim 20 jaar geleden kreeg ik van mijn werkgever mijn eerste dag-
boek, ‘En nu eerst de Bijbel!’ Een nieuwe wereld ging voor mij open. 
Naast het dagboek ging ik de bijbel weer lezen. Ik las dingen die ik 
voorheen nooit had gezien. Doordat je nieuwsgierig gemaakt wordt 
door het dagboek en wil controleren of het echt in Bijbel staat, ga je 
het onderzoeken. Dit dagboek is eigenlijk een uitgebreide (nadere) 
kennismaking met de Bijbel en met Bijbellezen. Elke week komt een 
ander Bijbelboek aan de orde. Door dit dagboek en het Bijbellezen 
merk je dat de Bijbel echt iets te zeggen heeft over jouw leven. Het 
heeft mij enorm geholpen. Ik zie er nu al naar uit om weer een mooi 

dagboek uit te zoeken.  

Elvira

Elvira's
     boekentips!

Elvira heeft een aantal dagboeken 
voor jullie uitgelicht: 

Kinderen
• Peuterdagboek, Willemijn de Weerd 
en Marieke ten Berge 
• God is om mij heen, Pieter Both
(6-8jaar)
• Op God kun je rekenen, Max           
Lucado (vanaf 8 jaar, ook geschikt 
voor het hele gezin)
• Zo groot is God, 100 ongelofelijke 
dagboekstukjes over God en weten-
schap, Louie Giglio

Tieners
• HSV tienerdagboek Ontmoet 365 
bijbelse personen 
• Tof! dagboek voor tieners, Gerrit ten 
Berge

Gezinnen
• Elke dag rekenen op God, Max           
Lucado
• Iedere dag geliefd, Bobby Schuller

Stellen 
• Stromen van Liefde, C.H. Spurgeon 
(wordt vaak gegeven bij huwelijken of 
jubilea)
• Iedere dag nieuw, Corrie ten Boom
• 365 x liefdestalen, dagboek voor 
twee, Gary Chapman
• Huwelijksdagboek, Tim Keller

Vrouwen
• Alles heeft Zijn tijd, Sestra (door 
vrouwen, voor vrouwen)
• 365 dagen door Bijbelse                    
landschappen, Sestra

Mannen 
• Sterker, David de Vos  
• Spreukendagboek, Tim Keller
• Psalmendagboek, Tim Keller

Algemeen
• Volharding HSV
• Leven en Licht
• Dag in dag uit
• De Banier 2024

Heeft u of jij nog vragen, stel ze gerust 
in de winkel aan Elvira! 

Lezen
           toen en nu..

TOEN 

Ik ben Dicky de Jong, oma van Jonah. Ik wil iets 
schrijven over hoe ik heb leren lezen. Ik ging naar 
de School met de Bijbel in Scherpenzeel in april van 
het jaar 1952. Ik was al bijna 7 jaar toen ik naar 
school mocht. Daarvoor was ik niet eerder naar een            

kleuterschool geweest.

Ik wist toen nog helemaal niets over lezen. We leer-
den eerst de letters. De juffrouw schreef deze met 
een krijtje op het bord. Vervolgens mochten wij de 
letters tussen de lijntjes schrijven in hele rijen achter 
elkaar in kleine halve schriftjes. Wij schreven met een 
kroontjespen en doopten deze in het inktpotje dat in 

het bankje zat.

De eerste woordjes die we leerden waren aap, noot, 
mies en boom. We zaten in een grote klas van wel 
40 kinderen. Later gingen wij dan ook eenvoudige 
boekjes lezen. Ik vond het leren lezen heel leuk en 
had er ook geen moeite mee. Wij moesten ook iedere 
week een psalmversje leren en dat werd dan ook de 

hele week geoefend.

Ik ben erg blij dat ik heb leren lezen, je komt het 
iedere dag tegen. Maar het allerbelangrijkste is dat 

we iedere dag in onze Bijbel kunnen lezen.

Groetjes van Dicky de Jong

NU 

Hoi, ik ben Jonah en ik zit in groep 3. In groep 1 
en 2 leerden we de letters. Elke maand een andere 
letter. Je mocht dan spullen meenemen die met die 
letter begint. We maakten ook knutselwerkjes over 
de letters zodat we hem beter konden leren. De eer-

ste woordjes waren vis, is, rat, vos en mus.

We lezen uit ons oranje mapje op school. Dit zijn 
leesbladen waarbij we de letters ie, ui, eu, ou, au en 
sch ook leren. Daar staan woordjes op met zinnetjes 
die steeds langer worden. We gebruiken bij het lezen 
soms de fluistertelefoon. We lezen dan hardop door 
een pvc buis heen zodat het zachter klinkt en andere 
kinderen niet worden afgeleid. De juf gaat dan vaak 
wat anders doen. Op woensdag lezen we samen met 

groep 8 leerlingen. 

Na 3 weken in groep 3 kreeg ik al een boekje om 
te lezen. We mogen de boekjes zelf uitkiezen. We 
werken op school ook met een letterdoos. Dan ma-
ken we verhaaltjes met letters en maken ook een            

tekening die erbij past. 

Ik lees nu een spannend boekje van politie en 
boef. Lezen vind ik heel leuk, maar rekenen vind ik             

eigenlijk nog veel leuker.

Groetjes van Jonah van Kranenburg
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Op een mooie nazomerdag in oktober bellen 
we aan bij de pastorie, sinds kort wonen hier 
weer nieuwe bewoners. De deur gaat uitno-
digend open en we worden hartelijk welkom 
geheten door dominee Hak en zijn vrouw Jan-
neke. We nemen plaats in de sfeervolle woon-
kamer en we bewonderen natuurlijk gelijk de 
houtkachel. Daar hebben we tijdens de intre-
dedienst al wat meer over gehoord. “Straks als 
de dagen weer wat kouder worden steken we 
de kachel aan, het geeft een behaaglijke warm-
te en tegelijkertijd een gezellige sfeer in huis” 
vertelt Janneke.

De koffie wordt ingeschonken en voordat we 
beginnen met het interview stellen we ons zelf 
eerst voor. Natuurlijk hebben we ook een aantal 
Drieluiken meegenomen om door te bladeren. En 
dan volgt de vraag aan de dominee en zijn vrouw 
of ze zich voor willen stellen aan de lezers van 
de Drieluik.

De dominee begint te vertellen: “Ik ben Krijn 
Hak, al 19 jaar getrouwd met Janneke, we heb-
ben samen drie kinderen. Onze oudste dochter 
heet Laura, dan volgt onze zoon Lennard en de 
jongste dochter Lisa. Na het VMBO ben ik gaan 
werken als timmerman. Toen ik 21 jaar was werd 
ik geroepen en kreeg ik het verlangen om Jezus 
te volgen. Ik besloot toen theologie te gaan stu-
deren.”

“Dat was een hele verandering, ik werkte eerst 
fulltime en ging toen fulltime studeren. In die 
tijd leerde ik ook mijn vrouw Janneke kennen. Zij 
heeft mij tijdens mijn studie veel geholpen met 
bijvoorbeeld vertaalwerk vanuit het oud-Duits. 
In de zomervakantie pakte ik mijn oude beroep 
als timmerman weer op om het collegegeld te 
kunnen betalen. Nog steeds vind ik het fijn om 

maar toch proberen we ook dit verdriet 
weer biddend bij de Heere neer te leg-
gen. En als wij niet zeker wisten dat God 
ons naar Groot-Ammers riep hadden we 
het niet gedaan. Het hele proces hebben 
we voor Gods aangezicht neergelegd. De 
last kwam steeds terug, zelfs midden in 
de nacht. Nu we net verhuisd zijn moeten 
we de banden met Lienden los gaan laten, 
een collega dominee vertelde me onlangs 
dat het voelt als een rouwproces. Je moet 
losweken van een dierbare gemeente en 
inburgeren in de nieuwe gemeente. Voor 
ons als gezin is het wennen, en dat heeft 
ook wat tijd nodig. Ook de kinderen moe-
ten hier hun weg weer in gaan vinden. Lisa 
onze jongste dochter is al mee geweest op 
tienerkamp en heeft dus al een aantal leef-
tijdsgenootjes ontmoet en nieuwe vriend-
schappen gesloten.” 

Op onze vraag wat de eerste indruk van 
Groot- Ammers is antwoordt de domi-
nee: “De eerste indruk is nog zo pril,             
Groot- Ammers is erg groot. Het is veel en 
overweldigend, de eerste tijd heb je nodig 
om verbanden te leggen in een brede ge-
meente met verschillende groepen. In het 
begin ben je behoedzaam. De eerste con-
tacten zijn gemaakt, en dat moet verder 
groeien”.
Ons oog valt op de piano in de kamer, en 
we zijn benieuwd. Er spelen er twee in ons 
gezin piano vertelt Janneke, onze oudste 
dochter en ook mijn man zit graag achter 
de piano.” We hadden in Lienden ook een 
orgel maar dat was erg groot. We hebben 
nu alleen de piano nog.” De dominee vult 
aan: “Ik ben pas op een avond naar de 
kerk gelopen toen mijn hart onrustig was, 
ik ben gaan bidden en alle banken langs-
gegaan en ben gaan spelen op de piano 
die voor in de kerk stond“.

Op onze vraag wat zou u de gemeente 
van Groot Ammers mee willen geven ant-
woordt de dominee: “Ik hoop dat de ge-
meente leert een diepere kennis en wandel 
met Jezus te hebben, dat gun ik iedereen. 

zo nu en dan met mijn handen te werken 
om mijn hoofd leeg te maken. Hier in de 
pastorie heb ik een aantal nieuwe venster-
banken gemaakt.”
“Er groeide een sterk verlangen om wat 
in het koninkrijk van God te mogen bete-
kenen. Ik dacht dat ik de zending in zou 
gaan. Ook ben ik naar China gegaan om 
daar bijbels te brengen maar toch bracht 
God mij weer naar Nederland. Toen werd 
het duidelijk dat ik predikant moest wor-
den.”

Janneke vertelt verder:” We werden betrok-
ken bij het jongerenwerk en bij de opvang 
van asielzoekers. Als we hier achteraf op 
terug kijken is het heel wonderlijk gegaan. 
We kregen veel vrienden waar we wat van 
konden leren en waar we geestelijk door 
werden verrijkt. Wij probeerden door ons 
huis open te stellen en gastvrij te zijn weer 
wat voor hen te betekenen. We leerden 
ook dat je niet alles in een keer goed hoeft 
te doen, je mag ook fouten maken.”

“We woonden in die tijd in Rijssen. Daar-
na zijn we verhuisd naar Goudswaard, dit 
was de eerste gemeente van mijn man, hier 
hebben we ruim zes jaar gewoond. Waarna 
er een verhuizing volgde naar Lienden, de 
tweede kerkelijke gemeente, en nu sinds 
een aantal weken op Ammers.” 

Als we vragen hoe het voor het gezin was 
om Lienden achter te laten kijken de domi-
nee en zijn vrouw elkaar aan en vertelt de 
dominee op zachte toon:” Wij hebben heel 
duidelijk een roep ontvangen vanuit Groot- 
Ammers. Een grote bewerkelijke gemeente, 
maar de Heere legde mij die last op. Dat 
ging niet weg, daar was geen ontkomen 
aan. We praten daar samen veel over, Jan-
neke is overal bij betrokken en ik zeg wel 
eens, zij is de ouderling bij ons in huis. Wij 
zijn gewend om alles samen te doen.”

“Voor de kinderen heeft het veel impact. 
Dat maakte het hele beroepingswerk 
zwaar, je voelt het verdriet van je kinderen, 

Mensen die oprecht met Jezus wandelen 
zijn nederige mensen, en dat wil ik de ge-
meente mee geven “.

Onze laatste vraag stellen we aan beiden: 
“Wat is jullie relatie met Jezus?” De domi-
nee denkt na en antwoordt zacht: “Wij zijn 
gewone mensen die ook verkeerde dingen 
doen en genade nodig hebben maar wel 
wandelen met God. Wij zijn gewone sim-
pele mensen, niet hoog verheven, maar we 
hebben een grote God, en we hebben een 
roeping. Jezus was ook onder de gewone 
mensen”. 

We beëindigen het gesprek en danken de 
dominee en zijn vrouw voor de fijne ont-
moeting en hun openheid en gastvrijheid. 
En we wensen hun een gezegende tijd in 
onze gemeente toe.

Laten we ook als gemeente biddend om 
onze nieuwe pastoriebewoners heen staan.

Marleen en Marianne
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Uit de kerkenraad

De dominee en zijn gezin zijn intussen 
gesetteld in Groot-Ammers. Het winter-
seizoen is weer opgestart. Catechisaties 
worden gegeven, jongeren zijn actief op 
de clubs en ouderen ontmoeten elkaar in 
verenigingsverband of tijdens de Bijbelstu-
dieavonden. We zijn dankbaar voor al het 
werk dat in onze gemeente, ook naast de 
zondagse erediensten, mag gebeuren. 
In de afgelopen periode hebben wij veel 
gastpredikanten mogen ontvangen in de 
erediensten. Als kerkenraad mochten we 
regelmatig in de consistorie terug horen 
van de predikanten dat ze verwonderd zijn 
over het grote aantal kinderen en jongeren 
in de kerk. Ook was er vaak waardering 
voor het zingen tijdens de eredienst. Mooi 
om dit terug te horen en ik geef het daar-
om ook aan u en jullie terug. Fijn dat jullie 
er zijn, dat er aandachtig wordt geluisterd 
en mee wordt gezongen. 

Eén van de taken van de kerkenraad is om 
leiding te geven aan de vele activiteiten in 
de gemeente. In een periode van zes we-
ken vergadert de kerkenraad tweemaal. 
Eén keer een vergadering waarbij alle “za-
kelijke” agendapunten aan de orde komen. 
De andere avond staat de bezinning van 
een specifiek onderwerp centraal. Dit zijn 
vaak pastorale onderwerpen, die worden 
door de dominee of een kerkenraadslid 
voorbereid.

In de afgelopen tijd hebben we als ker-
kenraad dubbeltallen opgesteld voor de 
kerkenraadsverkiezingen. De kerkenraad 
heeft besloten dat de diaconie hun college 
met één diaken mag uitbreiden. De moti-
vatie was voornamelijk dat we een grote 

gemeente zijn met een betrekkelijk kleine 
diaconie. Met een zesde diaken kunnen de 
taken binnen het college meer verspreid 
worden waardoor de werkdruk zal vermin-
deren. Met deze extra diaconie vacature 
krijgen we aan het einde van het jaar een 
8-tal vacatures, namelijk 5 x ouderling, 1 x 
jeugdouderling en 2 x diaken.

Het is voor de kerkenraad ook een gro-
te wisseling met zoveel vertrekkende en 
nieuw komende broeders. Taken zullen 
opnieuw moeten worden verdeeld. Ook ik 
mag mijn taak als scriba overdragen. Het 
woord scriba is afgeleid van het Latijnse 
woord scribere (schrijven). Een scriba ver-
zorgt het secretariaat, is diegene die de 
post en mails ontvangt, maar ook de ker-
kenraadsvergadering van agenda en ver-
slag voorziet. De scriba kan een ouderling, 
diaken of ouderling-kerkrentmeester zijn 
en heeft zitting in het moderamen. 

Voor het opstellen van de dubbeltallen 
hanteren we een procedure waarin staat 
dat we bij het opstellen van de dubbeltal-
len terughoudend moeten zijn met de vol-
gende familierelaties: 
1.  Vader- zoon
2.  Schoonvader- schoonschoon
3.  Broers in hetzelfde college (ouderlingen, 
diakenen of kerkrentmeesters)
4.  Meer dan twee directe familieleden in 
de kerkenraad

Ons verzoek is dan ook om hier rekening 
mee te houden bij het indienen van de na-
men.

Op de stemmingsavond kunnen belijden-

Ais Brokking (scriba)

de gemeenteleden uit deze dubbeltallen 
kiezen. De gekozen broeders krijgen dan 
7 dagen bedenktijd om aan te geven of 
zij kunnen instemmen met hun ambt. In 
deze korte tijd kunnen er veel overwegin-
gen en ook bedenkingen zijn om tot het 
aanvaarden van hun ambt te komen. Ook 
ambtsdragers zijn gemeenteleden met te-
kortkomingen. Alleen met Gods hulp en in 
afhankelijkheid van Hem kunnen ze hun 
benoeming aanvaarden.
 
Het thema van de Drieluik is ‘lees je rijk’
Lezen is voor de één een hobby, voor de 
ander iets wat helemaal niet aantrekkelijk 
is. Op school moeten we het allemaal le-
ren en uit onderzoek blijkt dat voorlezen 
voor kinderen erg belangrijk is. Laatst 
was ik in de nieuwe Dorcas winkel op ons 
dorp. Hier staan heel veel boeken die aan 
een 2e “leven” toe zijn. Ook zijn er in ons 
dorp verschillende minibiebs waar boeken 
kunnen worden “geruild”! In onze huizen 
staan vaak veel boeken. Dus wat dat be-
treft boeken genoeg om te lezen! Over de 
Bijbel zijn ook veel boeken geschreven die 
ons kunnen helpen om bijbelgedeeltes of 
onderwerpen beter te kunnen begrijpen. 

De afgelopen 10 jaar heb ik mogen schrij-
ven voor u en jullie in Drieluik. Ik ga mijn 
pen doorgeven aan …... mijn opvolger die 
nu nog niet bekend is.

Ik sluit mijn laatste Drieluik stukje af met 
een veelzeggend maar eenvoudig kinder-
lied:
Lees je Bijbel, bid elke dag
Dat je groeien mag!
Dat wens ik u en jou toe!

HET HUISBEZOEK 

In de vorige Drieluik stond een artikel over het huisbezoek. Hierbij deel 2 
(slot).
Elke keer is het weer belangrijk om samen door te spreken over het belang 
van huisbezoek. Vooral als er opgroeiende kinderen bij zijn.

De voorbereiding:
• Herinner het hele gezin op tijd aan het komende huisbezoek i.v.m. huiswerk 
en afspraken.
• In de Bijbel staat niet dat huisbezoek moet in de vorm zoals we die nu heb-
ben. Er staat wel dat we naar elkaar moeten omzien, om elkaar aan te vuren 
in het geloof. En dat is speciaal een taak voor de oudsten (Hebr. 10 : 24-25, 
13:17). Dat kun je meenemen in het gesprek met je kinderen.
• Spreek af hoe het zal gaan: de jongeren gaan zo en zo laat naar bed, de 
oudsten zitten er de hele avond bij. De kleintjes kunnen al gauw een stukje 
van de avond meemaken – laat ze er maar aan wennen. Vaak vinden zij het 
ook heel mooi. Kinderen moeten serieus bij het huisbezoek betrokken worden 
voor ze op de zwijgzame leeftijd komen.
• Wil je als ouders de ouderlingen apart spreken, kun je dat aan het eind 
van de avond doen, maar beter is om een aparte afspraak te maken. Vertel je 
kinderen als het kan waarover het gesprek gaat, om ongezonde nieuwsgie-
righeid te voorkomen.
• De kinderen kunnen alvast bedenken of ze de ouderlingen iets willen vra-
gen.
• Als een broeder zijn duidelijke beperkingen heeft, kun je dit van tevoren in 
alle mildheid tegen je grotere kinderen zeggen. Kleine kinderen kunnen dit 
nog niet aan.
• Ouderlingen houden notities bij over elk adres. Maar ze kunnen niet ruiken 
dat Jan is blijven zitten, dus kunnen ouders belangrijke gebeurtenissen ook 
even doorgeven.

Tenslotte nog even de opmerking dat je als ouders nooit open bent over je 
eigen geloofsleven, het op de kinderen gemaakt overkomt als je op de huis-
bezoekavond ineens wel openhartig lijkt. En: de nabespreking is vaak nog 
belangrijker dan de voorbereiding. Door wat je zegt als de broeders weg zijn, 
kun je een goed bezoek in één keer afbreken. Je kunt het huisbezoek ook 
versterken door aan te geven dat je er zelf wat aan hebt gehad. 

Huisbezoek – een belangrijk gebeuren in het gezin. Laten we er zorgvuldig 
mee omgaan!

Dr. J. Hoek

huisbezoek
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De Bijbel open

“De Bijbel als noodzakelijke gids voor het 
tijdelijke en eeuwige Leven”

In een wereld vol haast en afleiding lijkt 
het lezen van de Bijbel al snel een opga-
ve. Maar hoe zouden we een levende re-
latie met God kunnen hebben als we niet 
de tijd nemen om de Bijbel te lezen? God 
heeft immers maar één boek geschreven 
en daarmee wil Hij ons Zijn wil en leiding 
laten ontdekken. Daarbij hebben wij dage-
lijks de luxe om Gods Woord in onze ei-
gen taal binnen handbereik te hebben, dat 
is enkel Gods genade! Zijn eigen woord 
vormt het fundament van het geloof van 
een christen, hierin openbaart God immers 
zijn onmetelijke liefde en geeft Hij ons in-
zicht in Zijn goddelijke plan. 

De Bijbel is het kompas in het leven van 
Gods kinderen. Jezus zegt niet voor niets 
zelf in Mattheus 4: “De mens zal niet van 
brood alleen leven, maar van elk woord dat 
uit de mond van God komt”. Hier vinden 
we dus de noodzaak om Gods woord te 
bestuderen met het oog op de eeuwigheid. 

Middels Zijn woord wil God ons inzicht 
geven in Zijn meesterplan en geeft Hij ons 
perspectief en moedigt Hij ons aan om Hem 
nu al groot te maken. De Bijbel als handlei-
ding voor het dagelijkse leven, Zijn woord 
moet een lamp voor onze voet zijn en een 
licht op ons pad. De Bijbel onthult het ta-

bleau van Gods omgang met de mens door 
de geschiedenis heen. Het Oude Testament 
onthult Zijn schepping en het verbond 
met het volk Israël. Het Nieuwe Testament 
brengt ons dichter bij Jezus Christus, Zijn 
leer en het offer dat Hij aan het kruis heeft 
volbracht. Enkel door de Bijbel te bestude-
ren leren we dat wij zondaars zijn en dat 
we voor God niet kunnen bestaan en dat 
we enkel uit genade zalig kunnen worden. 

De Bijbel is dan ook een onmisbare inspira-
tiebron voor het geloofsleven. In Romeinen 
10 staat hierover geschreven: “Zo is dan 
het geloof uit het gehoor en het gehoor 
door het Woord van God.” En in 1 Petrus 
2 worden we daarbij aangemoedigd in ons 
verlangen en om te groeien in het geloof: 
“en verlang vurig, als pasgeboren kinde-
ren, naar de zuivere melk van het Woord, 
opdat u daardoor mag opgroeien.” 

Ook staat de Bijbel vol met woorden voor 
de verschillende perioden in het leven, zo-
wel ter vertroosting, ter bemoediging of 
ter versterking. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 
23: “al ging ik ook door een dal vol scha-
duw van de dood, ik zou geen kwaad vre-
zen, want U bent met mij, uw stok en Uw 
staf vertroosten mij.”  

De Bijbel is ook een krachtig wapen in tij-
den van geestelijke strijd, in Efeze 6 krijgen 
wij de opdracht: “en neem de helm van 

De Bijbel open

de zaligheid en het zwaard van de geest, 
dat is Gods Woord”. Door de waarheid van 
Gods Woord in ons hart te bewaren, kun-
nen we standhouden tegen de verleidin-
gen en misleidingen van het kwaad.

Daarnaast is de Bijbel zo eerlijk. De fouten 
en zwakheden van Gods kinderen worden 
niet weggemoffeld, maar eerlijk benoemd 
en daarboven stijgt steeds Gods genade 
weer uit. Ook laat de Bijbel zien dat je bui-
ten God voor eeuwig verloren bent en met 
Hem voor eeuwig behouden. 

Alleen de kennis van Gods woorden stellen 
ons in staat om ons geloof te delen met 
anderen en Zijn liefde daarbij uit te stralen. 
Laten we dan ook als gemeente ons blij-
ven inspireren door Zijn woord en met de 
woorden uit Zijn woord bidden of God Zijn 
wil aan ons steeds weer bekend wil maken. 
Dan hebben we een fantastisch perspectief 
en zijn we kinderen van de toekomst, want 
zalig zijn zij die het woord van God horen 
en het bewaren in hun hart! God maakt 
de noodzaak van het lezen van Zijn woord 
meer dan duidelijk in Zijn woord, Halleluja! 
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Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@
gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

Dhr. Van der Hek
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM  Sliedrecht

Marjolein Karens 
Thomashuis Almkerk
Kruisstraat 1
4286 AM  Almkerk

Carol Korevaar 
Kooningsweg 8-9 
Hartenkoning 24 
6816 TB Arnhem

Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht 

Mevrouw A. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove
Afdeling De Giessen, 
Kerkbuurt 200, 
3361 BM  Sliedrecht
 
De heer J. de Vos
Zorgcentrum ‘De Wieken’
Den Briel 25D, kamer 8
3351 HB  Papendrecht.

Mevrouw J. van der Graaf-van Holten
Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
4233 HM Ameide.

Mevrouw A. Bosma-Booi
Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

Mevrouw G.C.W. Polak
Het Gasthuis
kamer 54
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

Mevr. H.T.A. van Es-Rijken
Woonzorgcentrum ‘De Wilgenhoeve’
Hei- en Boeicopseweg 66
4126 RK  Hei- en Boeicop

Mevr. E. Kooiman-Kruis
“ZorgSpectrum” lokatie “Het Houtens Erf”
Afdeling i, kamer 68
Stationserf 82
3991 KZ HOUTEN

BUITENLANDGANGERS:
Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com

Family C. van der Knijff 
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 
Metn Lebanon
Mansourieh, 
Metn Lebanon

Gefeliciteerd!
verjaardagen

26 december
Marjolein Karens  37 jaar

18 januari
Leo Prins  52 jaar

Met wie we verbonden blijven

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, 
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te 
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God, 

het gebed en het gesprek.
Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles 
wat we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbon-
denheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning 

aan te bieden.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Laura Bikker 06-20 63 04 08, of uw vraag 
mailen naar pgt@hervormdgrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail: vertrouwenspersoon@hervormdgrootammers.nl 19



10-dec-23 
17-dec-23
24-dec-23
25-dec-23 
26-dec-23 
31-dec-23

01-jan-24 
07-jan-24
14-jan-24
21-jan-24
28-jan-24

04-feb-24 
11-feb-24 
18-feb-24 
25-feb-24

 
03-mrt-24
10-mrt-24 
13-mrt-24 

Ds. K. Hak Heilige Doop
Ds. K. Hak
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. K. Hak 1e Kerstdag
Ds. G. Herwig, Hoge Hexel 2e Kerstdag
Ds. A.J. Mensink, Elburg

10.00 uur Ds. K. Hak Nieuwjaarsdag
Ds. A.L. van Zwet, Putten
Ds. K. Hak bev. ambtsdragers
Ds K. Hak
Ds. E. van den Noort, Nijkerk

Ds. K. Hak
Ds. K. Hak 1e Lijdenszondag - Heilige Doop 
Ds. L. de Wit, Ede
Ds. J.J. Mulder, Dordrecht

Ds. K. Hak Voorber. H.A.
Ds. K. Hak Heilig Avondmaal
14.00 uur Ds. K. Hak Biddag

Prop. L.M. Jongejan (jr.), Waarder
Ds. A. Schroten, Gouda
Ds. M.K. de Wilde, Nunspeet
Kerstfeest Zondagsschool
geen dienst
Ds. K. Hak (18.30 uur)

geen dienst
Ds. S.J. Verheij, Sliedrecht
Ds. G.R. Mauritz, Randwijk
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. K. Hak

Prop. H.G. van Ingen, Zegveld
Ds. H. Russcher, Veenendaal
Ds. K. Hak
Ds. K. Hak
 
Ds. M.K. de Wilde, Nunspeet  
Ds. K. Hak Dankz HA
19.30 uur K. Hak

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

13-dec-23
14 dec-23

10-jan-24
24-jan-24

07-feb-24
14-feb-24

13-mrt-24
20-mrt-24
27-mrt-24

Kerkenraadsvergadering
Ophalen oud papier

Moderamenvergadering
Kerkenraadsvergadering

Consistorievergadering 
Moderamenvergadering

Biddag
Kerkenraadsvergadering
Stille week

Agenda Kerkdiensten


