
Waar het in beginsel licht was en 
zeer goed, hebben we door de 
zonde het kwaad en diepe duis-

ternis over ons heen gehaald.
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Ik heb altijd graag met mijn 
handen gewerkt; iets maken 

of repareren doe ik graag.

BEZIGE HANDEN ZIJN OOK BID-
DENDE HANDEN. HANDEN DIE 
JE AAN HET BEGIN VAN ELKE 
NIEUWE DAG MAG VOUWEN 
OM IN AFHANKELIJK VAN GOD 
TE LEVEN, ALLES IN ZIJN HAN-
DEN TE LEGGEN EN ALLES VAN 

HEM TE VERWACHTEN

We zijn niet alleen handen (en 
voeten); we zijn een levendig 
deel van deze geweldige jeugd-

gemeenschap.
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De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken bestaat en deze stukken zitten aan elkaar 
vast door middel van scharnieren.

Zo ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

Alle drie apart, maar niet los van 
elkaar te zien. 

In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte 
meer het zicht zijn op Christus, het andere ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen 
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt 
het niet van elkaar scheiden, we zitten als het 
ware vast gescharnierd.

Christus

Gemeente

Persoonlijk
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vanuit de redactie

:

Roelle de Jager

Niet iedereen zal het ermee eens zijn, maar de handen zijn het belangrijkste on-
derdeel van het menselijke lichaam. Er lopen meer verbindingen van de hersenen 
naar de handen dan naar welk ander lichaamsdeel ook. En dat is niet voor niets. 
Met onze handen kunnen we dingen vastpakken, dingen maken, liefkozen, voelen 
et cetera. Vaak op de automatische piloot. Onze handen helpen ons beter denken 

en voelen. Maar dan moeten ze wel uit de mouwen.

‘Handen uit de mouwen steken’, een gezegde dat iedereen wel kent. Het staat voor 
aanpakken, hard werken. Of anders gezegd; bezige handen. Handen die overal 
ingezet worden, gezegend door de Heere. Want zonder gezegende handen kunnen 
wij onze activiteiten niet uitvoeren. Gezegende handen beginnen met gevouwen 

handen.
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BEZIGE HANDEN
Het thema van deze Drieluik is Bezige handen. Lees hier verhalen 
van gemeenteleden die allen een taak hebben en graag bezig zijn 
(met hun handen).
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IN DE SCHIJNWERPER
Wij, samen, met elkaar….een interview met vrijwilligers van    
Dorcas Groot-Ammers over het ontstaan van deze winkel en het 
vele werk dat wordt verricht.
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Inhoudsopgave

MEDITATIE
Ds. Hak heeft een meditatie geschreven naar aanleiding van Lukas 
10:38-42: Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel 
uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.



Meditatie

Parels
Slechts één ding is nodig. 
Maria heeft het goede deel 
uitgekozen, dat niet van haar 
zal worden afgenomen.
(Meditatie n.a.v. Lukas 10:38-42)

De handen uit de mouwen steken, een 
naaste zijn voor de mensen om ons heen 
en laten zien wat liefde betekent. Dat is 
een van de kernwaarden van het christelijk 
geloof. De liefde tot de naaste krijgt handen 
en voeten. En als je een zegen bent voor 
anderen, ontvang je zelf de eerste zegen.
 
Tijdens Zijn rondwandeling op de aarde 
werd de Heere Jezus gediend door mensen 
die de handen uit de mouwen staken. 
Mensen die hun hart en huis openden om 
de Heere Jezus te dienen met de gaven die 
ze zelf ontvangen hadden. 

Een van hen is Martha, de zus van Lazarus 
en Maria. In dit huis is Jezus met Zijn 
discipelen hartelijk welkom en het zal hen 
aan niets ontbreken. 
Nee, laten we er niet gering over denken 
wat er gebeuren moet als er minimaal 13 
man komt eten en logeren. En dat in een 
tijd waarin er geen diepvries en koelkast 
was… 

Het is duidelijk wie hier in huis de regie 
heeft, dat is Martha. Maar het loopt niet 
helemaal zoals Martha het bedacht heeft. 
Haar zus Maria blijkt andere prioriteiten te 
hebben. Terwijl zij zich uitslooft om Jezus 
het beste te geven is haar zus gaan zitten 
om het beste van Jezus te ontvangen. 

En daar in het huis, waar de christelijke 
liefde stroomt en Gods wet in praktijk 
wordt gebracht, daar gaat het mis. Er 
ontstaat wrijving en frustratie. 

Maria wordt door Martha niet persoonlijk 
aangesproken, maar via Jezus uit Martha 
publiek haar frustratie over ‘mijn zuster’. En 

is. Het Evangelie leert ons te wandelen in 
de goede werken die de Vader voor ons 
voorbereid heeft. Maar het beste deel is 
het genieten van wie de Heere Jezus voor 
ons is. Laten we daar topprioriteit van 
maken. Het naderen in Zijn aanwezigheid, 
het zitten aan Zijn voeten en het luisteren 
naar Zijn woorden. Dan moeten we 
gevoed en vernieuwd doen wat onze hand 
vindt om te doen. Dat bewaart ons voor 
overmatige stress en geeft ons geduld 
met onze medechristenen. Dan maken 
we de tekorten van de ander niet publiek, 
maar vullen het aan met de gaven die 
wij ontvangen hebben. Zo stroomt de 

Jezus moet Maria bevelen om Martha mee 
te helpen. We voelen de spanning stijgen. 
Natuurlijk moet er geholpen worden in de 
keuken. 

We laten anderen niet al het werk doen om 
zelf te blijven zitten, toch? 
Toch gaat de Heere Jezus niet mee in de 
stress en spanning van Martha. 

Hij is niet gekomen om gediend te worden, 
maar om te dienen en zijn leven te geven 
tot een losprijs voor velen! En dat heeft 
Maria als haar topprioriteit gekozen. Eerst 
Jezus en Zijn woorden en dan dienen. Eerst 
rusten en ontvangen en dan uitdelen. 

Maria heeft in de gaten dat het niet gaat 
om alles om Jezus heen, maar om Jezus 
Zelf. Voor alle andere dingen die gedaan 
moeten worden is het geloof in Hem en de 
diepe band met Hem nodig. 

Martha is druk bezig om het beste deel 
voor Jezus te bereiden, terwijl Jezus Zelf 
het beste deel is. De term die de Heere 
Jezus hier gebruikt verwijst naar de 
keuken, namelijk het neusje van de zalm, 
dat wat je bewaart voor de belangrijkste 
gast. Het beste deel heeft Maria gevonden 
in Jezus! En niemand, niemand zal dit van 
haar afnemen. 

Martha denkt dat Maria nog veel van haar 
moet leren, terwijl ze de belangrijkste les 
zelf vergeten is. Wat je niet ontvangen hebt 
kun je ook niet uitdelen… 

Nee, het christelijk geloof laat ons niet 
werkeloos zitten. De handen moeten uit 
de mouwen om te laten zien wat liefde 

Ds. K Hak 

Het neusje van de
                       zalm

Jacoline Geldof

DE GOD DIE MIJ ZIET

Samuel kijkt naar de oudste zoon van Isaï. Wat een grote sterke jongen! Eliab is vast de nieuwe 
koning! Samuel wil zijn hoorn met olie al pakken om hem te zalven. Maar dan hoort hij de stem 
van God: ‘Nee, deze heb ik niet uitgekozen. Mensen zien de buitenkant, maar ik kijk naar het hart.’

Mijn leerlingen luisteren geboeid. Ze hebben dit verhaal nog nooit gehoord. Welke zoon van Isaï zal 
koning worden? Abinadab? Samma? Nee, zij zijn het niet. Verrast horen ze over Gods keuze. Voor 
de jongste. Voor hem, die in de ogen van mensen niet meetelde. Toen al zijn broers door hun vader 
werden geroepen om aanwezig te zijn bij het offeren, werd David als enige niet geroepen. Alsof hij 
er niet bij hoorde. Maar door God werd David wel gezien. Echt gezien.

Na afloop van het verhaal vraag ik mijn leerlingen: ‘Waarom koos God nu juist David?’
Bas hoeft er niet lang over na te denken: ‘Nou… als je een goede herder bent, dan ben je ook een 
goede koning.’ Sommigen kijken verbaasd, maar er wordt ook instemmend geknikt: ‘Ja, want als je 
goed voor schapen kan zorgen, kan je ook goed voor mensen zorgen.’
‘Dus… omdat hij een goede herder was werd hij gekozen?’ vraag ik. 
‘Ja.’ Maartjes bruine staarten gaan op en neer als ze stellig knikt. ‘Want hij had ook een goed hart 
en God kijkt naar je hart, dat zei u in het verhaal.’

Dan steekt Tim zijn vinger op, hij wil er ook iets over zeggen. Hij heeft zich helemaal ingeleefd in het 
verhaal en hij vertelt: ‘Weet je, eigenlijk zit het zo: de mensen die wisten niet, dat David zo goed z’n 
best deed om een goede herder te zijn. Want hij was altijd in z’n eentje, niemand zag hem met die 
schapen… niemand zag hoe goed hij voor die schapen zorgde. Maar God zag hem wel!’

‘Dus… als niemand ziet hoe hard je je best doet, ziet God het wel? Is dat nu nog zo?’ Ik kijk mijn 
leerlingen vragend aan. Dan zie ik Jara stilletjes knikken. Ik ken haar al heel lang en ik weet hoe 
onzeker ze is. Ik geef haar een knipoog. Het is alsof dat haar moed geeft. Want dan zegt ze zachtjes: 
‘Ja, ik denk het wel.’ Op haar gezicht verschijnt een glimlach. 
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Hierbij mijn stukje over oude metalen en het slopen van elektrische apparaten.

Ik heb altijd graag met mijn handen gewerkt; iets maken of repareren doe ik graag. Toen ik 
met pensioen ging is dit op mijn pad gekomen. Het mooiste is dat het voor een goed doel is; 
comité Woord en Daad Groot-Ammers. Ze ondersteunen een project in Burkina Faso waar ze 20 
kinderen financieel adopteren. Deze kinderen krijgen christelijk onderwijs, een gezonde maaltijd 

en medische zorg, om ze zo de maatschappij in te helpen.

Er worden veel metalen in de kar gelegd die aan de weg staat. Maar we
halen ook op met de auto en de kar of als het dichtbij is met het

steekwagentje; o.a. wasmachine, droger, vaatwasser, oven enz. Wij nemen
geen koelkasten en diepvriezers aan. Alles is welkom waar een snoer aan zit, zoals strijkijzers, 
mixers, elektrische apparaten enz. Maar ook kookplaten, pannen, cv-ketel, elektra draad, koper 

leiding, fietsen, spijkers, schroeven, verwarmingsplaat.

Het slopen kost best veel tijd. Bijv. aan een wasmachine zitten veel
schroeven, soms zitten ze vastgeroest dan moet er een slijptol

aan te pas komen. Je hebt dan een trommel, wat beplating, wat draad en
een printplaat, de rest is afval. Het ene apparaat heeft meer afval

dan het andere. Het afval brengen we naar Waardlanden. De metalen
worden ingeleverd bij Verheij Metaalhandel. Netjes voorgesorteerd, alles brengt een andere 
prijs op. Dat is o.a.: printplaten roodkoper, geelkoper(mensink), roestvrijstaal, aluminium, ijzer, 

electrometer, electrodraad, lood en zink.

Bij Verheij wordt alles apart gewogen en de opbrengst wordt
overgemaakt op het rekeningnummer van het plaatselijk Woord en Daad

comité. Je krijgt het briefje mee hoeveel het opgebracht heeft en dat geven we af bij de 
penningmeester die het weer verder afhandelt.

Dit werk doe ik al ongeveer vijf jaar met veel plezier en ik hoop dat ik
de gezondheid en de kracht krijg om dit nog verder te mogen doen. Want aan de zegen van de 

Heere is alles gelegen.

Hartelijk dank aan iedereen die gegeven heeft voor het goede doel en ook degene die bij ons 
kaarten kopen voor hetzelfde doel. Heeft u vragen dan kunt u ons bellen 0184-662038.

Gert Muilwijk

Al meer dan 30 jaar ben ik operatieassistent chirurgie, momenteel werkzaam in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht/Zwijndrecht en drie keer als vrijwilligster voor Mercy Ships 

op de schepen de Africa Mercy en de Global Mercy.

In mijn werk als operatieassistent zijn mijn handen onmisbaar en altijd bezig. Troostende handen 
die patiënten troosten als zij verdrietig zijn of pijn hebben voor of na een operatie.

Kalmerende handen die patiënten rust geven als zij angstig zijn voor een prik of narcose.
Beschermende handen die patiënten veiligheid geven als zij zich niet op hun gemak voelen in 
een operatiekamer. Ondersteunende handen die patiënten helpen als zij moeilijk lopen of hen 
dragen als zij zelf niet meer kunnen bewegen. Bezige handen die ervoor zorgen dat tijdens een 
operatie het juiste instrumentarium aanwezig is en wordt aangegeven. Nauwkeurige handen 
die operaties, waarbij bijvoorbeeld een microscoop wordt gebruikt en niet gebibberd mag 
worden, met uiterste precisie kunnen uitvoeren.  Precieze handen die ervoor zorgen dat een 

wond netjes gehecht wordt zodat er een mooi litteken overblijft.
Krachtige handen die ervoor zorgen dat bij grote operaties voldoende kracht is om het 

operatiegebied overzichtelijk te houden, zodat een operatie goed uitgevoerd kan worden.

Er wordt wel eens gezegd; “Je handen, dat is het beste instrumentarium!”. Daar kan geen 
instrument tegen op. Daar moet je zuinig op zijn.

Eigenlijk zou ik hier als eerste mee moeten beginnen. Bezige handen zijn ook biddende handen. 
Handen die je aan het begin van elke nieuwe dag mag vouwen om in afhankelijkheid van God 
te leven, alles in Zijn handen te leggen en alles van Hem te verwachten. Biddende handen die 
bidden voor patiënten voor overgave, rust, bescherming en genezing. Uiteindelijk is Hij de grote 

Geneesheer en ik ben dankbaar dat ik een instrument in Zijn handen mag zijn.

Petra van der Ree

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,

totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,

die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

(een citaat uit een gedicht)
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Mij is gevraagd om namens de rommelmarktcommissie een stukje te schrijven over de organisatie 
van de Rommelmarkt. We hebben een rommelmarktcommissie van 10 commissieleden, waarbij 
ieder afzonderlijk bepaalde taken heeft. We organiseren de rommelmarkt in een half jaar, in 4 

vergaderingen.
Er zijn verschillende dingen die geregeld moeten worden voordat er een rommelmarkt is. Er 
moet een vergunning geregeld worden, verzekeringen voor vrijwilligers, doelen bepaald waar 
het geld naar toe gaat. Er moeten flyers gemaakt worden. Ook moeten er vrijwilligers gevraagd 
worden voor het ophalen van de spullen, het sorteren van de spullen. En natuurlijk voor de 

rommelmarkt zelf. 
Voordat er op vrijdagavond spullen opgehaald kunnen worden is de loods bij Fa Boer al in 
gereedheid gebracht, dit gebeurt vaak vrijdagmiddag. De vrijwilligers zijn gevraagd om te 
helpen met het ophalen van de spullen. Er zijn auto’s geregeld waarmee de spullen opgehaald 
kunnen worden. Als de spullen opgehaald zijn worden ze gelost op de haven en worden de 

spullen gesorteerd op bijvoorbeeld speelgoed, keuken enz.
Als alle wagens leeg zijn en alles is opgeruimd gaan we altijd nog even met elkaar wat drinken 

met een warme snack. Op zo’n avond zijn er vaak 90 vrijwilligers die meehelpen. 
Op zaterdag gaan we met een groep van 40 vrijwilligers de spullen die vrijdag in een kuubs kisten 
gedaan zijn weer verder uit sorteren. Dus bij het speelgoed puzzels bij elkaar. Baby speelgoed 
bij elkaar enz. Alle huishoudelijke apparaten en verdere apparatuur met snoer worden getest 
wat het wel of niet doet. Waarna we op vrijdagmiddag voor de rommelmarkt het Fortuynplein 
gaan gereedmaken, kramen worden neergezet, tenten worden opgebouwd. Spullen worden 
vanaf de haven naar het Fortuynplein gereden. Aan het eind van de middag worden alle potjes 

en pannetjes en vazen vast uitgestald. De meubels worden gelost. 
Op de rommelmarkt zelf worden de vrijwilligers rond 6:00uur verwacht op het Fortuynplein, om 
hun kraam te gaan opbouwen en zo de kuubs kisten die voor de kraam staan op te kunnen 

ruimen. Op de rommelmarkt zelf helpen er rond 110 vrijwilligers. 
Na de rommelmarkt komen er 2 kringloopwinkels die de goede spullen er nog tussenuit halen 
en dan vervolgens gaan we alles opruimen. Zoals het afgesproken is met Waardlanden qua 

sorteren. 
Vervolgens hebben we ongeveer een week na de rommelmarkt nog de evaluatievergadering 
waar we het geld gaan verdelen aan de goede doelen. En we de rommelmarkt doorlopen of er 

nog verbeterpunten zijn. 
Dit is het kort hoe wij als rommelmarktcommissie de rommelmarkt organiseren. Maar zonder 
alle hulp van de vrijwilligers kunnen wij ook geen rommelmarkt organiseren. Bedankt hiervoor. 
En denk je nu na dit gelezen te hebben wat leuk daar wil ik ook aan meehelpen. Iedereen is 

welkom om te helpen dus wees welkom!

Annemarie Muilwijk

Ooit is het idee ontstaan op de vrouwenvereniging Bid 
en Werk om bloemstukjes te maken voor de verkoping. 
De verkoping werd één keer per jaar gehouden in 
het Hervormd Centrum. Het geld wat daar mee 
verdiend werd ging naar het goede doel. Ook de jonge 
vrouwenvereniging Ruth hielp hieraan mee, en zo is ook 

een groep van vrijwilligers ontstaan. 

Corina Blok is een van deze vrijwilligers. Zij verteld 
dat er nu ook bloemstukjes gemaakt worden voor de 
Hof-dag in de Hof van Ammers, en natuurlijk voor de 
rommelmarkt. Wat een mooi verhaal is, dat Corine samen 
met haar zus rommelmarkten bezocht om mandjes en 
decoratie te kopen en dat dan weer te verwerken in de 
bloemstukjes. “We proberen de kosten zo laag mogelijk 
te houden, de bloempotten die opgehaald zijn voor de 
rommelmarkt worden gebruikt voor de bloemstukjes. We 
gebruiken groen uit de tuinen, nadat we dat natuurlijk 
eerst gevraagd hebben, de bloemen worden gekocht. 
Als het slecht weer is wordt er een partytent achter het 
huis van Corina gezet en komen de dames één dag voor 
de rommelmarkt de bloemstukjes maken. Dat is altijd 
een hele gezellige dag, de bloemstukjes worden in de 
schuur gezet en de andere dag in alle vroegte naar de 

rommelmarkt gebracht. 

Ik ben dankbaar dat ik zo kan mee werken aan een stukje 
naastenliefde, door een mooi bloemstukje te maken. De 
koper heeft er veel plezier van en het goede doel wordt 

gesteund. Zo is de cirkel mooi rond.

Corina Blok

Jaap en Mieke de With zijn met hun gezin inmiddels 
bijna 3 jaar geleden uitgezonden naar Zuid-Soedan. 
Als thuisfrontcommissie van familie De With hebben 
we de verantwoordelijkheid om ze te ondersteunen op 

verschillende manieren. 
Het gaat hierbij om praktische en financiële hulp 
maar ook om het welzijn van familie De With. De 
thuisfrontcommissie houdt contact met Jaap en Mieke. 

Het videobellen is hierbij één van de mogelijkheden. 
Afgelopen jaar hebben we verschillende acties 
gedaan om het werk van Jaap & Mieke en hun gezin 
te ondersteunen. Zoals u/jij wellicht weet was er in 
het najaar een verkoopactie waarbij ambachtelijke 
boterkoekstukjes werden verkocht. Traditiegetrouw is in 
december de winterfair in het Hervormd Centrum. Het 
is altijd een gezellige fair waar van alles gekocht kan 

worden. 
We zijn dankbaar dat we bij elke actie ondersteund 
worden door gemeenteleden en andere vrijwilligers die 
het werk van Jaap & Mieke een warm hart toedragen. 
Ook dit jaar staan er weer acties op de planning om 
het werk van Jaap & Mieke financieel te ondersteunen. 
Ook hopen we dat steeds meer bedrijven hen willen 

ondersteunen. 
Als familie De With terugkomt naar Nederland zijn 
er ook altijd een aantal praktische zaken die geregeld 
moeten worden. Er moet onder andere een huis gezocht 
worden en meubilair. De opgeslagen spullen moeten 
verplaatst worden zodat het huis ook weer ingericht kan 
worden. Het gezin wordt ook opgehaald op Schiphol. 
Jaap en Mieke en hun gezin hebben inmiddels al op 
verschillende plekken gewoond. Bijvoorbeeld in de 
pastorie in Noordeloos, in een woning op het Achterland 
en ook in de pastorie in Groot-Ammers. Ze gaan hier 

altijd flexibel mee om. 
De thuisfrontcommissie zorgt er ook voor dat er 
regelmatig een nieuwsbrief verzonden wordt. Zo kan 
eenieder goed op de hoogte blijven. Jaap en Mieke delen 

zelf ook nieuws via de sociale media. 
De kosten voor de uitzending zijn flink gestegen. Wij zijn 
erg dankbaar dat we het afgelopen jaar veel inkomsten 
mochten ontvangen. Hartelijk bedankt voor uw steun 
en uw gebed! Wilt u familie De With ook in uw gebed 

opdragen? 

Laurens Mourik, Arnoud Verrips, Dorothe Roubos, 
André Hamerpagt, Arina Stasse, Rhodé Bloemendal en 

Jan Hakkesteegt 
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Ieder jaar organiseren we vanuit de tienerclub een kamp 
voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar. Dit kamp duurt een 
week, we rouleren tussen verschillende kamphuizen op 

fietsafstand van Groot-Ammers. 

Als leiding vind ik het tienerkamp echt het hoogtepunt 
van het jaar; het kost best wat inspanning qua 
voorbereiding en uitvoering, maar de gezelligheid met 
de leiding en de goede sfeer met de tieners maakt het 

ieder jaar weer dubbel en dwars waard om te doen! 

Wij gaan als leiding altijd het weekend van tevoren alles 
klaarzetten, en het is altijd een bijzonder moment als alle 
180 tassen van de tieners (we nemen de bagage vooraf 
mee) als een enorme berg in de gang staan opgestapeld. 
Op dat moment daalt het besef altijd weer even in; “we 
gaan er weer voor!”. Tegelijkertijd heerst er dan de 
serene rust van het moment dat we als leiding nog het 
hele kamphuis voor onszelf alleen hebben; zo’n gevoel 

van stilte voor de storm. 

Op maandag barst de gezellige chaos los en dan leef je 
een weekje op adrenaline. We doen allerlei activiteiten 
met de tieners zoals kanoën, zeskamp, bosspellen, bonte 
avond, etc. Bovendien mogen we met elkaar de Bijbel 
openen tijdens de workshops. Ik mag me, samen met de 
workshopcommissie, bezig houden met de Bijbelstudies, 
de spreker, en het thema van de week, dat vind ik altijd 

een fijne taak om te doen. 

Het duurt nog even tot juli 2024, maar wilt u als 
gemeentelid alvast gaan bidden om een kamp vol zegen 
voor de jongeren? We bidden dat God wil werken in de 
harten van de jongeren en dat Hij hen naar Zich toe zal 

trekken door de kracht van Zijn liefde.

Levi Bin

In onze keuken, waar altijd wat te beleven valt, staan Harry, 
Richard, en ik, Wil, paraat voor het jeugdclubweekend. 
We hebben onze handen vol, jongleren met timing en 
toveren lekkere gerechten op tafel. Maar we zijn niet 
enkel koks; te midden van de drukte fungeren we als 
luisterende oren, waardoor een gezellige sfeer ontstaat.

 
Als de geuren zich mengen met het gelach, voelen we 
dat we niet ‘slechts koks’ zijn tijdens het weekend, maar 
écht deel uitmaken van het jeugdweekend. Het is te gek 
tussen de jongeren te zijn; hun enthousiasme bezorgt 
ons niet alleen plezier maar ook diepe waardering. 
Samen creëren we niet alleen smakelijke gerechten, 
maar ook onvergetelijke momenten, waarin samenzijn 

en genieten centraal staan.
 

En wat het extra bijzonder maakt, zijn de leuke ervaringen 
waar we mee thuiskomen. Het is fantastisch om met de 
jongeren over het geloof te praten, hun vragen te horen 
en samen te groeien. Het herinnert ons eraan dat dienen 
niet alleen draait om koken, maar ook om verbinding 
en het delen van geloof. We zijn niet alleen handen (en 
voeten); we zijn een levendig deel van deze geweldige 

jeugdgemeenschap.
 

Met smaakvolle groe(n)ten,
Harry, Richard en Wil

Sinds een aantal jaren draai ik mee in de 
Gemeentedagcommissie. Deze commissie bereidt het 
startweekend in september voor, na dit weekend gaan 
alle gemeentelijke activiteiten weer van start die in de 

zomer even stil lagen.

Voor een grote en diverse gemeente valt het niet mee 
om iets te organiseren wat voor ieder even passend 
is. Daarom hebben we de laatste jaren geen Startdag 
meer van het winterwerk, maar een heel startweekend. 
De commissie komt eind april voor het eerst bij elkaar, 
meestal is dan ook het thema vanuit de HGJB bekend. 
We brainstormen met elkaar en vervolgens worden de 
taken verdeeld. Ieder gaat aan de slag met de uitvoering 
van zijn eigen deel en betrekt daar weer andere mensen 
vanuit de gemeente bij. Zo is er uiteindelijk voor jong tot 

oud iets te doen.

Ontmoeting staat centraal en tijdens alle activiteiten komt 
het gezamenlijke thema terug. Dit jaar was dat ‘Hou vol!’ 
n.a.v. Lukas 18. Behalve de uitwerking van het thema 
zijn er voor het organiseren van het startweekend heel 
wat praktische klussen te doen, ‘bezige handen’ hebben 
we binnen de commissie zeker gehad. Dan denk ik aan 
het invouwen van de flyer in de Drieluik, het opzetten 
van de tenten in Graafland, het klaarzetten van alle 
banken en tafels, de voorbereidingen voor de maaltijd, 
het regelen van cadeautjes voor bij de bingo, het maken 
van de bowl, het uitzetten van de fietspuzzeltocht, het 
in elkaar zetten van een Village escape en zo kan ik nog 

meer opnoemen.

Het mooie is dat we dit met elkaar kunnen doen en vele 
mensen uit de gemeente hieraan een steentje bijdragen. 
Vele handen maken tenslotte licht werk! En juist tijdens 
al die klusjes is er tijd voor een praatje en leer je weer 

nieuwe mensen kennen uit de gemeente.
 

Lia van Luik

In dit stukje wil ik jullie graag een kijkje laten nemen 
in de pastorietuin en het werk wat daar mag gebeuren. 
Toen een paar jaar geleden de oproep kwam vanuit de 
kerkrentmeesters dat ze een deel van het onderhoud 
van de pastorie en kerktuin door eigen gemeenteleden 
wilden gaan doen, zodat de kosten van de hovenier wat 
lager zouden zijn, heb ik me na een tijdje overwegen 
hiervoor opgegeven. Ik had het verlangen om iets in Gods 
koninkrijk te betekenen, liefst op praktische wijze. En dit 
leek me iets wat ik prima kon doen, al had ik niet per se 
groene vingers. Maar het gaat vooral om het onkruidvrij 
houden van de tuinen, en het grote snoeiwerk etc. wordt 

door de hovenier gedaan. 

Het eerste jaar heb ik het samen met nog een 
gemeentelid gedaan, maar dat was wel erg veel werk 
voor 2 man. Toen is er nogmaals een oproep gedaan, 
en een aantal mensen benaderd, wat zorgde voor een 
mooi aantal extra mensen. En het mooie was van een 
grotere groep, dat iedereen ook vrij is om aan te geven 
of hij ingeroosterd wilde worden, of alleen invaller wilde 
zijn. In die tijd heb ik de coördinatie gedaan, een rooster 
gemaakt en contact gehouden met de pastoriebewoners 
en met de hovenier. Sinds kort hebben we i.p.v. met een 
rooster te werken ervoor gekozen om eens in de paar 
weken met de hele ploeg tegelijk een zaterdagochtend 
in de tuin te werken, zodat het overzichtelijker is en ook 
nog gezellig.  Na het een tijdje gedaan te hebben heb 
ik toch de keuze gemaakt om vanaf januari dit jaar me 
terug te trekken en alleen de kerktuin bij te houden, 
zodat ik weer iets meer ruimte krijg voor mijn andere 
taken. Toch was het een mooie tijd, zo bezig zijn in een 
stukje van Gods wijngaard. Je hebt altijd eer van je werk, 

het knapt zo op!  

Arie de Bruin
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Voor de meeste mensen is deze stichting wel bekend. 
Vooral de geel/oranje koffertjes die keurig opgestapeld 
achterin de auto’s van de vrijwilligers staan om 
weggebracht te worden. De doelgroep zijn de ouderen 
in de gemeente van Groot-Ammers, Nieuwpoort en 
Langerak die moeite hebben met koken. Om hen een 

verse warme maaltijd te bezorgen. 

In het verleden is deze stichting opgericht in 
samenwerking met de gemeente Liesveld en de 
gezamenlijke kerken. Sinds de oprichting leveren de 
kerken een financiële bijdrage voor de instandhouding 
van de maaltijden thuis. En daarnaast krijgt de stichting 

jaarlijks subsidie van de gemeente Molenlanden. 

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Op dit 
moment zijn 38 vrijwilligers actief, Grebert Schep is sinds 
2022 voorzitter. En Sijnie Smits is mede coördinator. 
Sijnie vertelt wat het werk precies inhoudt. ‘s Morgens 
om half 11 halen we eerst de lege koffertjes op, deze 
worden door de bewoners al buiten gezet. Dan rijden we 
naar Open Vensters en daar staan de maaltijden al klaar 
om weer weggebracht te worden. Er zijn 2 routes, één 
route voor de bewoners van Nieuwpoort Langerak en 
een route voor Groot Ammers. Wat mij vooral aanspreekt 
is dat het dankbaar werk is, je bezorgt de mensen een 
verse warme maaltijd, en je hebt gelijk even contact. 
We hebben ook een sociale functie, omdat we dagelijks 
langs komen. Wist je dat er in 2023 4.886 maaltijden 
zijn weggebracht? En er is 17.477 km voor gereden. Aan 
deze cijfers kun je zien dat het een waardevolle stichting 
is waar door de ouderen van de gemeente veel gebruik 

van wordt gemaakt”.

Stichting maaltijden thuis en vrijwillige inzet

‘Bezige Handen’ is een thema dat ik in mijzelf wel 
herken. Ik hou ervan om bezig te zijn met van alles. Dat 
is ook een van de redenen dat ik ben gaan livestreamen 
in de kerk. Op die manier kon ik goed op de dienst letten, 
maar tegelijk ook bezig zijn met de live uitzending die 
op YouTube te zien is. Daarnaast is het ontzettend 
motiverend om op deze manier gemeenteleden (onder 
andere de ouderen in de Hof van Ammers) die niet in 
staat zijn de dienst in de kerk bij te wonen, zich toch 
betrokken en verbonden te laten voelen bij de gemeente 

doormiddel van de stream. 

Dankbaar ben ik om in een superteam met zeer 
behulpzame en meedenkende mensen dit mogelijk te 
maken voor iedereen. Ook is het leuk en uitdagend om 
de uitzending steeds beetje bij beetje professioneler op 
beeld te zetten. Het toffe aan een team als dit is dat we 
het echt met elkaar doen, maar allemaal op onze eigen 
manier op beeld brengen. Het is fijn om bezig te zijn met 
een taak als deze in de gemeente. Om op deze manier 
toch een steentje bij te kunnen dragen en zoiets moois 
mogelijk te kunnen maken, zodat steeds meer mensen 
mee kunnen horen, zien en zingen zoals in Gods huis. En 

dat allemaal tot Zijn eer!

Sijmen de Bruin

Iets schrijven over bezige handen. Oftewel: wat doen jullie zoal? Over jezelf schrijven wat je doet, valt niet mee. Eigenlijk is 
het beter dat een ander dat over je doet. Maar toch zullen we een poging wagen.       

                                                                                                               
Wij zijn allebei op een boerderij geboren en moesten allebei al op ons 10e jaar koeien melken met de hand. In die tijd was 
dat heel gewoon; je moest ook gewoon meehelpen op de boerderij met het andere werk. Als je geen zin had, moest je het 
zonder zin doen. Zo werd ons al jong geleerd om je handen te gebruiken, of zo kun je dat ook zeggen, geleerd om te werken.
We moeten eerlijk zeggen: toen vond je het niet leuk. Toch zijn we onze ouders dankbaar dat ze ons jong werken hebben 
geleerd. Daar hebben we ons hele leven profijt van gehad (jong geleerd is oud gedaan). Toen we trouwden zijn we een 

boerderij begonnen en gingen we ook kaas maken. Kaas maken hebben we vele jaren gedaan.

Maar niet alleen met de boerderij hadden we het druk, ook in het gezin nam de werkdruk toe. We mochten uit Gods hand 
14 kinderen ontvangen, wat je als moeder tot een echte manager maakt. Alle dagen zorgen voor eten, kleding, de was en 
ook alle kinderen de nodige aandacht geven. Dat vraagt heel veel, vooral van de moeder. Gelukkig mochten we het als man 
en vrouw samen doen. Maar we moeten eerlijk zeggen: de Heere gaf ons er een heel groot hart bij. Zo konden we veel liefde 

geven. Ook kregen we van de Heere de gezondheid en de krachten om voor ons grote gezin te zorgen.

Als je een boerderij hebt, ben je 24/7 bezig, maar zo’n groot gezin is meer dan 24/7 . We zeggen weleens: het waren 
tropenjaren, maar dan wel mooie tropenjaren. Nu zijn de meeste kinderen getrouwd. Toch denken we nog vaak terug aan 

die mooie tijd dat al die kinderen om de tafel zaten.

Nu is er meer tijd voor andere dingen. Niet dat we op vakantie gaan, dat is aan ons niet besteed. De kinderen zeggen: “jullie 
weten niet wat vakantie is, dat moeten jullie nog leren.” Onze vakantie besteden we aan de kleinkinderen. Want in de zomer 
mogen de kleinkinderen komen logeren in de leeftijd van 4 jaar tot en met 12 jaar (voor de ouderen regelen wij wat anders). 

Dus in de zomervakantie kwamen er in 5 weken tijd 26 kleinkinderen logeren.

Ook wordt er al vele jaren eten gekookt voor onze broer/zwager. Tegelijk met het eten weg brengen wordt het Reformatorisch 
Dagblad in de buurt bezorgd. Om de 2 weken komt onze pleegzoon van vrijdag tot maandag. Als bezoekdame mag ik (Annie) 
bejaarden bezoeken en ik mag bestuurswerk voor de vrouwenvereniging doen. Elke morgen bellen we een alleenstaande 
weduwe op om te vragen of alles goed is en hoe de nacht is geweest. Verder hopen we te doen wat onze hand vindt om 

te doen.

En het mooiste is dat we samen elke avond onze knieën mogen buigen en onze bezige handen mogen vouwen en de Heere 
mogen danken voor Zijn trouwe zorg en Zijn zegeningen van die dag. We mogen de kinderen en de kleinkinderen opdragen 
aan de Heere. Ook voor al de zorgen over ons land en volk en de chaos die er in de wereld is, mogen we onze bezige handen 
vouwen en het aan de Heere opdragen. Wat een troost dat we mogen weten dat God de Heere regeert en dat Hem niets 

uit de Hand loopt.

Annie en Floor de With

Stichting maaltijden
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Het geluid van rinkelende glazen, een stoel 
die wordt verschoven, een kind dat op een 
blokfluit speelt en het koffiezetapparaat dat 
voor een heerlijk bakkie zorgt… we zitten 
op een stormachtige zaterdagmorgen in 
december aan tafel in de Dorcas winkel. Om 
ons heen zit een gezellige groep mensen: Piet 
Baars, Suzanne Buijserd, Gijs van Bruchem, 
Bart Jongeneel, Geralda Duitman en Pietje 
Hak. Ze hebben één ding gemeen…allemaal 
vrijwilligers bij de Dorcas winkel en dragen dit 
ook een warm hart toe. 

Als we vragen naar het ontstaan van de 
winkel, begint Gijs enthousiast te vertellen: 
‘Kees Vonk organiseerde al jarenlang de 
voedselpakkettenacties in december. Al 25 jaar 
lang had hij de wens om een Dorcas winkel in 
Groot-Ammers te realiseren. Kees is een praktisch 
ingestelde man, houdt ervan om met zijn handen 
te werken. Hij heeft een team van mensen om 
zich heen verzameld, die de lijnen met elkaar 
uit zijn gaan zetten. En dat is nu precies waar 
wij voor staan. Op het pand staat het er ook 
duidelijk: Wij voor zij! Het wij-gevoel is voor ons 
enorm belangrijk!’ 
 
Het realiseren van een Dorcas winkel is een hele 
klus. Daar zit flink wat voorbereiding in. ‘Twee 
jaar geleden zijn we al op zoek gegaan naar een 
geschikt gebouw,’ vertelt Piet Baars, ‘We hadden 
eerst een ander gebouw op het oog, maar dat 
was te duur. Gelukkig werden we hier goed bij 
geholpen door een medewerker van Dorcas-
centraal. Hij is beschikbaar voor gebouwen 
onderzoek, heeft contact met de gemeente, 
regelt vergunningen, etc... Vervolgens zijn we bij 
dit gebouw uitgekomen en was de eerste stap 
gezet.’  

Zo werden de plannen steeds realistischer en 
werden er vrijwilligersavonden georganiseerd, 
één in Nieuwpoort en één in Groot-Ammers. 
Voorafgaande aan de vrijwilligersavonden is 
er geflyerd en heeft Kees Vonk verschillende 
mensen gebeld, om hen enthousiast te krijgen 
voor het mogelijke vrijwilligerswerk. De opkomst 
op de avonden was verrassend groot. Het 
kernteam, bestaande uit zeven personen, wist 

Iedere vrijwilliger mag aangeven welke 
taak het beste bij hem/ haar past. Zo zijn 
er mensen nodig voor de inname van de 
goederen, het sorteren, schoonhouden van 
de winkel, kassa, en ga zo maar door. Zo 
beheert Rinus den Besten de social media 
accounts. Vrijwilligers delen foto’s met 
hem, hij maakt er een mooi verhaaltje 
bij en zorgt ervoor dat het op Instagram 
geplaatst wordt. 

Een bijzondere taak is weggelegd voor 
Bart Jongeneel. Hij coördineert de verkoop 
op Marktplaats. ‘Eens in de twee/ drie 
weken spreek ik af met Piet,’ vertelt 
Bart enthousiast, ‘Bij de inname zijn 
bijzondere items apart gezet en ik maak 
daar dan foto’s van. Vervolgens zet ik de 
artikelen op Marktplaats. Zo hadden we 
pas een doos vol met Dinky Toys (oude 
speelgoedautootjes). De advertentie stond 
nog maar net op Marktplaats of ik had ze 
al aan iemand voor een mooie prijs kunnen 
verkopen. Zo kan je een mooie klapper 
maken!’   

Niet iedereen heeft evenveel verstand 
van de goederen die binnenkomen. Als er 
getwijfeld wordt, dan worden de artikelen 
apart gezet. Soms wordt er gebruikgemaakt 
van Google Lens om te onderzoeken of iets 
waarde heeft of niet. Inmiddels is er ook 
een vrijwilliger die verstand heeft van zilver, 
zo zie je veel verschillende specialismen 
ontstaan. 

Bart weet ons nog een mooie anekdote 
te vertellen: ‘Een tijd geleden was er een 
stapel porseleinen borden binnengebracht. 
Wij dachten dat een bord ongeveer 2 euro 
waard zou zijn. We hebben foto’s van 
de borden gemaakt en aan iemand van 
Dorcas Nederland gevraagd of hij mee 
wilde kijken. Het bleken geen gewone 
porseleinen borden te zijn, maar Chinese 
porseleinen borden. Ze hadden een waarde 
van 50 tot 60 euro per stuk! Dat maakt het 
wel leuk. Dezelfde avond zijn de borden 
verkocht!’  
 
Als we vragen naar welke bestemming de 
opbrengst van de winkel gaat, schuift Gijs 
een briefje over de tafel. Er staat duidelijk 
beschreven wat Dorcas Nederland met het 
geld doet. Dorcas is een christelijk goed 
doel. Ze verlenen bijvoorbeeld noodhulp 

veel mensen te enthousiasmeren en via via 
werd het enthousiasme groter en groter! 
Via een opgavelijst hebben meer dan 80 
vrijwilligers zich aangemeld. Met iedere 
vrijwilliger is er een persoonlijk gesprek 
gevoerd. 
 
Toen kon de praktische voorbereiding van 
de 43e Dorcas- winkel van Nederland gaan 
beginnen. Gelukkig is er een uitgebreid 
handboek vanuit Dorcas Nederland, 
waarin van alles beschreven staat. 
Verzekeringen, inrichtingen, ja zelfs over 
de kleuren is nagedacht. Alles waar iets 
te doen is, bijvoorbeeld kassa, koffiehoek, 
reparatiehoek, daar zijn de wanden geel, 
de rest van de winkel heeft een lichtblauwe 
kleur. De Dorcas- winkel in Groot-Ammers 
is volgens het allernieuwste concept 
ingericht. Voor het interieur heeft Dorcas 
Nederland vaste leveranciers. Zo zijn de 
kledingrekken bijvoorbeeld gemaakt door 
DutchWood. 

Samen met de begeleider vanuit Dorcas 
Nederland is er een indeling van de ruimte 
gemaakt. Door het grote aantal vrijwilligers 
en de materiële giften die ontvangen zijn, 
kon er een begin gemaakt worden met de 
realisatie. 
‘Ik hoefde maar bij bedrijven om materialen 
te vragen en kreeg dan soms het dubbele, 
dat was een hele bijzondere ervaring,’ 
vertelt Piet. ‘God was mij voor geweest, 
ik hoefde het vaak alleen nog maar te 
vragen.’ 

Zo konden we de winkel van binnen en 
buiten helemaal mooi opknappen! De 
begeleider van Dorcas Nederland kon soms 
wel eens nerveus worden, zou het allemaal 
wel op tijd af zijn? ‘Wij hebben Vertrouwen 
(met een hoofdletter) en vertrouwen,’ 
vertelt Gijs, ‘het is ook bovenmaats goed 
gekomen!’  
 
Wij, samen, met elkaar… dat zijn de 
woorden die steeds terugkomen. Zonder 
vrijwilligers is dit allemaal ondenkbaar. 
Wat bijzonder om te ervaren dat er zoveel 
mensen bereid zijn om zich in te zetten in 
de verschillende taken die de Dorcas winkel 
heeft. Het verbaast Suzanne niet: ‘Het 
geeft mij altijd energie, als ik hier geweest 
ben. Je komt altijd weer blij thuis. Iemand 
zei laatst tegen mij: ‘Bij Dorcas wordt het 
enthousiasme alleen maar meer!’’   

bij een ramp of crisis, dragen bij aan de 
wederopbouw en investeren in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting. 
Dorcas is in drie verschillende continenten 
actief (Afrika, Oost-Europa en Midden-
Oosten). In 14 landen draagt Dorcas actief 
een steentje bij. 
 
Op de dagen dat de winkel open is, 
worden de vrijwilligers een half uurtje 
voor openingstijd verwacht. Gezamenlijk 
wordt er een dagopening gehouden. 
Dit varieert van gedicht tot een Bijbelse 
overdenking. ‘Wij voor zij’ staat hier ook 
weer centraal. Het is bijzonder om met 
zoveel verschillende mensen, uit zoveel 
verschillende kerkgemeenschappen, samen 
de dag te beginnen.  
 
Dat de vrijwilligers het allemaal samen 
doen, is ons wel duidelijk geworden. 
Samen zorgen ze voor een warm gevoel 
van saamhorigheid. Dit is ook wat hen 
bindt. ‘Het wij-gevoel, je bent samen 
bezig voor mensen die het nodig hebben,’ 
zegt Pietje. Zij is één dagdeel per week 
aanwezig in de winkel. ‘Je staat open voor 
elkaar, hebt belangstelling voor elkaar,’ 
zegt Suzanne, ‘Met elkaar bezig zijn voor 
een ander, dat geeft je energie!’ Geralda 
knikt instemmend: ‘Je doet het voor een 
ander. Samen hebben we veel plezier. Als 
je ingedeeld bent in de winkel, doe je altijd 
wel een rondje. Regelmatig gaat er dan iets 
mee naar huis. Bij de kassa zorg je voor 
een warm welkom, je vertelt waar de koffie 
is. Daar probeer je al een fijne sfeer neer 
te zetten.’ 
 
De warme band, het wij-gevoel… dat 
weten de 80 vrijwilligers goed neer te 
zetten. We hebben deze morgen een inkijk 
mogen krijgen in het vele vrijwilligerswerk 
wat er in de Dorcas winkel gebeurt. Vele 
bezige handen maken licht werk! 
 
Carola en Elsbeth 
 

 

Adresgegevens:   
Dorcas winkel
Nijverheidsweg 1
Groot-Ammers 
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Uit de kerkenraad

Nieuw
IN DE GEMEENTE

Hi,

Mijn naam is Gerjanne van Arkel-Folmer en ik woon samen met mijn man Ron op de 
Grote Donk 6. Op 23 augustus 2023 zijn wij getrouwd. Het was een mooie zomerdag die 
we met familie en vrienden buiten konden vieren. Na onze huwelijksreis in Noord-Italië 
ben ik hier komen wonen. Voor die tijd heb ik altijd in Veenendaal gewoond. Het was even 
wennen om naar de polder te verhuizen, maar inmiddels heb ik mijn draai gevonden. 
Vanwege de verhuizing ben ik ook van baan veranderd. Nu werk ik als medewerker 
informatie en advies voor de bibliotheek in Bergambacht en Schoonhoven. Met de pont 
reizen was ook een nieuwe ervaring, maar zelfs dat went snel! Het werk is heel divers en 
bevalt me erg goed. Zo geven we niet alleen boek-advies, maar helpen we bijvoorbeeld 
ook mensen met afstand tot de maatschappij met communicatie naar de overheid of 

lessen om (digi)taal vaardiger te worden. 

In mijn vrije tijd houd ik erg van wandelen in de natuur. Voor onze bruiloft kregen we van 
vrienden een museumjaarkaart en daar hebben we al een paar keer gebruik van gemaakt. 
Bij slecht weer duiken we dus een museum of kasteel in. Mocht u tips hebben, voelt u vrij 

deze met ons te delen! 
We combineren vaak een dagje Utrechtse Heuvelrug of Veluwe met familiebezoek. Ik kom 
uit een hecht gezin en heb drie zusjes. Sinds kort ben ik tante en ga ik graag op pad om 
mijn neefje te bewonderen. Verder vind ik het leuk om te suppen en te zwemmen, dus ik 
kan niet wachten om dat deze zomer voor het eerst hier in de Alblasserwaard te ervaren.

Toen wij nog verkering hadden mocht ik al diverse keren de zondag in de Hervormde Kerk 
van Groot-Ammers mee maken. Daar viel mij op dat het een betrokken gemeente is. Dat 
was wel te zien aan de kaarten die we voor ons huwelijk mochten ontvangen, bedankt 

voor het warme welkom!

Gerjanne van Arkel-Folmer

In de laatste Drieluik van vorig jaar heeft 
Ais Brokking aangegeven dat hij voor de 
laatste keer de rubriek “Uit de kerkenraad” 
verzorgde. Na tien jaar zou hij het stokje 
overdragen aan een volgende scriba, 
waarvan de naam op dat moment nog niet 
bekend was. 

Ik vind het een eer om de taken van Ais 
Brokking weer over te nemen. Tien jaar 
geleden is hij mij opgevolgd als scriba en 
nu mag ik de pen weer ter hand nemen. 
De taken van een scriba zijn in deze 10 
jaar op zich niet veel veranderd. Wel is 
het opmerkelijk hoe de digitalisering in 10 
jaar tijd de wijze van communicatie heeft 
gewijzigd. Vroeger veel telefoongesprekken 
en de kerkenraadsstukken nog op papier. 
Nu veel app- en mailverkeer en op de 
vergaderingen laptops met de stukken 
digitaal beschikbaar gesteld. Gelukkig 
gaan we ook binnen de kerk hierin met 
onze tijd mee.

Wat gelukkig niet is veranderd is, zijn 
de zondagse erediensten waar Gods 
Woord centraal staat. Verder is er het vele 
kerkenwerk dat in onze gemeente nog 
steeds mag gebeuren. Zaken waar we 
in deze tijd niet dankbaar genoeg voor 
kunnen zijn! 

In de vorige Drieluik werd vermeld dat er 
in de kerkenraad eind 2023 acht vacatures 
zouden ontstaan. Na het indienen van de 
namen door de leden van onze gemeente, 
het opstellen van de dubbeltallen en de 
gehouden stemming, mochten 7 broeders 
hun verkiezing aanvaarden. In de 2e ronde 

werd in de laatste vacature voorzien. We 
mogen hier als gemeente Gods trouw 
in zien. Iets om stil van te worden. Vele 
andere gemeentes worstelen er mee om 
de vacatures vervuld te krijgen en soms 
duurt het jaren eer een kerkenraad weer 
compleet is. 

Wanneer ik deze kopij schrijf zijn afgelopen 
zondag acht nieuwe broeders bevestigd 
en zijn vier broeders herbevestigd. Een 
indrukwekkende dienst waarbij vanuit 
Jesaja 6 het Woord van God tot ons kwam. 
Dicht bij de Heere leven en van daaruit het 
werk in de gemeente doen. Je hoeft ook dit 
werk in de gemeente niet in eigen kracht 
te doen. Ook in het bevestigingsformulier 
staan hier hele mooie dingen over. 

In de vergadering van 24 januari is het 
nieuwe moderamen (dagelijks bestuur) 
gekozen. Verder zijn de pastorale wijken 
toegedeeld aan de diverse wijkouderlingen. 
Per wijk is gekeken of de wijkindeling nog 
steeds logisch is. Wanneer u dit leest, heeft 
de kerkenraad hierover gecommuniceerd 
welke straten toegedeeld zijn aan welke 
wijkouderling. 

In het college van diakenen zullen de 
taken ook weer worden herverdeeld. De 
werkzaamheden waren te veel geworden 
voor vijf diakenen. Zij zijn blij dat de 
ontstane vacature ingevuld is en dat zij 
nu de taken over zes diakenen kunnen 
verdelen. 

De nieuwe kerkenraadsleden zullen wel 
even de tijd nodig hebben om “ingewerkt” 

Teun Copier (scriba)

te worden. We vragen daarom om ieders 
begrip wanneer onbedoeld er iets tussen 
wal en schip komt!
Er staat weer een nieuwe kerkenraad die 
naast de Heere onze gemeente wil dienen. 
Een verantwoordelijke maar ook een mooie 
taak. 

Dat we als gemeente en als kerkenraad 
steeds de Goede Herder mogen volgen! 
Graag eindig ik daarom deze rubriek met 
Psalm 23:

Een psalm van David. De HEERE is mijn 
Herder, mij ontbreekt niets.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het 
spoor van de gerechtigheid, omwille van 
Zijn Naam.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw 
van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, 
want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij.

U maakt voor mij de tafel gereed voor de 
ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn 
hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen 
mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik 
zal in het huis van de HEERE blijven tot in 
lengte van dagen.

Teun Copier (scriba)

fotografie: Rogier Bos
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De Bijbel open

‘Aan de vruchten zult u hen herkennen.’ 

Op welke manier geven wij ons geloof 
handen en voeten in 2024? Welke 
rol hebben daden of werken in ons 
geloofsleven? Allereerst kunnen we 
onszelf de vraag stellen of we ons niet te 
snel richten op daden of op de praktische 
kant van geloven. Want in de Bijbel lezen 
we toch: alleen door geloof kun je zalig 
worden. Hoe moeten we dan de brief van 
de apostel Jakobus interpreteren wanneer 
hij aangeeft dat een geloof zonder werken 
dood is? Van Paulus leren we immers in 
Romeinen 5 dat we alleen door het geloof 
gerechtvaardigd kunnen worden; door de 
verzoening met God door Zijn Zoon kunnen 
wij behouden worden. 

Zowel Paulus als Jakobus zijn het er echter 
over eens dat de basis van het behoud 
genade is; alleen door het geloof daarin. 
De werken, zo leert Jakobus ons, zijn het 
noodzakelijke gevolg van ons geloof. 
Jakobus is scherp wanneer hij laat zien 
(in Jakobus 2 vers 17) dat wanneer het 
geloof zonder daden is, dus zonder gevolg, 
het geen nut heeft en dat het dood is. Hij 
doelt op wat Paulus ook schrijft in Efeze 2: 
‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in 
Christus Jezus om goede werken te doen, 
die God van tevoren bereid heeft, opdat wij 

daarin zouden wandelen.’ De Heere Jezus 
leert ons dat het Woord horen alleen niet 
voldoende is: ‘En ieder die deze woorden 
van Mij hoort en ze niet doet, zal met een 
dwaze man vergeleken worden, die zijn 
huis op zand gebouwd heeft (Mattheüs 7 
vers 26).’  

In Johannes 3 vers 21 laat Jezus zien 
waarom de daden zo belangrijk zijn: ‘Maar 
wie de waarheid doet, komt tot het licht, 
opdat van zijn werken openbaar wordt 
dat ze in God gedaan zijn.’ Wanneer we 
als kinderen van God in het licht leven, 
wanneer we oprecht geloven dat Jezus de 
Zoon van God is en gekomen is om ons te 
redden van onze duisternis en zonden, dan 
kan dat licht niet verborgen blijven (Efeze 
5). Jezus roept ons in Mattheüs 5 op om 
een actieve houding aan te nemen: ‘Laat 
uw licht zo schijnen voor de mensen, dat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, 
Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Zoals 
Jakobus ons oproept: ‘En wees daders 
van het Woord en niet alleen hoorders. 
Anders bedriegt u uzelf’, zo worden wij 
opgeroepen om als christenen op onze 
plek een licht zijn voor de wereld om ons 
heen. 

Wanneer weet ik dan dat mijn daden 
voortkomen uit mijn geloof? Paulus stelt 

De Bijbel open

in Galaten 5 dat wanneer we de vruchten 
van de Heilige Geest uitdragen, we zeker 
kunnen zijn dat wij handelen zoals God 
het geboden heeft. Wanneer wij oprecht 
en met een zuiver hart geloven in de liefde 
van Jezus Christus, dan kan het niet anders 
dan dat we een sterk verlangen hebben om 
te handelen naar Zijn geboden; namelijk: 
‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. Dit is het eerste en het 
grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, 
is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ 
We kunnen de geboden van Jezus horen, 
maar handelen we er ook naar in ons 
dagelijks leven? Hoe behandelen we onze 
naasten, buren, collega’s of dorpsgenoten? 
Oordelen wij snel of kijken we met liefde 
naar de ander? Kunnen mensen aan onze 
levenswijze zien, aan de keuzes die wij 
maken, dat wij als christenen door het 
leven gaan? Wanneer wij geleid worden 
door de Heilige Geest dragen wij het Licht 
uit in deze wereld. Laten wij de wereld 
zien, aan de hand van onze vruchten, dat 
wij volgers van de Heere Jezus zijn! 
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Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@
gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

Marjolein Karens 
Thomashuis Almkerk
Kruisstraat 1
4286 AM  Almkerk

Carol Korevaar 
Kooningsweg 8-9 
Hartenkoning 24 
6816 TB Arnhem

Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht 

Mevrouw A. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove
Afdeling De Giessen, 
Kerkbuurt 200, 
3361 BM  Sliedrecht
 
De heer J. de Vos
Zorgcentrum ‘De Wieken’
Den Briel 25D, kamer 8
3351 HB  Papendrecht.
 
Mevrouw J. van der Graaf-van Holten
Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
4233 HM Ameide.

Mevrouw A. Bosma-Booi
Open Vensters
Pr. Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

Mevrouw G.C.W. Polak
Het Gasthuis
kamer 54
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

Mevr. H.T.A. van Es-Rijken
Woonzorgcentrum ‘De Wilgenhoeve’
Hei- en Boeicopseweg 66
4126 RK  Hei- en Boeicop

BUITENLANDGANGERS:
Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com

Family C. van der Knijff 
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 
Metn Lebanon

Gefeliciteerd!
verjaardagen

19 mei
Carol Korevaar  64 jaar

Met wie we verbonden blijven

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, 
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te 
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God, 

het gebed en het gesprek.
Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles wat 
we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbondenheid 
met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning aan te 

bieden.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Laura Bikker 06-20 63 04 08, of uw vraag 
mailen naar pgt@hervormdgrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail: vertrouwenspersoon@hervormdgrootammers.nl 19



17-mrt-24 
24-mrt-24
29-mrt-24
31-mrt-24

01-apr-24
07-apr-24 
14-apr-24
21-apr-24
28-apr-24

05-mei-24 
09-mei-24 
12-mei-24
19-mei-24 
20-mei-24 
26-mei-24

02-jun-24

Ds. P. van de Voorde, Hardinxveld-Giessendam
Ds. K. Hak
…
Ds. K. Hak 1e Paasdag

Ds. D. Jongeneel, Katwijk 2e Paasdag
Ds. K. Hak
Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
Ds. H.A. Neervoort, Nieuwe-Tonge
Prop. A.R. van Asselt, Baarn

Ds. K. Hak Heilige Doop 
Ds. K. Hak Hemelvaartsdag
Prop. M. Slingerland, Gouda
Ds. K. Hak 1e Pinksterdag
Ds. J.C. Breugem, Ede 2e Pinksterdag
Ds. A. Langeweg, Barendrecht

Ds. K. Hak Voorber. H.A.

Prop. F.A. Visser,Nieuwerkerk
Ds. W.J. Dekker, Wageningen
19.30 uur Ds. K. Hak Goede Vrijdag 
Ds. J.B. Ten Hove, Nijkerk

…
Ds. L.M. Jongejan, Ede
Ds. K. Hak
Ds. K. Hak
Ds. P.J. Visser, Rotterdam

Ds. D.J.W. Kok, Stolwijk
…
Ds. K. Hak
Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer
…
Ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Ds. J. Domburg, Aalst

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

13-mrt-24
17-mrt-24
20-mrt-24
21-mrt-24
27-mrt-24

03-apr-24
14-apr-24
24-apr-24

15-mei-24
26-mei-24
29-mei-24

05-juni-24
06-juni-24
09-juni-24
19-juni-24
23-juni-24

Biddag
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Kerkenraadsvergadering
Bijbellezing
Stille week

Consistorievergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Moderamenvergadering

Kerkenraadsvergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Consistorievergadering

Moderamenvergadering
Bezinningsavond Heilig Avondmaal
Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)

Agenda Kerkdiensten


