


Kijk naar wat je wel hebt, niet naar wat je niet 
hebt. 

Begin juni zitten we in de tuin bij Johan en 
Hester Donk aan de Kerkstraat. We kijken 
uit over water, bloemen en groene bomen.  
Anderhalf uur lang praten we over ziekte, 
gezin, geloof en waardevol leven. Aan ons 
de uitdaging om dat samen te vatten in twee 
pagina’s.

Johan Donk (47 jaar) groeide op in Streefkerk en 
woont sinds 2014 met zijn vrouw Hester en hun 
drie zonen Renze (21), Jouke (20) en Jelle (16) 
in Groot-Ammers. In het dagelijks leven werkt 
Johan als calculator en werkvoorbereider bij 
aannemingsbedrijf Van der Ende in Bergambacht. 
 “We zochten een plek met meer ruimte,” vertelt 
Johan.  “We wilden ook graag onze kinderen 
in een dorp laten opgroeien en hadden al lang 
de wens voor een hond. Het was een flinke 
kluswoning, maar dat zagen we wel zitten.” In 
de kerkelijke gemeente voelden ze zich snel thuis. 
Johan is in het verleden vaker gevraagd voor 
interviews. “Maar ik sta liever niet in de 
schijnwerpers. Voor de Drieluik en dit thema 
maak ik een uitzondering”. Hij lacht: “Ook een 
beetje aangespoord door m’n kinderen”. 

Ziekte en revalidatie
Op zijn veertiende werd Johan ziek. “Ik kreeg 
flinke rugpijn, griepverschijnselen. Eerst was 
dit gewoon uitzieken maar na een week viel ik 
ineens ’s morgens van de trap af en bij de tweede 
trap viel ik weer. Ik zakte door mijn benen heen. 
Tegen de tijd dat ik op de spoedeisende hulp in 
Dordrecht zat, begon ook mijn armkracht weg te 
vallen”. Dankzij een oplettende co-assistent die in 
Afrika was geweest, werd heel snel de diagnose 
polio gesteld. Johan was de eerste patiënt van de 
laatste polio-uitbraak in Nederland. “Toen ik uit 
de onderzoekskamer kwam was de afdeling leeg 
geveegd, in verband met besmettingsgevaar was 
iedereen weggestuurd. Dat maakte misschien 
wel de meeste indruk, dat ik niet kon lopen drong 
toen nog niet zo door.”

kerk waar vaccineren niet vanzelfsprekend 
was. Maar ik ben daar nooit boos over 
geweest. Ik heb me ook nooit afgevraagd 
naar God waarom het mij overkwam, zou 
ik beter zijn dan iemand anders dat het mij 
niet zou kunnen overkomen?”. Hij vond 
troost in een psalm. “Mijn lievelingspsalm 
was psalm 138:4 ‘Als ik omringd door 
tegenspoed’. Ook het lied ‘Beveel gerust 
uw wegen’ was hem later tot steun. 
“Je leert je afhankelijkheid ook meer 
kennen en je bidt vaak meer op moeilijke 
momenten dan als je bijvoorbeeld op 
vakantie bent.” 

Huwelijk en kinderen
De ziekte heeft hun relatie nooit in de 
weg gestaan. Johan heeft wel aan Hester 
gevraagd of ze wist waar ze aan begon. 
En later toen ze kinderen kregen was dat 
weleens lastig. “Ik heb er wel aan moeten 
wennen dat ik Hester niet altijd kon helpen 
toen onze kinderen klein waren”. Hester: 
“Ik heb nooit het gevoel gehad dat we 
ongelijk waren. Je houdt van elkaar, je 
gaat ervoor. Ik ben gezegend met een sterk 
lichaam, en onze familie hielp altijd mee.” 
Johan vult aan: “We deden alles samen, 
ieder op zijn manier. Ik kon de kinderen 
misschien niet leren voetballen, maar ik 
deed weer heel andere dingen met ze. Ze 
hebben het nooit als een gemis ervaren.”

“We zijn er ook altijd met humor en 
relativeringsvermogen mee omgegaan. 
Mijn kinderen zetten vroeger weleens 
mijn krukken weg om me te pesten, daar 
konden we altijd om lachen.” Hester: ‘als 
je alleen maar had zitten zeuren, was ik 
vast niet op je gevallen’. Ook vult ze aan: 
“we hebben altijd plannen gemaakt, we 
hebben ons nooit belemmerd gevoeld of 
anders dan anderen.”
Ook nu zijn ze graag bezig, ze komen 
beiden uit een doenersfamilie. Sport is nog 
steeds belangrijk. Johan heeft jarenlang 
rolstoelhockey gespeeld en fietst nu vele 
kilometers met zijn handbike. “Stilzitten 
past niet bij me.”  

Waardevol leven
Wat hun leven waardevol maakt? “Mijn 
gezin als eerste. Ook hebben we nog de 
ouders van Hester, verdere familie. De 
kerkelijke gemeente waar we ons thuis 
voelen. De verbinding die we voelen met 
bijvoorbeeld de bijbelstudiegroep. Dat 

Twee weken lag hij in isolatie op de 
Intensive Care. “Gelukkig bleven mijn 
longen het doen, al was de kracht uit 
mijn armen en benen helemaal weg. Ik 
kon nog geen bladzijde omslaan.” De 
armkracht herstelde gelukkig snel, de 
kracht in zijn benen bleef weg. Na acht 
weken op de kinderafdeling volgde er 
een klinische opname van vijf maanden 
bij de Adriaanstichting (nu Rijndam) in 
Rotterdam. “Daar moest ik trainen, leren 
omgaan met een rolstoel, sporten, naar 
school en in de tussentijd werd ons huis 
aangepast. In de weekenden ging ik naar 
huis. Uiteindelijk heb ik daar ook nog 
mijn middelbare school afgemaakt. Toen 
ik me realiseerde dat ik nooit meer zou 
kunnen lopen, was ik er al min of meer aan 
gewend.” 

Zijn toekomstbeeld moest hij aanpassen: 
“Ik wilde graag vrachtwagenchauffeur 
worden en zit nu op kantoor. Daar kan ik 
heel soms nog weleens van balen. Ook had 
ik altijd graag willen motorrijden.” Toch zet 
hij het snel in perspectief: “De tijd bij de 
Adriaanstichting liet me zien hoe sterk ik 
fysiek was in vergelijking tot veel kinderen 
daar. Mijn eigen problemen verschoven 
al snel naar de achtergrond. In die tijd 
overleden er meerdere kinderen. Ik leerde 
snel te kijken naar wat ik wel kan, niet kijken 
naar wat je niet kan.” Johan heeft altijd in 
oplossingen gedacht en dat maakte ook 
dat zijn rolstoel geen belemmering was op 
de MTS en later tijdens zijn avondopleiding 
aan de HTS. “Ik was creatief in oplossingen. 
Geen tekentafel? Dan werk ik in AutoCAD. 
Geen buitenstage? Dan doe ik extra 
tekenopdrachten. Zo ging het gewoon.” Hij 
lacht: ‘Ik ben blij dat mijn hersenpan het in 
ieder geval goed doet”. 

“Ik was daarvoor niet de gemakkelijkste 
puber. Ik denk weleens, hoe was mijn leven 
verlopen als ik niet ziek geworden was? 
Misschien was ik Hester niet tegen het lijf 
gelopen. Ik denk niet dat mijn leven beter 
was geweest als ik had kunnen lopen. Ik 
heb mijn vrouw en drie gezonde kinderen, 
wat wil je nog meer?”

Geloof
Hoewel het geloof niet expliciet een rol 
speelde tijdens zijn ziekte, is het altijd 
aanwezig geweest. “Ik was daar toen nog 
niet bewust mee bezig. Ik groeide op in een 

we ook mogen delen in gastvrijheid. Zo 
verblijft Natasja, een Oekraïense vrouw, 
nog steeds regelmatig een aantal maanden 
bij ons. Dat zijn de dingen waar ik blij van 
word. Ik heb daar misschien wel meer dan 
gemiddeld bij stil gestaan. Ik kan denk ik 
wat beter relativeren dan anderen. Ik ben 
dankbaar voor wat ik gekregen heb.”

Johan blikt terug op mensen die waardevol 
voor hem waren in die jaren “Er zijn zeker 
mensen voor mij geweest. We hadden 
buren waar ik me enorm welkom heb 
gevoeld. De buurman die het dambord al 
klaarzette als ik eraan kwam, hun deur 
stond altijd open. Het is fijn als je altijd 
ergens binnen kan vallen.” Zo noemt hij 
meerdere mensen waar hij welkom was. 
“Ook werd ik weleens opgehaald voor een 
dagje met een vrachtwagen mee, geweldig 
vond ik dat!” Hij noemt ook Hesters broer, 
een vriend van hem, die wekelijks langs 
kwam toen hij intern bij de Adriaanstichting 
zat. “Dat hij daar de moeite voor nam, als 
veertienjarige, om wekelijks die reis te 
ondernemen.” Hij merkt op dat je pas later 
ziet hoe belangrijk en waardevol het is als 
mensen naar je omkijken. 

Wat wil je anderen meegeven?
“Kijk naar wat je wel hebt, niet naar 
wat je niet hebt. We horen bij de rijkste 
mensen ter wereld en toch vinden we het 
gras bij de ander altijd groener. Iedereen 
onder de knop en toch ontzettend veel 
eenzaamheid. Het is belangrijk om naar 
anderen om te zien en niet alleen voor 
jezelf te leven. Om voor anderen klaar te 
staan.” Een inspiratiebron? “Dat woord 
vind ik verschrikkelijk,” zegt Johan. Hester 
glimlacht: “Maar mensen kijken wel met 
respect naar hoe jij ermee omgaat.”
Voor de interviewers is duidelijk: Johan 
en Hester zijn behept met een flinke dosis 
nuchterheid, humor en energie. En vanuit 
verbondenheid met elkaar en anderen 
geven ze hun leven op een waardevolle 
manier vorm.
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Mooiste
          LIED

Bij de rubriek “mooiste lied” kwam vrijwel direct het lied ‘Maranatha’ van Sela in mijn
gedachten. Het is een lied met verschillende invalshoeken en het wordt vanuit diverse emoties beleefd. Enerzijds is 
het een verlangend roepen tot God wanneer de nacht eindelijk voorgoed voorbij zal zijn, terwijl aan de andere kant 

de hemelse nabijheid van Jezus wordt bezongen alsof het al werkelijkheid is.

Het lied kwam in 2016 tot stand met medewerking van Kinga Bán, de - inmiddels overleden - zangeres van Sela. In 
2011 werd bij haar borstkanker geconstateerd. Een jaar later bleek dat de ziekte zich door haar lichaam verspreidde 

en inmiddels ook in haar botten aanwezig was. Het doodvonnis was getekend.

Als je die context op je laat inwerken, krijgen de woorden van dit lied slechts diepere lading. Het uitroepen naar God 
wanneer de nacht voorbij zal zijn, in de wetenschap dat – menselijk gezien – de nacht nog moet beginnen.

Wellicht bevindt u of jij zich ook wel in een situatie die voelt alsof het nacht is in het leven. Het kan zomaar lijken 
alsof de wereld maar doordendert en iedereen om je heen doorraast, terwijl jezelf stil lijkt te staan. Zien anderen mij 
wel? Hebben ze wel door wat er in mij omgaat? Dan kun je je het meest eenzaam voelen als je onder de mensen 

bent. Je hart roept het uit: “O God, hoe lang nog? Wanneer wordt het beter?”

Tijdens of na de zondagse diensten speel ik het lied ook met regelmaat. Het lied raakt me. Er is op elke dag wel een 
aspect uit het lied van toepassing. Kijk naar de wereld om ons heen. De oorlogen, het immense leed dat mensen 
wordt aangedaan, de moorden op geloofsgemeenschappen, jongeren die gepest worden of zich wanhopig proberen 
te meten met het onmogelijk haalbare ideaalbeeld, pril leven dat uit de moederschoot wordt weggerukt omdat het 

niet gelegen komt... “O God, hoe lang nog?”

Tegelijk belooft het lied dan ook veel. Nadat ons verlangen naar Christus is bezongen klinkt de zin: “Jezus komt. Er is 
een nieuwe dag!” Het lijkt een beetje op Psalm 42. Zingen over iets dat er nog niet is, maar waarvan je vast overtuigd 
bent dat het komt. Dat is geloof. Lofzingen in de nacht, omdat ik Hem verwacht. Omdat ik zo goed geloven kan? 

Omdat ik zo goed kan verwachten? Nee, omdat Hij het heeft beloofd! En wat God belooft, dat doet Hij! 

Ons wacht nog de laatste belofte. Zingt u vol verwachting met het lied mee?
“Jezus, wacht toch niet langer, kom!”

Uit de kerkenraad

In de afgelopen tijd bent u wellicht met 
vakantie geweest of bent u gewoon 
op Groot-Ammers gebleven en hebt u 
genoten van de rust en van het zomerweer. 
Waardevol!

Wanneer u dit leest zijn de vakanties 
alweer achter de rug en staat een nieuw 
kerkelijk seizoen voor de deur. Vanuit de 
rust van de afgelopen tijd mogen we als 
gemeente en kerkenraad nu het werk weer 
op gaan pakken. 

In de laatste vergadering voor de vakantie 
heeft de kerkenraad het afgelopen seizoen 
met elkaar geëvalueerd en hebben we 
alvast vooruitgekeken naar het komende 
seizoen.  We zijn dankbaar voor de vele 
zegeningen die we als gemeente mochten 
ervaren. Er werden ook knelpunten 
aangegeven, waar we de komende tijd 
aandacht aan zullen besteden. 

Zoals eerder aangeven is de kerkenraad 
bezig met het maken van een nieuw 
beleidsplan. De komende maanden willen 
we dit verder afronden en aan de gemeente 
presenteren. Goed om als kerkenraad 
knelpunten vroegtijdig te signaleren en 
met elkaar te kijken hoe deze tijdig kunnen 
worden opgepakt. 

Een belangrijke taak voor ons als gemeente 
is Gods Woord in al haar facetten door 
te geven aan de volgende generatie. Het 
werk onder de jeugd is daarom uitermate 
belangrijk. Of je het nu hebt over de 
catechese of over het andere jeugdwerk, 
dit verdient ons aller aandacht. We hopen 

en verwachten daarom dat de ouders hun 
kinderen zullen stimuleren om trouw te zijn 
op de catechese en op al de activiteiten die 
voor de jeugd worden georganiseerd. 

Om te kijken of het jeugdwerk binnen onze 
gemeente verbetering behoeft, hebben 
we het Hervormd Jeugdwerk gevraagd 
een gemeentescan te maken. Hoe kijken 
zij als professionele organisatie tegen ons 
jeugdwerk aan en welke verbeteringen 
stellen zij voor. Het rapport is ontvangen 
en besproken in de kerkenraad. Veel van 
de aanbevelingen zullen een plek krijgen 
in het nieuwe beleidsplan. Het geheel van 
het jeugdwerk overziende mogen we als 
gemeente de zegeningen tellen wat er 
allemaal onder Gods zegen mag gebeuren 
in onze gemeente! Dat het mag zijn tot 
vernieuwing van de levens van onze 
kinderen en van onze jeugd. Alleen de 
Heere alle eer hiervoor!

Het werk in onze gemeente gebeurt door 
onze predikant en pastorale medewerker 
maar zeker ook door veel vrijwilligers. 
Het werk dat gebeurt door de vrijwilligers 
wordt voor hen niet eenvoudiger. We leven 
in een hectische tijd waar op iedereen veel 
afkomt. En ook al geeft het digitale tijdperk 
voordelen, de digitalisering geeft ook werk.  
De tijd die vrijwilligers in een taak kunnen 
steken is beperkt. Ook als kerkenraad willen 
we er oog voor hebben dat vrijwilligers 
hun taken moeten doen vaak naast hun 
gezin en gewone werkzaamheden. Dit 
betekent dat we ervoor moeten waken dat 
vrijwilligers overbelast worden door de vele 
taken en verantwoordelijkheden. Het kan 

Teun Copier (scriba)

daarom zijn dat we als gemeente bepaalde 
zaken anders moeten organiseren of zelf 
ervoor moeten kiezen om bepaalde zaken 
niet (meer) te doen. 

Een aspect van het project Veilige Kerk is 
het kennismakingsgesprek voor nieuwe 
leidinggevenden. Naast zaken zoals de 
gedragscode en omgangsregels en het 
aanvragen van een VOG, zal de inhoud van 
de functie en de verwachte tijdbesteding 
in dit gesprek aan de orde komen. Dit om 
goed te kunnen overwegen of de functie 
passend is. 

Je kan een taak als vrijwilliger binnen de 
gemeente alleen met vreugde (blijven) 
doen wanneer je zicht hebt op je eigen 
beperktheid. We mogen bidden om Gods 
kracht maar hoeven ook niet meer te doen 
dan wat in ons vermogen ligt.  

Zo mogen we werken in Gods Koninkrijk. 
Dit mag ons leven verrijken en mogen we 
opzien naar de Koning van de Kerk, de 
Heere Jezus Christus. Dat Hij onze vreugde 
zal zijn, want dat maakt ons leven echt 
waardevol!

Jezus, bron van hemelvreugde,
Die ons hart vervullen zal,
Wat ons ooit op aarde verheugde,
U verheugt ons bovenal.
Wij verlangen naar de tijd
Daar bij u in heerlijkheid,
Waar we U eeuwig zullen loven,
Jezus, trek ons hart naar boven

(J van Lodestein).
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Hé jij daar!

Zit je in groep 3-4-5-6-7 en heb je zin in wat leuks en gezelligs na schooltijd? Kom dan naar de kinderclub in ‘het Stoplicht 
‘bij het Fortuijnplein. Luisteren naar verhalen uit de Bijbel, spelletjes spelen of iets leuks knutselen. Het kan allemaal!

We starten in de week van 21 September. 

• Groep 3 en 4: woensdagmiddag 13.45-14.45 uur
• Groep 5: maandagavond 18.45-19.45 uur
• Groep 6: dinsdagavond 18.45-19.45 uur
• Groep 7: donderdagavond 18.45-19.45 uur

Kom gerust een keertje kijken! WELKOM!

Contact

Janneke vd Berg | 06 55554761
Hermien Rietveld | 06 12941797Ki
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Na een schoolweek is het super gezellig om op vrijdagavond je vrienden en vriendinnen te zien! Dat kan op de JEC!

Als JEC organiseren we één keer in de twee weken op vrijdagavond een leuke avond. We doen elke avond iets leuks zoals een 
spel, iets creatiefs of sportiefs. Ook praten we over allerlei onderwerpen en denken we na over het geloof. Als dit je leuk lijkt, ben 
je van harte welkom om eens te komen kijken of bel/app gerust eens voor meer informatie! Ook als je lid bent van de kerk en 
geen andere club bezoekt, ben je van harte welkom. We vinden het leuk als je komt!

Groetjes,

Dan Bikker, Miranda van Dasselaar, Ronald Rietveld, Frank Verschoor, Tamara Stolk en Cora Bin

Contact

Cora Bin | 06-55810779 of zoek ons op Instagram: jec_grootammers_

Voor wie: jongeren van groep 8 en ouder   Wanneer: één keer in de twee weken op vrijdagavond
Waar: land van Remus, Wilgenweg 1b     Tijd: vanaf 19.30 uur
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Elke laatste week van de zomervakantie organiseren wij leuke activiteiten voor tieners vanaf de brugklasleeftijd t/m 15 jaar.

Het thema vorig jaar was Psalm 23. Vrijdagavond begonnen we met een serieus momentje. Daarna was het tijd voor actie: een 
superleuke activiteitentocht door het dorp. De heenreis was al een avontuur op zich – met z’n allen in één grote bestelbus ge-
propt. Krap? Ja. Grappig? Zeker! We sloten de avond af met wat lekkers te drinken en een snackje.

Zaterdag stond in het teken van toffe workshops. Van freestyle voetballen tot graffiti spuiten en zelfs oorbellen maken – er was 
voor ieder wat wils. Iedereen kon lekker creatief of sportief bezig zijn. Als kers op de taart sloten we de dag af met een heerlijke 
barbecue. Wat een topweekend!
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Bijbelkring Ruth, een vrouwenkring voor jonge vrouwen in onze gemeente. Vrouwen tussen de 20-50 
jaar zijn van harte welkom op onze Bijbelkring. De vrouwenkring heeft nu rond de 35 leden. We 
komen bij elkaar op de woensdagmorgen ongeveer elke 2 weken van 9.30 uur - 11.15 uur in 
het Hervormd Centrum. We beginnen met een kop koffie of thee. Daarna zingen en bidden we 
met elkaar. Er wordt een inleiding gedaan aan de hand van het tijdschrift ‘Vrouw’. In kleine 
groepjes denken we na over het Bijbelgedeelte en behandelen we de vragen. Daarna sluiten 
we de morgen met elkaar af. 

Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas, dit doen we als leden zelf om de beurt. 

We starten op woensdagavond 24 september gezamenlijk met de vrouwenvereniging Lydia. 
De eerste bijbelstudiemorgen is op woensdagmorgen 8 oktober.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Baggerman | 06-30807770 
of mailen naar ruth@hervormdgrootammers.nl

Bijbelkring Ruth, een vrouwenkring voor jonge vrouwen in onze gemeente. Vrouwen tussen de 20-50 
jaar zijn van harte welkom op onze Bijbelkring. De vrouwenkring heeft nu rond de 35 leden. We 
komen bij elkaar op de woensdagmorgen ongeveer elke 2 weken van 9.30 uur - 11.15 uur in 
het Hervormd Centrum. We beginnen met een kop koffie of thee. Daarna zingen en bidden we 

We starten op woensdagavond 24 september gezamenlijk met de vrouwenvereniging Lydia. 

Vr
ou

w
en

kr
in

g 
Ly

di
a

Vr
ou

w
en

kr
in

g 
Ly

di
a

Vr
ou

w
en

kr
in

g 
Ly

di
a Vind jij het waardevol om samen met andere vrouwen bezig te zijn met de bijbel? Dan ben je hartelijk welkom bij vrouwen-

bijbelkring “Lydia”. 

We komen om de twee weken op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur bij elkaar.
De Bijbelstudies gaan dit seizoen over “Handelingen”, ingeleid door ds. P.J. den Admirant.

Ter voorbereiding lezen we de Bijbelstudie uit het katern, waarna we de vragen in groepjes bespreken.

Op D.V. woensdag 24 september 2025 hebben we samen met vrouwenbijbelkring Ruth onze startavond.

Contact

Informatie: Mieke de With | 0184-663283 en Corrie Copier | 0184-661385
E-mail: vbklydia@hervormdgrootammers.nl 
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De Tienerclub is voor tieners in de leeftijd van 12 (groep 8) tot en met 15 jaar. Om de week worden er avonden georganiseerd 
met workshops, spelletjes, sport en activiteiten. De reguliere clubavonden zijn in ’t Stoplicht. De ene week voor de 2 jongste 
jaargroepen (12 en 13 jaar) van 19.15 uur tot 21.00 uur en de andere week voor de oudste (14 en 15 jarigen) van 19.30 
uur tot 21.30 uur. Voor de jongste start het seizoen op 29 september, voor de oudste op 6 oktober. Ben je 12, 13, 14 of jaar, 

dan heten we je van harte welkom!
De eerste week van de zomervakantie gaan we met z’n allen op kamp. Deze week staat in het teken van workshops, spellen, 

zwemmen, zeskamp en de komst van een spreker.
Om een deel van de kosten te dekken vragen wij contributie en organiseren we ieder jaar een verkoopactie. Daarnaast vragen 

we voor sommige activiteiten een kleine bijdrage.

Contact

Jacco Oosterlee | 0611720839, voorzitter
Wilbert de Kluijver | 06-46462743, secretaris
Ties Mons | 06-13531845, penningmeester
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De clubmiddagen zijn bedoeld voor anders begaafde kinderen, jongeren en ouderen.
Naast eigen clubleden zijn ook gasten vanuit logeerhuizen uit de omgeving welkom.

De clubmiddagen zijn 1x per maand op zaterdagmiddag van 14.00 t/m 16.00 uur en worden gehouden in ’t Stoplicht.

De clubmiddagen beginnen met een kringgesprek, zingen en een Bijbelverhaal en na de pauze gaan we met elkaar een leuk 
werkje maken. 

De eerste clubmiddag is in september 2025. 

Contact

Ester Uitenbogaard | 06-28903522
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“Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen” Joh. 5:39

Op D.V. woensdag 1 oktober hoopt de mannenvereniging te beginnen om 19.45 uur in het Hervormd 
Centrum. Het jaarthema van de Hervormde Mannenbond is “Kom, Schepper Geest”, waar we om 
de 14 dagen met een 10-tal studies uit het Oude Testament bij stil willen staan. Deze studie is 
opgesteld door ds. E. de Mots en zijn te vinden in ons bondsblad “MANkracht” vanaf april 2025.

Voelt u/jij zich ook geroepen om je in Gods Woord te verdiepen? 
Het geeft verbinding en bemoediging naar elkaar toe! De avonden worden vooraf in “de Zaaier” 
vermeld.  We hopen dat we zowel oudere als jonge nieuwe leden kunnen verwelkomen, zo de Heere 

het ons geeft en wij mogen leven.

Contact

Kom een avond bijwonen of neem contact op met:
Martin de With (vz.) | 0184-663283
Kees de Vries (secr.) | 06-23797184

CLUBS, VERENIGINGEN EN COMMISSIES
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Zondagsschool “De Liefde”

Alle kinderen van de basisschool

Zondagmiddag 14.00-15.00 uur, zondag na VBW t/m pinksterfeest

Klas 1-4 Hervormd Centrum, klas 5-7 Stoplicht

Op de zondagsschool vertellen we op eenvoudige wijze het evangelie van Christus. We zingen, bidden en dan-
ken. Met elkaar zijn we bezig rondom het Woord van God. Psalm leren, een boek sparen, puzzel, kleurplaat, 
rebus of spel, 1 keer in 2 jaar een uitje, kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest.

Wat? 

Voor wie?

Wanneer?

Waar?

Uitleg

Contact

Kees Boer | 0184-661207, voorzitter

In Psalm 78 zegt God zelf: Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor 
tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van 
aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en 
onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen, 
maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn 

kracht die Hij gedaan heeft.
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Aangepaste catechisatie

Deze catechisatie is bedoeld voor degenen die de ‘gewone” catechisatie te moeilĳk vinden. De lessen worden gegeven door 
Dhr. A. de Bruin. Op de donderdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur. De catechisatie begint half september en duurt tot en 

met half maart in het Hervormd Centrum. 

We behandelen iedere week een stukje uit de catechismus. De stof is eenvoudig en verdeeld in stukjes. Elke week wordt er 
een verhaal verteld, dat bij de stof past en visueel gemaakt met behulp van platen. Het verhaal wordt op een eenvoudige en 
duidelĳke manier verteld. Daarnaast leren we elke week vragen en een aantal regels van een psalm. Er wordt hierbĳ rekening 
gehouden met de mogelĳkheden van elke catechisant. De leden van de catechisatie komen uit de regio Alblasserwaard-Oost, 
maar kom je iets verder weg, dan ben je ook van harte welkom!  Aan het einde van de les drinken we gezellig met elkaar nog 

een kopje ko�e of thee.

Contact

Heb je vragen, bel gerust. Je mag natuurlĳk ook altĳd een keertje komen kĳken. 
Adrie Hakkesteegt | 0184-663301
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Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)

Ook dit jaar nodigen we je van harte uit voor de Ammerse Ontmoetingsbrunch (AOB)! Het is een laagdrempelige manier 
om kennis te maken met het christelijk geloof. Tijdens de brunch luisteren we naar een Bijbelverhaal, zingen we liederen en 

genieten we van verse soep en broodjes. Uiteraard is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 

Een bezoekster vertelt... 
“Ik ben vaak alleen en geniet juist van contacten met anderen. Naar de kerk gaan lukt me niet. Daarom luister ik naar de 
kerktelefoon. Op de brunch voel ik me vrijer om te uiten dan tijdens een kerkdienst. De verhalen uit de Bijbel vind ik altijd 
erg mooi en we zingen standaard drie liederen waar ik ontzettend van houd. Juist de mix van serieus en gezellig samenzijn is 
zo fijn. Er komen mensen van allerlei achtergronden. De brunch zorgt dat je je meer verbonden voelt met God en met elkaar. 
We bidden samen waarbij iedereen iets mag aandragen. Ik zou het anderen zeker aanraden om ook eens langs te komen!” 

Praktische informatie:
De AOB vindt plaats in de Eben-Haëzerschool (Irenestraat 140). We organiseren de brunch eens per maand op een zondag van 

12:30 uur tot 14:00 uur. Aankomende data: 7 september, 12 oktober, 16 november en 21 december. Wees welkom!
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In de laatste week van de zomervakantie wordt de VBW gehouden. Er zijn drie gezellige en actieve ochtenden voor alle 
kinderen die op de basisschool zitten. Tijdens deze drie dagen kun je ontdekken en zelf op zoek gaan naar wie God is en wie 
Hij voor jou wil zijn. We zingen, kletsen, knutselen en spelen. Op woensdag is er altijd een leuke activiteit en daarna mag je 
blijven eten. Elk jaar is er een thema, dit jaar was dat ‘Ik zie jou!’. We hebben gehoord over verschillende mensen uit de Bijbel 

en hoe God oog voor ons heeft en helpt. Mooi om hier met elkaar bij stil te staan!

De VBW wordt gehouden in Sporthal De Reiger in Groot-Ammers, altijd op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Op 
donderdagavond is de slotavond, waarbij je ouders ook welkom zijn. We kijken dan terug op de week en je kunt je ouders en 

alle anderen laten zien en horen wat je allemaal hebt gedaan.

Kom jij volgend jaar ook naar de VBW?
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De ouderenmiddagen zijn bedoeld voor personen van 70 jaar of ouder. Alleenstaanden, mensen die zich eenzaam 
voelen of er gezellig bij willen zijn, zijn ook welkom.

De ouderenmiddagen zijn op dinsdagmiddag van 14.30 uur – 16.30 uur en worden in de Zaaier vermeld en afge-
kondigd tijdens de kerkdienst op de zondag voorafgaand aan deze ouderenmiddag.

Op deze middag wordt door een predikant of pastoraal medewerker een meditatie gehouden waarna een pauze 
is met koffie thee en iets extra’s en men ontspannen met elkaar kan samenzijn. Na de pauze is er een lezing of 
presentatie over een interessant onderwerp of thema. De ouderenmiddagen worden gehouden in het Hervormd 

Centrum, Wilhelminastraat 6A te Groot-Ammers.

Ook wordt er aan einde van het seizoen een leuk en gezellig reisje georganiseerd.

Contact

Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.
Ankie Mandemakers, Fieke Donker, Willy Lekkerkerker, Janine de Lange, Liza de Otter. 

Namens de diaconie Leen Mastenbroek | 0184-772854 of 06-28843799
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Heb je zin om op zaterdagavond met andere jongeren een gezellige avond te hebben? Dat kan op de jeugdclub! Elke zater-
dagavond is het Stoplicht vanaf ca. 20.15 uur open en alle jongeren (vanaf de oudste groep van de Tienerclub/15+) zijn wel-
kom! In het Stoplicht kun je poolen, darten, bijkletsen. Daarnaast organiseren we activiteiten zoals strandwandelen, klimmen, 
bowlen, een kookavond, escaperoom, leuke spelavonden etc. Eén keer per maand is er een thema-avond, waar een spreker 
samen met ons nadenkt over uiteenlopende thema’s die ons inspireren en bemoedigen in het wandelen met God. Het seizoen 

start in oktober met het jeugdclubweekend.
Via de jeugdclub wordt er één keer in de drie weken op zondagavond Bijbelstudie georganiseerd bij gastgezinnen thuis. Je 

kunt je hiervoor opgeven bij Femke Vel Tromp.
Volg ons op Instagram voor de uitnodigingen.

Contact

De avonden worden mede georganiseerd door ons bestuur: Nathan de Groot, Tijn van Kooten, Daan Klok, Roos Duizer,  Anouk 
Verhoeff en Marilou Verrips. 

Leiding: Gerjan en Manon Bloemendal | 0621850744, Joël en Sanne Bikker | 0620620088, Herbert en Marit Dijkhuizen | 
0618322352 en Adriano en Femke Vel Tromp | 0634747823
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Bijbellezingen
Tijdens het winterseizoen 2025-2026 bent u weer hartelijk welkom om de Bijbellezing te volgen. Het doel van deze bijeenkomsten is uitleg 
van een gedeelte uit Gods Woord. In het afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met de overdenking van de Openbaring aan 
Johannes, beginnend bij hoofdstuk 4. De Openbaring aan Johannes bestaat uit drie delen. In Openbaring 1: 19 geeft de Heere Jezus aan 
Johannes de opdracht om te schrijven: 1. Wat hij heeft gezien (hoofdstuk 1: de Zaligmaker in Zijn heerlijkheid); 2. Dat wat is (de hoofdstukken 
2 en 3: de zeven gemeenten in Klein-Azië); 3. Dat wat gebeuren zal (de hoofdstukken 4 t/m 22). Wat Johannes allemaal ook zal zien, één 
zaak staat in het middelpunt (en daarmee begint hoofdstuk 4 ook): de troon! En Degene Die op de troon zit! De Heere regeert! Johannes zal 
heel veel zien… Maar de Heere regeert over de wereld en de duivel. En Hij waakt over Zijn Kerk. Hoe het ook gaat… Waar het hart vol van is 
stroomt de mond van over én daar strekt zich het hart naar uit. Onnodig om te schrijven dat dit vooral geldt met betrekking tot het Woord van 
God. Het was fijn het afgelopen seizoen te merken dat er toename van het aantal belangstellenden is. Maar er kunnen er nog veel meer bij. De 
Heere geve gebed in het onderzoek, in het luisteren, in het spreken, om de opening van Zijn Woord. We wensen van harte dat de Heilige Geest 
aanwezig en werkzaam is! Tot eer van Gods Naam en tot zaligheid van degenen die onder het Woord komen. De Bijbellezingen beginnen 
om 20.00 uur in het Hervormd Centrum. Inloop is om 19.45 uur. De data waarop deze D.V. worden gehouden: 25 september 2025; 30 ok-
tober 2025; 9 december 2025; 29 januari 2026; 12 februari 2026; 26 maart 2026. Voor de duidelijkheid: de Bijbellezingen zijn niet aan een 
bepaalde leeftijdscategorie gebonden. Iedereen is hartelijk welkom. Jonger of ouder… We hopen op goede en gezegende samenkomsten. 

Bezinningsuur ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal 
In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal is het goed dat we in deze week als gemeente bij elkaar komen om te luisteren wat de 
Bijbel ons te zeggen heeft over het ons voorbereiden op- en het houden van het Heilig Avondmaal. Er wordt dan een Bijbelgedeelte uitgelegd 
of we krijgen pastorale uitleg over het Avondmaalsformulier. De avonden worden gehouden op de donderdag voorafgaande aan de viering 
van het Heilig Avondmaal in het Hervormd Centrum. De datums voor deze avonden zijn op D.V. 11 september, 4 december, 3 maart en 18 juni.

Jongerenkring
De jongerenkring is vooral bedoeld voor mensen tot rond de 35 die al belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Je kan het zien als een ver-
volg op belijdeniscatechisatie. We doen verdiepende Bijbelstudies aan de hand van een thema of Bijbelboek. Vooraf ontvang je een leeswijzer 
voor het gedeelte dat behandeld wordt. De avonden duren van 19:30 uur – 21:00 uur en worden in de Achterzaal gehouden. Aan de hand 
van de vragen en wensen van de deelnemers wordt een keuze gemaakt welk Bijbelboek of thema we gaan behandelen.  De eerste avond 

staat gepland op 2 oktober 2025.

Heb je een vraag over de jongerenkring? Mail: leendertvanwezel@solconmail.nl

Catechisatie
Wat is het fijn om als jongeren van de kerk samen te komen en meer te leren over God en Zijn Woord. Je krijgt antwoorden op vragen die je 
altijd al had en je leert dingen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Je leert vooral veel over wie God is en wat de Heere Jezus gedaan heeft 
aan het kruis. En daarbij, hoe jij Gods kind kunt worden en met Hem kan leven in deze wereld. Alle reden dus om naar de catechese te komen. 

We beginnen het seizoen op maandagavond 22 september. De catechese wordt op zowel maandag als dinsdagavond aangeboden. Eind 
augustus hebben de jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar persoonlijk een uitnodiging ontvangen. In deze brief stond ook de tijdsindeling 

van de verschillende groepen. 

Ook als je geen lid bent van onze gemeente en toch als jongere de catechese wilt volgen, ben je hartelijk welkom. Daarnaast zal er ook weer 
een aantal avonden voortgezette kring zijn voor jongeren van 20+, die nog geen belijdenis doen, maar zich wel verder willen verdiepen in 

het christelijk geloof. De voortgezette kring is eens in de twee à drie weken.

Belijdeniscatechisatie
Je schaamt je niet voor je geliefde. Zo schamen we ons in de kerk ook niet voor onze Redder en Verlosser en belijden we Zijn Naam in het 

openbaar. De Heere Jezus belooft in Matth. 10:32: Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden
voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Om de hoofdlijn van de Bijbel beter te leren kennen en meer over God te leren is er belijdeniscatechese. Een kleinschalige setting waarin we 
in een sfeer van gemoedelijkheid en diepgang ons verdiepen in het Woord van God en antwoorden zoeken op de persoonlijke vragen. De 

catechese staat ook open voor degene die geen jongere meer zijn, maar toch verlangen Gods Naam te belijden. 

Als je vragen hebt, schroom niet een mailtje of een appje te sturen. Weet je hartelijk welkom!
Ds. K. Hak | dskhak@gmail.com | Tel. 06-13974481

Bijbelkringen
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van onze Bijbelkringen. Juist als u nieuw bent in onze gemeente, van harte welkom! Dit 
is een mooie manier om elkaar te leren kennen. Uiteraard ook ‘oud’ deelnemers, van harte welkom! Opgeven kan via een link op de website, 

deze link zal in september op de website te vinden zijn. 
Tijdens de kringavonden staat ontmoeting rondom de Bijbel centraal. Een kring bestaat uit ongeveer tien deelnemers die met elkaar naden-
ken over een thema of Bijbelgedeelte, waarbij we een Bijbelstudieboekje gebruiken. In de periode van oktober tot april worden ongeveer 9 
kringavonden gehouden. Indien mogelijk, wisselend bij de kringleden thuis. Vaste kringleiders zullen de avonden leiden, of in overleg leiden 

deelnemers een avond. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Kranenburg | 06-3050 6876 of Jan Dirk Baggerman | 06-5029 7135.
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Heeft u een wijziging opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@
gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

Marjolein Karens 
Thomashuis Almkerk
Kruisstraat 1
4286 AM  Almkerk

Carol Korevaar 
Kooningsweg 8-9 
Hartenkoning 24 
6816 TB Arnhem

Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem

Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht 

Mevrouw A. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove
Afdeling De Giessen, 
Kerkbuurt 200, 
3361 BM  Sliedrecht

Mevr. H.T.A. van Es-Rijken
Woonzorgcentrum ‘De Wilgenhoeve’
Hei- en Boeicopseweg 66
4126 RK  Hei- en Boeicop

Juda Dekker
ASVZ De Lage Weide
Ruud Kuijperstraat 5
3084 LW  Rotterdam

Mevr. Hennie Korevaar – van Hoorne
Verzorgingstehuis Tiendwaert
Kamer De Belt 4
Jupiterstraat 2
3371 TE Hardinxveld – Giessendam

Mevrouw W. Schep-Klomp
Verpleeghuis Laakse Hof
Afd. Perenhof
Kamer 14
De Laak 31
4128 CA Lexmond

Mevr. A.J. Bouter-Brussaard,
‘Villa Anna’
Graafdijk West 34
2973 XE Molenaarsgraaf

BUITENLANDGANGERS:
Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com

Family C. van der Knijff 
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 
Metn Lebanon

Gefeliciteerd!
verjaardagen

14 september  
Hennie Korevaar   65 jaar

11 oktober  
Arie Zwanenburg   54 jaar

24 november 
M. M. Bikker-Littel 88 jaar

Met wie we verbonden blijven

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, 
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te 
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God, 

het gebed en het gesprek.
Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles wat 
we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbondenheid 
met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning aan te 

bieden.

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Laura Bikker 06-20 63 04 08, of uw vraag 
mailen naar pgt@hervormdgrootammers.nl

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail: vertrouwenspersoon@hervormdgrootammers.nl 23



14-sept.
21-sept
28-sept 

05-okt 
12-okt
19-okt
26-okt

02-nov
05-nov 
09-nov
16-nov 
23-nov

 30-nov

07-dec

Ds. K. Hak  Heilig Avondmaal
Ds. K. Hak  Opening w.w.
Ds. K. Hak  Heilige Doop

Ds. A.J. Kunz, Katwijk  Israëlzondag
Ds. K. Hak
Ds. H.N. Visser, Amsterdam
Ds. E. van de Noort, Nijkerk

Ds. K. Hak
14.00u  Ds. K. Hak  Dankdag
Ds. M.W. Westerink, Veenendaal
Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer
Ds. K. Hak  Gedenken overledenen
Ds. K. Hak  1e advent - voorber. H.A.

Ds. K. Hak  Heilig Avondmaal

Ds. K. Hak  Dankz. HA
Ds. E. de Mots, Genemuiden
Ds. J. Hoek, Veenendaal

Ds. K. Hak
Ds. D. Boers, Goudswaard
Ds. P. Molenaar, Lunteren
Ds. K. Hak

Ds. L.M. Jongejan, Ede
19.30u Ds. K. Hak
Ds. K. Hak
Ds. K. Hak
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. A.L. van Zwet, Putten

Ds. K. Hak  Dankz. HA

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

03-sept
07-sept
11-sept
14-sept
17-sept 
20/21-sept

01-okt
12-okt
15-okt
29-okt

12-nov
16-nov
26-nov

04-dec 
07-dec
10-dec
21-dec

Moderamenvergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Bezinninguur voor het Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal 
Kerkenraadsvergadering
Opening Winterwerk 

Consistorievergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Moderamenvergadering
Kerkenraadsvergadering

Consitorievergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)
Moderamenvergadering

Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal 
Kerkenraadsvergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch (AOB)

Agenda Kerkdiensten


